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ji değil. Allah’ın hükmünü Suriye toprağına hâkim kılmak isteyen Nureddin-i Zengî’nin, Selahaddin-i Eyyûbi’nin, Fatih Sultan Mehmed’in torunları... 

Dergimizde okuyacağınız Suriye konulu yazı ve haberler Suriye’nin son halini gözler önüne seriyor. Diğer taraftan geçen sayıda sizlere bahsettiğimiz müjdemizi bu sayıda artık ifşa edebiliriz: İslam Dünyası artık aylık çıkacak (innize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 

Yeni bir İslam Dünyası’nda görüşmek üzere AHah-u Teâlâ’ya emanet olunuz. 
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Suriye’deki Bessar rejimine karsı savaşan bazı grupların Batılı güçlerin oyununa gelerek “Ulusal Birlik” adı altında birleşmek istemeleri Filistin’de İsrail yanlısı Mahmut Abbas ile Hamas iktidarının “Ulusal Birlik” adı altında birleşmelerini hatırlattı. 
“Ulusal Birlik” fikrine Küresel 
Cihad Hareketi acısından nasıl bakıldığını tahlil eden bu yazıyı sizlere sunarken, bütün bölgelerde olduğu gibi Suriye’de de direnisin meyvelerini toplamak isteyen milliyetçi ve laiklere karsı sadece Hilafetin ihyası ve İslâmî Devlet 


idealini taşıyan mücahidlerin stratejik öngörüleriyle kurtuluşun 



A llah’ın adı ile. Tüm övgüler Allah’a, salât ve Selam Allah’ın Rasulü’nün, ehl-i beyt’in, ashabının ve Müminlerin üzerine olsun. 

Bütün dünyadaki muhterem Müslümanlar: Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 

Bundan sonra: Ümmet son zamanlarda, bazılarının üzerinde değerlendirmeler yapmak istediğim, birçok önemli hadiseye şahit olmaktadır. Filistin’de son zamanlarda gelişen olaylarla, özellikle de ulusal birlik ve bu konuyu ilgilendiren tartışmalarla başlamak istiyorum. 

Soruyorum! Bizler Mahmut Abbas’m kim olduğunu unuttuk mu? Filistin otoritesinin ne olduğunu unuttuk mu? Bizler onların seküler olduklarını ve olaylara İslam Şeriat’ı penceresinden bakmadıklarını unuttuk mu? 
Hem onların temsil ettiklerini iddia ettikleri temel prensipler; ulusalcılığı, sekülerizmi, fırsatçılığı ve uluslararası hukuku kutsamanın bir karışımı değil mi? 

İşin aslı şu ki; onlar kendi çıkarlarını kutsamakta, halkın servetini yağmalamakta, Siyonistlere ve ABD’lilere hizmet etmede yarışmaktadırlar. Milliyetçi kriterlere göre bile, onlar Arap milliyetçiliğinin en önemli mevzusu olan Filistin davasından taviz vererek, hainliklerini ispatlamışlardır. Onlar kendilerinde iddia ettikleri ulusal egemenlik hareketini temsilde bile yalancılar olduklarını tescillemişlerdir. Ki hiçbir gerçek ulusal egemenlik hareketi topraklarını gasp eden işgalcileri meşru görmez. 

Hiçbir ulusal egemenlik hareketi topraklannın %90’ınm işgaline izin vermez! 
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Hiçbir ulusal egemenlik hareketi bir şehir yönetimine kısıtlı güçler verilmesine ve kendi istihbarat kurumu- nun işgalcilerin çıkarları için çalışmasına izin vermez! 

Hiçbir ulusal egemenlik hareketi kendi halkını düşmanına teslim etmez! 

Hiçbir ulusal egemenlik hareketi toplantılarını işgalcilerin otoritesi ve denetimi altında yapmaz. 

Hiçbir ulusal egemenlik hareketi işgalcilerin kendilerinin her bir hareketlerini izlemelerine izin vermez veya hiçbir ulusal egemenlik hareketinin başkanı ve başkanın emri altındakiler attıkları her adımda işgalcilerden izin beklemez. 

Hiçbir ulusal egemenlik hareketi topraklarının işgalciler tarafından kuşatılmasını ve bunu meşrulaştıran anlaşmalar imzalamayı kabullenmez! 

Hiçbir ulusal egemenlik hareketi, fikir babaları, liderleri, birliklerinin ve mücadelelerinin sembolü olduğunu iddia ettikleri bir şahsın işgalciler tarafından hapsedildiğini önce kabul ederek sonra ise bu olayı örtbas etmek, bu suçu gizlemek ve de unutulmaya terk etmek üzere gizlice anlaşmaz! 

Biz Mahmut Abbas’m Filistin’in%90’mı, Oslo'dan başlayıp Wye River, Camp David ve Annapolis ile devam eden ve geçtiğimiz günlerde New York’ta yapılan üçlü bir zirve ile şimdilik son bulan, bir dizi utanç verici ve aşağılayıcı anlaşma ile teslim edenlerden biri olduğunu unuttuk mu? 

Biz, Siyonistlerle güvenlik anlaşması imzalayanın Mahmut Abbas olduğunu ve General Dayton’un emrinde bulunan kişinin de yine O olduğunu unuttuk mu? 

Bizler, Mücahidlere işkence eden ve onları öldürenin o olduğunu ve Mücahidlerin yerlerini Yahudilere bildirenin de yine O olduğunu unuttuk mu? 

Bizler, müstakbel Filistin devletinin olası sınırları mevzusunda uzlaşı için yapılan toplantılara katılanlarm Mahmut Abbas ve O’nun saflık ve onur timsali(!) 
vekili Muhammed Dahlan olduğunu unuttuk mu? 

Bizler, Mısır barışı kartını kullanarak, Gazze’deki Müslüman kardeşlerimizin tanınmasını zora sokacak şekilde düşman ile uyum içerisinde olanın da Mahmut Abbas olduğunu unuttuk mu? 

Bizler bu haydut ile onun benzerleri olan, Mübarek, İbni Suud, İbni El-Hüseyin gibilerin en iğrenç bir hal ile Arapların Siyonistleri olduklarını unuttuk mu? 

Bunları ve daha fazlasını unuttuk mu? 

Mahmut Abbas nasıl olur da Oslo anlaşması ile Filistin otoritesinin meşru başkanı seçilebilir? 

Onun başkanlığındaki bir hükümet nasıl olurda kabul edilebilir? 

Mekke anlaşmaları ile Onun yoldaşlarından oluşturulan bir yönetim nasıl olur da kabul edilir? 

Böyle biri aynı görüşmelerde Filistin halkını nasıl olur da temsil eder? 


Dahası, Mahmut Abbas halka yaptığı seslenişinde. 
Şerif Hüseyin Bin Ali’nin İngilizlerin kendisine ihanet etmesinden sonra öfkeyle Filistin’i Yahudilere ve Suriye’yi de Fransızlara verdikten sonra yaptığı gibi yaparak başkanlık için diretmeyeceğini duyurmamış mıydı? 

Öyle ise Şeriatı reddeden, Filistin halkının çoğunluğunu riske atan, Mücahidlere eziyet eden ve onları öldüren, CIA ve General Dayton planları ile uyumlu çalışmalar güden dinsizler ile birlikte “Ulusal birlik” oluşturmaya yönelik çalışmalarda ısrarın sebebi ne? 

Batı Şeria’daki Cihad hareketini bitirmek için çabaladıkları ve Mücahid avına çıktıkları gibi Gazze’de de cihadı bitirmek için uğraşacak ve yine Mücahid avına çıkacak olanlar ile Ulusal Birlik oluşturmaktaki ısrar niye? 

Filistin’i tamamen Siyonistlere teslim edecek Birleşmiş Milletler kararlarına saygı gösteren, boyun eğen ve teslim olan bir hükümetten başka hiçbir şeyi kabul etmeyecek kimselerle Ulusal birlik hükümeti oluşturmakta bu kadar ısrarın sebebi ne? 

Öyle ise bu “Ulusal Birlik” nedir? Bu Allah’a alternatif olarak tapılan bir put mudur? 

Allah bize ulusal birlik oluşturmamızı emretmemiştir; bunun yerine O bize İman, takva ve Cihad ile insanları birleştirmemizi emretmiştir. Hak Teâlâ buyuruyor ki; “Ey iman edenler, Allah’tan nasıl korkup sakınmak gerekiyorsa öylece korkup sakının ve siz, ancak Müslüman olmaktan başka (bir din ve tutum üzerinde) ölmeyin. Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarı- 


O İSLAM DÜNYASI • AĞUSTOS 2012 • SAYI: 5 O 

5 


Ulusal birliği kutsamak Sykes-Picot Antlaşmasının çürük meyvelerinden biridir ki bu sayede Osmanlı Devleti’nden kalan serveti yağmalamak için 
İslam ümmeti paramparça edilmiştir. 
Bu sabıkalı emperyal politikalar, bizlerin zihinlerine sokularak kutsanacak ve put edinilecek fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu fikirlere göre, herhangi bir yerdeki veya 

ülkedeki İslam düşmanlan, hainlerin en iğrençleri, ilke ve değerlerin tüccarlan ile birlik olmak Müslümanlar için adeta bir zorunluluktur. 


















İngiliz imparatorluğu için Afganistan’da Şeyh Şuya ile Arap dünyasında Şerif Hüseyin’in oynadıkları kirli rolün aynısı bugün Amerikan imparatorluğu için 
Müşerref Kiyani ve Zerdari tarafından oynanan roldür. Bu Mahmut Abbas, Mübarek, Abdullah Al 
Suud, Abdullah İbni Hüseyin, 

Karzai, Şeyh Şerif ve benzerlerinin oynadıkları rolün de aynısıdır. Tarih tekerrür etmekte: Yahudi ve 
Hıristiyanların uşakları efendilerinin emriyle Müslümanları öldürmekte ve kendi kutsallarına ihanet etmektedirler. 


lın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O,kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. Sizden; hayra çağıran, iyiliği (marufu) emreden ve kötülükten(münkerden) sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır.”(A\-i İmran 102-104) 

Allah Azze ve Celle bizlere Laik bir anayasaya veya Birleşmiş Milletler’in emirlerine değil; kendi anayasası ve Tevhid’den oluşan ipine sımsıkı sarılmamızı emrediyor. 

Aynı zamanda Allah celle celaluhu; eğer dinine muhalefet ve düşmanlık gösterirler ise kardeşlerimizle, babalarımızla, çocuklarımızla, eşlerimizle ve kabilelerimizle bağlılık içerisinde olmaktan da bizleri sakındırıyor. Allah emrediyor ki: “Ey iman edenler, eğer imana karşı inkârı sevip tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte bunlar zulmeden kimselerdir. De ki: “Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah’tan, O’nun Rasûlü’nden ve O’nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez.” (Tevbe 23-24) Ve O şöyle buyuruyor: “İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki: “Biz, sîzlerden ve Allah’ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi (artık) tanımayıp inkar ettik. Sizinle aramızda, siz Allah’a bir olarak iman 


edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir.” Ancak İbrahim’in babasına: “Sana bağışlanma dileyeceğim, ama Allah’tan gelecek herhangi bir şeye karşı senin için gücüm yetmez.” demesi hariç. “Ey Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik ve içten sana yöneldik.’ 
Dönüş sanadır.” (Mümtehine 4) “Kendilerine onların gerçekten çılgın ateşin arkadaşları oldukları açıklandık¬ tan sonra-yakmları dahi olsa- müşrikler için bağışlanma dilemeleri peygambere ve iman edenlere yaraşmaz. İbrahim’in babası için bağışlanma dilemesi, yalnızca ona verdiği bir söz dolayısıyla idi. Kendisine, onun gerçekten Allah’a düşman olduğu açıklanınca ondan uzaklaştı. 
Doğrusu İbrahim, çok duygulu, yumuşak huyluydu.” 
(Tevbe 113-114) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim (topluluk) bulamazsın ki, Allah’a ve elçisine başkaldıran kimselerle bir sevgi (ve dostluk) bağı kurmuş olsunlar; bunlar, ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun. Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orada süresiz olarak kalacaklardır. Allah, onlardan razı olmuş,onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah’ın fırkasıdır. 
Dikkat edin; şüphesiz Allah’ın fırkası olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş)bulanların ta kendileridir.” (Mücadele 22) 

Ulusal birliği kutsamak Sykes-Picot Antlaşmasının çürük meyvelerinden biridir ki bu sayede Osmanlı Devleti’nden kalan serveti yağmalamak için İslam ümmeti paramparça edilmiştir. Bu sabıkalı emperyal politikalar, bizlerin zihinlerine sokularak kutsanacak ve put edinilecek fikirlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu fikirlere göre, herhangi bir yerdeki veya ülkedeki İslam düşmanları, hainlerin en iğrençleri, ilke ve değerlerin tüccarları ile birlik olmak Müslümanlar için adeta bir zorunluluktur. Yüce Kur’an bizlere, kendisine halkının karşı çıkmadığı ve kendisiyle savaşmadığı hiçbir peygamberin bulunmadığını bildiriyor. Hak Teâlâ buyuruyor ki: “Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse, mutlaka oranın ‘refah içinde şımaran önde gelenleri’: “Gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz” demişlerdir.” (Sebe 
34) ve “İşte böyle, senden önce de(herhangi) bir memlekete bir elçi göndermiş olmayalım, mutlaka onun ‘refah içinde şımarıp azan önde gelenleri’ (şöyle) demişlerdir: “Gerçekten biz, atalarımızı bir ümmet (din) üzerinde bulduk ve doğrusu biz, onların izlerine(eserlerine) uymuş kimseleriz.” (Zuhruf 23) ve “Böylece biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli düzenler kursunlar diye- oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar, hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar.” (En’am 123) 

Allah Azze ve Celle bizlere peygamberlerini insanlar hak üzere olanlar ve sapanlar olarak ikiye ayırmasına rağmen onları tevhide davet etmeleri için gönderdiğini bildiriyor: “Senden önce hiç bir elçi göndermedik ki, ona şunu vahyetmiş olmayalım: “Benden başka ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin.” (Enbiya 25) Ve şöyle diyor: “Andolsun, biz Semud (kavmine de)kardeşleri Salih’i: “Yalnızca Allah’a kulluk edin” diye (demek 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üzere)gönderdik. Bir de ne görsün, onlar birbirlerine düşman kesilmiş iki gruptur.” (Nemi 
45) ve “Andolsun, biz her ümmete: “Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının” (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik. 

Böylelikle, onlardan kimine 
Allah hidayet verdi, onlardan kiminin üzerinesapıklık hak oldu. Artık, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonucu görün.” (Nahl 36) 

Şöyle bir düşünelim: Filistin’deki ve dünyadaki diğer 
Müslümanların en yararlı hedefleri nelerdir? 

Müslüman bir hükümet oluşturmak ve İslam dünyasını kâfirlerin saldırılarından ve istilasından kurtarmak, Müslümanların en önemli iki hedefidir (Muhakkak ki Allah en doğru olanı bilir). Eğer ulusal birlik çabaları İslami bir anayasayı getirmeyecek ve Müslüman bir hükümet oluşturamayacak da bunun yerine insan yapımı kanunlarla idareyi öngören ve Allah’ın değil de çoğunluğun yasama hakkı olduğunu savunan bir laik ve ulusal hükümet ile sonuçlanacak ise neden ulusal birliği kabul edelim? 

Eğer ulusal birlik Filistin’in Siyonist işgalcilerden kurtarılmasını değil de topraklarının %90’ınm teslim edilmesi ile ve Yahudilerle kuşatılmasını sağlamasıyla sonuçlanacaksa neden bu ulusal birliği kabul edelim? 


ruz. Adına 1ar Siyonist 
Arap “kardeşlerimizdir ki bu, ABD’nin onlardan bu denli razı olmasının sebeplerinden biridir. Bu Mübarek rejiminin iktidarda kalmak için ödediği bedelin bir kısmıdır ki böylece bu büyük zalim, otoritesini 
ABD’nin tam bir kabulü ve 
Siyonistlerin iyi temennileri ile oğluna devredebilecektir. 

Aslında bu Allah’ın belası 
“kardeş”ler, Siyonist - 
Haçlı planında İslam ve Müslümanlarla savaşın devamını sağlayacak anahtar bir rol oynamaktadırlar. Aslında, Şeytanın “kardeş”i olan bu kimseler Filistin, Irak, Afganistan, Somali ve İslam topraklarının geri kalanına yapılan Siyonist-Hıristiyan Haçlı seferlerinin en önemli katılımcılarıdırlar. 

Birileri “Mısır liderleri”, “Mısır memurları” veya benzer başka bir şey diyebilir fakat “kardeşler” demenin nereden çıktığına dair hiçbir fikrim yok. 

Şu sözlerimi not edin ey kardeşlerim ve Filistin’deki dostlarım: Eğer bu kimseler Siyonist Arapları Arap dilinin tüm methiyeleri ve şiirsel üslubunu kullanarak övmek isteselerdi, sözleriyle sizleri aşağılamaya, kuşatmaya ve Siyonist Amerikan planlarına boyun eğdirmek için var güçleri ile çabalardı. 



Bu konuda çabalayanlara olan övgü ve teşekkürleri kardeşlerimize) Ebu Mazen’den(Mahmut Abbas) ve Muhammed Dahlan’dan işittiğimiz gibi birçok kez Mısır’daki kardeşlerimiz(!)den de işittik. Biz bu taktiklerin birçok örneğini duyduk. Bütün Müslümanlar Mısır’daki bu “kardeşler”in kimler olduklarını iyi bilirler. Aslında onlar Siyonist Araplardır: Siyonist Yahudilerin ve Amerikanların “kardeşler”idirler. Onlar Gazze’yi kuşatmak ve bombalamak için gizlice anlaşıp şimdi de kuşatan ve tünellerini bombalayan“kardeş”lerdir. Onlar, İsrail’in çalışanlar ve liderlere suikast yapabilmesi amacı ile Filistinlilerin bu kimseler hakkında ifade vermeleri için işkenceler yapan “kardeş”lerdir. Allah’tan Müslümanların işkence görmesi olaylarına karışan herkesten intikam almamıza yardım etmesini, esir Müslüman kardeşlerimize hürriyetlerini kazandırmasını ve onları hapsedenleri kahretmesini dileriz. 


Kendimize şu soruyu bir soralım: Gazze’yi kuşatıyor ve bir anlamda boğuyorken, tünellerini yıkıyor ve Filistinli tutsaklara işkence ediyorken, on binlerce İsrailli turist vizesiz olarak, cömertçe, misafirperverce, saygın ve emniyet altında bir halde ülkeye giriyorken, Mısır neden bu anlaşmaya bu denli önem veriyor? 

Neden Mısır’ın Filistin’de mutlak aracı olması konusunda bu kadar kararlılar? 

Neden bu rejim başkalarını bu rolden uzak tutmakta ısrarcı? 

Neden ABD bu oyunu övüyor? 

Cevap oldukça açık ve meseleyi anlamak için çok da zeki olmaya gerek yok: Filistinlileri kuşatmaya boyun eğmeye zorlamanın peşinde koşanlar, müzakereler ve görüşmeler ile tavizler koparmaya çalışanlarla aynı kimselerdir. 


Allah’ın izni ile onları asla unutmayacağız 

Allah’ın izni ile Ömer Abdurrahman’ı, Remzi Yusuf’u ve arkadaşlarını, Halid Şeyh Muhammed’i ve dostlarını, Mısır’daki, İslami Mağrib’deki, Filistin’deki, Irak’taki, Afganistan’daki ve daha başka her neredelerse bütün Müslümanları Allah’ın yardım ve desteği ile unutmayacağız. Onları asla unutmayacağız ve bütün Müslümanları da onları unutmamaya çağırıyo¬ 


Bu kimseler Obama ve avenesinin çocukları ve Yeni Dünya Düzeni’nin köleleridirler. Onlar onun elçileri, tefecileri ve askerleridirler. Onlar, Filistin’deki ve başka her yerdeki Müslümanların anlamaya başladıkları gibi gülücükler, karşılıklı hoşgörü, anlayış ve işbirliği çağrıları arkasına saklanmış, asıl amacı İsrail’i desteklemek olan Obama’nın emirlerini tümü mekânları ile yerine getirmektedirler. Obama’nın politikasının bizleri köleleştirmek, topraklarımızı ele geçirmek, kaynaklarımızı yağmalamak, dinimiz ve Şeriatımız ile savaşmak isteyen Siyonist-Hıristiyan 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Haçlı seferlerinde yeni bir bölümden başka bir şey olmadığı şimdi daha açık değil mi? Obama şu ana kadar bizler için daha fazla baskı, kuşatma ve kısıtlamalarda bulunmaktan başka bir şey yaptı mı? 

Mahmut Abbas’ın oynadığı bu rol daha önce, askerlerinin binlercesinin hayatını Afganistan’daki Amerikan ordusunu ve müttefiklerini (Allah’ın izni ile) yaklaşan bozgundan korumak için feda eden Pakistan hükümeti ve ordusu tarafından da oynanmıştı. 

Pakistan ordusunun Veziristan’da girdiği savaş, Hıristiyan Amerika’nın İslam’a, Afganistan ve Güney Asya’daki Müslümanlara karşı giriştiği haçlı seferlerinde hayati öneme sahiptir. Zavallı Pakistan ordusunun Hıristiyan Amerikan İmparatorluğunu savunmak için giriştiği rol, daha önce de atalarının Hint ordusunun Hıristiyan İngiliz İmparatorluğunu korumak için oynadığı rolün aynısıdır. Amerikan Pakistan ordusunun atası olan İngiliz Hint ordusunun on binlerce askeri iki Dünya Savaşında İngiliz ordusunu savunurken öldü. Pakistan ordusunun ABD’ye verdiği hizmet Hıristiyan İngiliz ordusunu savunmak için OsmanlI’yı sırtından vuran Arap İsyanının lideri olan Şerif Hüseyin’in verdiği hizmetle ve İslami Mağrib’in asker ve memurlarının Hıristiyan Fransa’yı savunmak için verdiği hizmetle aynıdır. 

İngiliz imparatorluğu için Afganistan’da Şeyh Şuya ile Arap dünyasında Şerif Hüseyin’in oynadıkları kirli rolün aynısı bugün Amerikan imparatorluğu için Müşerref, Kiyani ve Zerdari tarafından oynanan roldür. 
Bu Mahmut Abbas, Mübarek, Abdullah Al Suud, Abdullah İbni Hüseyin, Karzai, Şeyh Şerif ve benzerlerinin oynadıkları rolün de aynısıdır. Tarih tekerrür etmekte: Yahudi ve Hıristiyanların uşakları efendilerinin emriyle Müslümanları öldürmekte ve kendi kutsallarına ihanet etmektedirler. 

Hak Teâlâ diyor ki: “Ey iman edenler, Yahudi veHıristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez. İşte kalplerinde hastalık olanları: “Zamanın, felaketleriyle aleyhimize dönüp bize çarpmasından korkuyoruz” diyerek aralarında çabalar yürüttüklerini görürsün. Umulur ki Allah, bir fetih veya katından bir emir getirecek de, onlar, nefislerinde gizli tuttuklarından dolayı pişman olacaklardır. İman edenler: “Olanca yeminleriyle elbette sizlerle birlik olduklarına ilişkin Allah’a yemin edenler bunlar mıdır? Onların bütün yapıp ettikleri boşa çıkmıştır, böylece hüsrana uğrayanlar olmuşlardır.”derler. Ey iman edenler, içinizden kim dininden geri dönerse (irtidat eder), Allah (yerine) kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, mü’minlere karşı alçakgönüllü, kafirlere karşı ise ‘güçlü ve onurlu’, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir.Bu, Allah’ın bir fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah (rahmetiyle) geniş olandır, bilendir. Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O’nun elçisi, rüku ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren mü’minlerdir. Kim Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç 


şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah’ın taraftarlarıdır. Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi, alay ve oyun (konusu) edinenleri ve kafirleri dostlar (veliler) edinmeyin. Ve eğer inanıyorsanız, Allah’tan korkup sakının.” (Maide 51-57) 

Veziristan, Pakistan ve Afganistan’daki savaşlar kabile, ırk veya toprak uğruna yapılmamaktadır; bu İslam ile küfür, İslam ile şirk, Müslümanlar ile haçlılar arasında yapılan bir savaştır. Bu milliyetçilik ile ilgili bir savaş değildir ancak İslam ve imanın, kibir güçlerine hizmet eden laik milliyetçiliğe karşı Şeriat’ın, suçluların elebaşlarma karşı tüm mazlumların savaşıdır. Bu özgürlüğün, onurun, asaletin, adaletin ve özgürlüğün kölelikle, esaretle, zulümle olan savaşıdır. 
Bu İslam’ın onurunun, Yahudi ve Hıristiyanlarla gizli anlaşma dilenenlerle savaşıdır. 

Bütün Müslümanlar Veziristan’da Pakistan ordusuna, Afganistan’da Amerikan ve NATO güçlerine büyük kayıplar verdiren saldırıları yapan kahraman Mücahidler yalnızca İslam’ın onurunu ve Müslümanların asaletini savunmaktadırlar. 

Müminlerin Emiri Molla Muhammed Ömer, (Allah onu korusun) savaşın en başında “mesele Usame’yi vermeme meselesi değil İslam’ın onuru ile ilgili bir meseledir” derken bu savaşın doğasını, temelini belirtmişti. 

Veziristan’da, Afganistan’da, Filistin’de, Irak’ta, Somali’de ve de İslami Mağrib’de savaşanları destekleyenler de esasen İslam’ın onurunu ve Müslümanların izzetini savunmaktadırlar; oturup bekleyenler, ayrılmaya çağıranlar ve cihattan geri kalanlar ise sadece İslam’ın düşmanlarına yardım etmekte ve Haçlılara ve Siyonist işgalcilerin emrinde İslam’ın ve Müslümanların savunmasını zayıflatmaktadırlar. 

Bütün bu ifadelerden sonra bazı kimseler şunu sorabilirler: Bunların hepsi makul, fakat biz ne yapabiliriz ve bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? 

Başlangıç için bence çalışma ve emeklerimizin amacını belirlemeliyiz. Aİlah’ın adını yüceltmek için mi uğraşıyor ve sıkıntı çekiyoruz; yoksa ırk, anayasa, ulusal birlik, milliyetçilik üzerine kurulmuş bir devlet, uluslararası uyum, Birleşmiş Milletler otoritesi, uluslar arası kabul, ekonominin canlanması, kişisel çıkar veya daha başka yanlış düşünceler için mi? 

Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor: “Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçecek olurlarsa, şüphesiz Allah, yaptıklarını görendir.” (Enfal 39) “İman edenler Allah yolunda savaşırlar; kafirler ise tağut yolunda savaşırlar öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Hiç şüphesiz, şeytanın hileli düzeni pek zayıftır.” (Nisa 76 ) 

Bir adam Peygamber Aleyhisselam’a geldi ve dedi ki: “Bir kişi kabilesi için savaşıyor, başkası kahramanlık için, bir diğeri ise gösteriş için savaşıyor. Hangisi Allah rızası için savaşmış olur?” 

Allah Rasulü: “Allah’ın kelimesini (İslam-Kur’an) yüceltmek için savaşan Allah rızası için savaşmış olur.” 
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buyurdu. (Buhari-Müslim) 

Bu yüzden ne istediğimize karar vermemiz lazım. Biz Şeriatın hakim olduğu, Filistin ve diğer bütün İslam topraklarını özgürleştiren Müslüman bir ülke mi istiyor yoksa Filistin’in %10’una sıkıştırılmış, İsrail’e hizmet eden laik milliyetçi bir devlet mi istiyoruz. 

Eğer Filistin’deki amacımız onu Yahudilerden kurtarılmış. Şeriat ile hükmedilen bir yer haline getirmek ise bu amaç ile çelişen bütün ilke- ^1 leri, politikaları ve talepleri bir tarafa ~ bırakmalıyız ve iki şeyi sağlamlaştırmalı ve iyice kavr amaliyiz: 

1- Tevhid öğretisi ve şeriat ile hükmedilmenin peşinde koşmak. Biz şeriattan başka yargı sistemi aramayan ve ondan başka bir kaynağı da kabul etmeyen bir Müslüman ülke kurmak için uğraşıyoruz. 

2- Filistin’i özgürleştirecek yegâne şey olan Cihada devam konusunda kararlı olmak. 


Dr. Eymen ez-Zevâhiri 


cak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Allah’a ve Rasûlü’ne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah’a düşmüştür. Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.”(Nisa:100) 

Şeriat ile hükmedilmeyi aramaya, Mü’minlerle birleşmeye, kâfirleri reddetme ve onaylamamaya ve nerede olursa olsun düşmanı takip etmeye dayanmalıyız. 


Bu iki ilkeyi hayata geçirmek için elimizden, dilimiz¬ den ve yüreğimizden ne geliyorsa, neler yapabiliyorsak yapmalıyız. Zaferi hemen elde edemesek bile en ufak bir taviz bile vermeden inanç ve ilkelerimizde kararlı olmalıyız ki Filistin’i, bütün Filistin topraklarını Siyonist Yahudi işgalinden kurtararak Müslüman bir devleti biz veya bizden sonra gelenler olarak kurabilelim. 

İşte bundan ötürü sevgili kardeşlerim, inancımıza sımsıkı sarıldık ve onunla çelişen bütün araçları ve politikaları bıraktık. Ve Yahudilerle olan savaşımıza devam ettirebildiğimiz kadar devam ettirmek istiyoruz. İsrail’in Yeni Siyonist Haçlı seferlerinin sadece okunun başı olmasından ötürü, ona yardım edenlerle, özellikle Amerika’yla ve diğer Batılı ülkelerle cihadımıza devam etmeyi arzuluyoruz. Filistin’de, Batı Şeria’da veya Gazze’deki Mücahidler kısıtlı imkânlara sahiplerse, dünyanın her yerinde başka başka imkânlar mevcut: “Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barınacak çok yer de bulur, genişlik (ve bolluk) da. Allah’a ve Rasûlü’ne hicret etmek üzere evinden çıkan, sonra kendisine ölüm gelen kişinin ecri şüphesiz Allah’a düşmüştür. Allah, bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.” 
(Nisaaoo) 

Asla düşmanın bizleri belirli bir savaşa, yere veya zamana zorlayarak daha sonra da kuşatmasına izin vermemeliyiz. 

Öyle ise Filistin’deki sevgili kardeşlerimiz ve dostlarımız: “Allah yolunda hicret eden, yeryüzünde barına- 


“(Düşmanınız olan) Topluluğu aramakta gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da, sizin acı çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Oysa siz, onların umut etmediklerini Allah’tan umuyorsunuz. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa 104) 


Söyleyecek bir şeyim daha var ve bu da Fetih hareketi üyelerine: 

Seçtiğiniz liderleriniz sizi hangi çöp kovasına attı gördünüz mü? 


Hangi yolun inananların, hangisinin de suçluların yolu olduğu şimdi belli oldu mu? 

Şimdi bizzat görerek tecrübe ettiğiniz ve kanıtını gördüğünüz gerçeğe dönecek misiniz? 

Sizden şu veya bu gruba katılmanızı istemiyorum, bunun yerine El Fetih’i bırakmanızı, cihadı sürdürmenizi, iyiliği emredip kötülükten sakındırmanızı, Müslümanlara sadakatinizi, kâfirleri reddedişinizi göstermenizi istiyorum. Kendinizi Allah’tan gayrı tatmin etmeyecek olan maaşların, makamların, ateşli partizanlığın prangalarından kurtarın. 

Teslimiyeti ve Abbas, Dahlan, Mübarek ve diğer Siyonist Araplar gibi teslim olanları kabul etmeyin ve inkâr edin! Yalnızca Allah’a bağlanın ve ona güvenin. 

Duaların sonu bütün övgülerin kendisine ait olduğu, tüm varlıkların sahibi Allah’adır. Salât ve selam da önderimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabmadır. 

Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 
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önde selen liderlerinden 


olan Ebû Yahva el-Lîbî’nin 


es-Sahab medva tarafından 


Haziran avında yayınlanan 


Suriye tahlilini sizlere 


sunuyoruz. El-Lîbî 


konuşmasında bolse 


ülkelerindeki mücahidler- 


den ve Müslümanlardan 


Suriye rejimine karsı 


savaşmalarını ve 


Türkiye’deki 


Müslümanların “bir adım 


öne çıkmalarını” istedi. 



H amd Allah’a, salat ve selam Allah Resulü’ne, ehline, ashabına ve kendisini izleyenlerin üzerine olsun. Ve sonra: Müslüman kardeşlerim, Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 

Şam beldesindeki Müslümanların Nusayri tağutuna karşı ayaklanmasının üzerinden bir yıldan fazla bir zaman geçti. Mübarek Şam beldesindeki kardeşlerimiz Esad’ın zulmünden ve baskısın¬ dan kurtulmak için çok sayıda kurbanlar sunuyorlar. Ve bütün dünya zalim rejimin askerlerinin ve Şii yardımcılarının kalplerindeki kini gösteren birçok çirkin olaya şahit oldu. Her an yaşanmakta olan trajedilerin hepsini anlatmamıza gerek yok. 
İnsanlar artık bu trajik görüntüleri görmeye ve haberleri duymaya alıştı. Ve Batı ve işbirlikçileri boş girişimler ile aldatmaya devam ediyor. Batı’nm bu girişimleri Şam’daki Müslüman kardeşlerimize her defasında daha fazla vahşet yaşatmak için ortam sağlamaktadır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: ‘Kin ve düşmanlıkları ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür.’ (Al-i İmran, 118 ) 

Bu katillere (Batıya) tutunmuş olanların, onlara bağımlı olanların ve onların yardımını bekleyenlerin durumu Allah’ın şu ayetinde belirttiği gibidir: ‘Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklıklarını artırırlardı.’ (Cin, 6). Bu boş girişimler Şam beldesindeki Müslüman kardeşlerimize sadece daha fazla ölüm, vahşet ve felaket getirecektir. Batı’nm bu girişimleri rejimin kendilerini korumada aciz olan zayıf erkeklere, kadınlara ve çocuklara karşı işlediği cinayetleri artırmasından başka işe yaramayacaktır. 

Şam beldesindeki Müslüman kardeşlerim: Bugün acımasız bir düşmana ve aldatıcı bir oyuna karşı yürütmüş olduğunuz savaşta yapmamz gereken ilk şey samimiyetle, sadakada ve dua ile Allah’a 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bağlanmaktır. Çünkü Allah iman edenlerin Rabbi’dir ve doğru olanların koruyucusudur. Allah, kendisinin yardımını arayanlara ve Kendisine sığınanlara yardım edecektir ve onları hoşnut edecektir. İmanınız, dürüstlüğünüz, namazınız ve sabrınız ile Allah’ın yardımcısı olun ve Hakk’ın yanında olduğunuz ve O’nun dinine sarıldığınız müddetçe O’nun da sizin yanınızda olduğunu unutmayınız. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: ‘Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra size kim yardım edebilir?. Müminler ancak Allah’a güvenip dayansınlar.’ (Al-i İmran, 160 ). Ve yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: ‘Ey iman edenler! Eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar.’ (Muhammed, 7). 

Sizin direnişiniz Allah’a bağlı olarak başladı. Bunda ısrarcı olun ve sadece Allah’a bağlı olarak bitirin. Canınızla, kanınızla, onurunuzla ve paranızla verdiğiniz bunca kurbanlardan sonra teslim olup boyun eğmeyin, zayıflık hissetmeyin ve acele etmeyin çünkü Allah’ın vereceği zafer tahmin ettiğinizden daha da yakındır. 
Allah Rasulu şöyle buyuruyor: ‘Muhakkak (Allah’ın) yardım ve zaferi sabır ile birliktedir ve muhakkak kurtuluş, keder ve sıkıntı ile beraberdir ve şüphesiz zorlukla birlikte bir kolaylık vardır.’ (Ahmed İbni Hanbel). 

Sizin için tek seçenek bu savaşınızda sabırlı olmak, kurbanlar verdiğiniz bu yolda sebat göstermek ve bu acımasız rejime karşı koymada ısrarcı olmanızdır. 
Allah Azze ve Celle’nin doğru işler yapanların amellerini asla boşa çıkarmayacağını unutmayın. 


Biz buradan Müslüman kardeşlerimize velrak’ta, Ürdün’de ve Türkiye’de bulunan mücahid kardeşlerimizi, kardeşlerinin yardımına koşmaya, zayıfların kanlarının dökülmesine ve kadınlarımızın namusunun kirletilmesine engel olmak için canlarınıfeda etmeye ve sahip olduğunuz bütün değerli şeyleri onları korumak adına harcamaya çağırıyoruz. Batılı kafirlerin ve Doğulu işbirlikçilerin Şam beldesindeki Müslümanlara daha fazla işkence, felaket ve vahşetten başka birşey getirmeyeceğini söylüyoruz. 

Biz akidesi, dini, bayramları ve savaşları bir olan tek bir Ümmetiz ve bizi parçalamak isteyenlere ‘Sykes-Picot’ 
anlaşması veya başka anlaşmalar ile hiç bir zaman teslim olmayacağız. 



Şam beldesindeki Müslüman kardeşlerim: Şam’ın zalimine karşı ayaklandığınız gün sizin hareketiniz başlamıştır ve istekleriniz açıktır: Zalim rejimi devirmek, ülkeye ve insanlara huzur sağlamak. Bunun için sorumluluğu üstlenmeniz gerekmektedir. Bugün Amerika’nın başını çektiği Batı, verdiğiniz mücadelenin başarısız olması üzerine hesap yapmaktadır. Batı bu sayede zalim rejimin emri altında sivillere güvenlik sağladığını söylemektedir ve böylece zalim rejimin temelini sağlamlaştırmayı ve nefes almasını sağlamayı hedeflemektedir. 


medik. Bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Batı’nm girişimleri bir meyva verdi mi? Çocukların ve yaşlıların öldürülmesi durdu mu? Zalim rejimin içindeki herşey ile birlikte köyleri kökünden kazıması durdu mu? Öfkeli hayvanların temiz ve bekar bacılarımızın namusunun kirletilmesine engel olundu mu? 
Batılı liderlerin boş deklerasyonları Şam beldesi Müslümanlarma bir fayda getirdi mi? Batılı gözlemciler ve temsilciler Müslümanları Nusayrilerin zulmünden ve Şiilerin kininden kurtardı mı? 


Bu sizi korumak adına gösterilen bir çaba değil size karşı hazırlanmış olan bir tuzaktır. Ne zamandan beri Birlemiş Milletler, Güvenlik Konseyi veya Amerika Müslümanların kanını düşünür oldular ve Müslümanları korumada gerçekçi oldular. Bunlar değil mi korkunç cinayetlerle Ümmet’e acı çektiren ve çektirmekte olanlar. 
Afganistan’da Müslümanları kim öldürüyor, Yemen’de köyleri kim bombalıyor, Somali’de yeşillikleri kim yok ediyor ve Filistin’deki Müslümanlan kim yerinden ediyor. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: ‘Şayet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman kesilecekler, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten inkar etmenizi istemektedirler.’ (Mümtehine, 2 ) 

Biz hiç bir zaman Allah’ın bize anlattığı ve kalplerinde gizlediklerine karşı bizi uyardığı kişiler hakkında olumlu düşünmedik veya onlardan bir iyilik bekle¬ 


Bütün bunlardan sonra Batı’nın yardımını beklemek uzak bir serabın peşinden koşmak gibidir. Akıl sahihleri için bunda hiç bir şüphe yoktur. 

“ÜMMETİ BÖLEN ANLAŞMALARA 
TESLİM OLMAYIZ” 

Biz buradan Müslüman kardeşlerimize ve Irak’ta, Ürdün’de ve Türkiye’de bulunan mücahid kardeşlerimizi, kardeşlerinin yardımına koşmaya, zayıfların kanlarının dökülmesine ve kadınlarımızın namusunun kirletilmesine engel olmak için canlarını feda etmeye ve sahip olduğunuz bütün değerli şeyleri onları korumak adına harcamaya çağırıyoruz. Batılı kafirlerin ve Doğulu işbirlikçilerin Şam beldesindeki Müslümanlara daha fazla işkence, felaket ve vahşetten başka birşey getirmeyeceğini söylüyoruz. 
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gönder” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?’ (Nisa, 75 ). Ve Allah kafirlerin gücünü kırmak ve zulümlerini durdurmanın yolunu bize şöyle gösterdi: ‘Allah yolunda savaş! Sen ancak kendi yaptığından sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. 
Umulur ki, Allah kâfirlerin gücünü kırar. Hiç şüphesiz ki Allah kuvvet ve kudretçe çok daha güçlü, ve cezası daha çetindir.’ (Nisa, 84). Ve Allah kafirleri zelil etmenin, gururunu kırmanın ve zafere ulaşmanın yolunu bize şöyle gösterdi: ‘Onlarla savaşın ki Allah, sizin ellerinizle onların cezasını versin ve onları rezil ve rüsvay etsin, yardımıyla sizi onlara muzaffer kılsın. Ve mümin bir kavmin yüreklerini ferahlandırsın.’ (Tevbe, 14). 


Ey Şam’ın kahramanlan, hazır olun. 
Eylrak’ın aslanları harekete geçin. Ey Ürdün’ün aslanlan cihada çıkın. Ey Türkiye’nin erkekleri, bir adım öne çıkın. Çünkü kirletilen bacılarınızın ve annelerinizin namusudur,; akıtılan oğullarınızın ve kardeşlerinizin kanıdır ,; çiğnenen akrabalarınızın ve vatanınızın onurudur. Zalim rejimin saldırılarını engellemek için kardeşlerinizin safında yerinizi alın, zalim rejimin yönetimini defedin, Rabbinizin şeriatını hakim kılın ve Allah’a tevekkül ederek ilerleyin. 


^- 

Biz akidesi, dini, bayramları ve savaşları bir olan tek bir Ümmetiz ve bizi parçalamak isteyenlere ‘Sykes-Picot’ anlaşması veya başka anlaşmalar ile hiç bir zaman teslim olmayacağız. Çünkü Rabbimizin kitabı Hakk’ı şöyle açıklamaktadır: ‘Doğrusu bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin.’ (Enbiya, 92). Ve yine Allah Rasulu şöyle buyuruyor: “Müminler birbirini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet göstermede tek bir beden gibidir O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler” (İbn Hanbel, IV, 27i; Buhârî, “Edeb”, 27; Müslim, “Birr”, 66 ) 

Biz zulme uğramış kardeşlerimizi sadece ağlayarak, gözyaşı dökerek ve kınama bildirileri yayınlayarak savunmayacağız çünkü bu bizim yolumuz değil ve Allah’ın izniyle hiçbir zaman olmayacaktır. Allah mazluma yardım yolunu bize şöyle gösterdi: ‘Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: “Ey Rabbimiz! bizleri bu halkı zâlim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı 


Biz cihad ve savaş yolunun kolay bir yol olmadığını biliyoruz. Fakat cihad yolu aynı zamanda kapalı bir yol değil. Aksi halde Allah bize bu yolu emretmez ve bizi buna mecbur tutmazdı. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: ‘İşte o zaman Allah size iki taifeden (kervan veya Kureyş ordusundan) birini vaad ediyordu ki, sizin olacaktı. Siz ise arzu ediyordunuz ki, şanı ve şerefi olmayan şey (kervan) sizin olsun. Halbuki Allah, âyetleriyle hakkı yerine oturtmak ve kâfirlerin arkasını kesmek istiyordu.’ (Enfal, 7). Siz direnişinizin barışçıl olmasını istediğiniz halde Allah sizin için başka bir yolu yazmış olabilir. Verilen bunca kurbandan sonra barışçıl direniş hayaline boyun eğmek cihad, sabır ve fedakarlık Ümmetine yakışmaz. Allah Azze ve celle şöyle buyuruyor: ‘Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysa ki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.’ (Bakara, 216 ). 

“EY TÜRKİYE’NİN ERKEKLERİ! 

BİR ADIM ÖNE ÇIKIN!” 

Ey Şam’ın kahramanları, hazır olun. Ey Irak’ın aslanları harekete geçin. Ey Ürdün’ün aslanları cihada çıkın. Ey Türkiye’nin erkekleri, bir adım öne çıkın. 
Çünkü kirletilen bacılarınızın ve annelerinizin namusudur, akıtılan oğullarınızın ve kardeşlerinizin kanıdır, çiğnenen akrabalarınızın ve vatanınızın onurudur. Zalim rejimin saldırılarını engellemek için kardeşlerinizin safında yerinizi alın, zalim rejimin yönetimini defedin, Rabbinizin şeriatını hakim kılın ve Allah’a tevekkül ederek ilerleyin. Şu müjdeyi hatırlayın: ‘Kim bir müminin dünyadaki bir sıkıntısını giderirse Allah da hesap günü onun sıkıntısını giderir’. 
Kardeşleriniz bugün büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya. 
Kurtarıcı arıyorlar ama kurtarıcıları yok, yardım arıyorlar ama yardım edenleri yok. Sözlerinizle ve eylemlerinizle şunu ilan edin: ‘İşte sizin çağrınıza karşılık veriyoruz ey Şam beldesi. Bu zalim kibirlendiği müddetçe biz yaşamayacağız. Bu zalim hayatta kaldığı müddetçe biz hayatta kalmayacağız.’ 

Allahu Ekber. İzzet ancak Allah’a, O’nun elçisine ve müminlere mahsustur. 

Ve duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir. 
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NUSRET CEPHESİ BEŞŞAR REJİMİNİ SALLIYOR 


ŞAM’DA POLİSLER CEZALANDIRILDI: 

20 ÖT .İL 30 YARAT,T 



Şam’da emniyet güçleriyle şebbihaların ortaklaşa kullandığı üssün önünde bombalı yüklü bir ara patlatıldı. Patlama tam da polis ve şebbihaların toplandığı anda gerçekleştirildi. 20 polis ve şebbiha ölürken, 30’dan fazlasının da yaralandığı bildirildi. 

HALEP’TE ŞEHADET EYLEMİ; 

24 ASKER ÖLÜ 

Halep’te seyir halindeki askeri otobüse şehadet operasyonu yapıldı. Saldırısı sonrası 24 askerin öldürüldüğü bildirildi. 


DER’A’DA ŞEHADET EYLEMİ; 

ASKF.RÎ ITS YF.RT.F. BİR EDİLDİ 

Der’a kentinde askeri üsse şehadet eylemi yapıldı. 
İstişhadı yapan Ebû Nurs el-Cenûbî aracını üssün içine sokmaya muvaffak oldu. Üs yerle bir olurken çok sayıda ölü ve yaralı olduğu tahmin ediliyor. 



PİR ZÛR’DA ASKERİ NOKTAYA BASKIN: 

Q ÖLÜ 

Dir Zûr’da askeri bir noktaya yapılan baskında 9 asker olay yerinde imha edildi. Silahları ganimet alınırken, mücahidler karargahlarına sağa salim döndüler. 



İDLİB’TE ŞEBBİHALARA BASKIN: 

YÜZLERCE ÖLÜ 

İdlib’te 250 civarında şebbiha ve polisin kullandığı bina şehadet eylemi olmaksızın özel bir operasyonla yerle bir edildi. İçinde kaç ölü olduğu bilinmemekle birlikte, çok sayıda ölü olduğu tahmin ediliyor. 


-Şam’da Suriye ordusuna mensup bir mühendis subayın hareket halindeki aracına saldırıldı. Subay ve yanındaki asker öldürüldü. 

-Şam’da bir şebbiha vuruldu. 

-Şam’da bir polis aracı tarandı. İçindeki polisler imha edildi. 

-Şam’da havacı subay Heysem Muhammed bin Cemil tutuklandı. 

-Şam’da bir devriye aracı vuruldu: 9 asker ölü. 

-Şam’da çeşitli suçlara karışmış 6 Şebbiha tutuklandı. İçlerinden birisinin göstericilerden bir müslümanı işkenceyle şehid ettiği bildirildi. 

-Şam’ın doğusunda esir alınan 4 Şebbiha idam edildi. 
Cezalandırmanın boğazlanan çocukların intikamını almak için yapılan operasyonların bir parçası olduğu bildirildi. 

-Rif-ü Dımaşk’ta bir tank imha edildi. 

-Şam bölgesinde yapılan çeşitli operasyonlarda 7 askeri araç yakıldı, 2’si yüksek rütbeli 10 asker cezalandırıldı. 

-Dir Zûr’da 13 Şebbiha ve asker idam edildi. 
Cezalandırmanın boğazlanan çocukların intikamı serisinin bir parçası olduğu bildirildi. 
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Bıçaklarla boğazlanmış çocukların resimlerini görmediniz mi? Katledilen kadınların 



resimlerini görmedi¬ 


niz mi? Tecavüzlerle 


onurları çiğnenen 


Müslümanları 


örmediniz mi? 


"ocukların vardım 


duvmadınız mı? Ama 


siz sabırlı olun. Eğer 


eleceği bilme 


iddiası savılmasavdı 


size Bessar’ın gözler¬ 


imin önünde 


öldürüleceğini 


öreceğime dair 



Seferberlik İlanı 

Âlemlerin Rabbine hamd, Resulüne, ailesine ve ashâbına salât-ü selam olsun. 

Nusret Cephesi’nin evlatlarına, 

Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: “Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun.” (Muhammed, 4) 

Suriye rejiminin Hula’da yaptığı katliamı duydunuz ve herkes gibi öldürülen çocukların, kadınların, yaşlı ve gençlerin resimlerini gördünüz. Bu çocukların Ehl-i Sünnet olmalarından başka suçları yoktu. Ey Nusret Cephesi’nin evlatları, sizler daha önce de düşmanın emniyet şubelerine başarılı operasyonlar düzenlemiş, bir çok kontrol noktasına baskın yapmış, askeri araçlarını imha etmiş ve liderlerini hedef almıştınız. Bundan daha önemlisi sizler saf ve temiz Lâ İlâhe İllallah sancağını taşıyorsunuz. Bütün bunlardan sonra İslam’ın evlatları sizden Hula katliamının intikamını almanızı beklemektedir. 
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Bıçaklarla boğazlanmış çocukların resimlerini görmediniz mi? Katledilen kadmlann resimlerini görmediniz mi? Tecavüzlerle onurları çiğnenen Müslümanları görmediniz mi? Çocukların yardım çağrılarını duymadınız mı? Ama siz sabırlı olun. Eğer geleceği bilme iddiası sayılmasaydı size Beşşar’m gözlerimin önünde öldürüleceğini göreceğime dair yemin edebilirdim. 

Düşmana karşı ateşi tutuşturmak için ve düşmanın kendisini güvende hissetmemesi için özelde Nusret Cephesi’nin evlatlarına ve genelde Şam beldesinin mücahidlerine umumi seferberlik ilan ediyoruz. Ey cihadın yiğit evlatları, kılıcınızla ayağa kalkın, şeref sancağınızla savaş meydanlarına inin ve kılıçlarınızla vurun, mızraklarınızı atın, oklarınızı yağdırın, hançerlerinizi ve süngülerinizi saplayın, azminizi sağlamlaştırın, silahlarınızı kuşamn ve Allah’ın bereketi ile ilerleyin. Bu zalim ve kafir tağuta, destekçilerine ve askerlerine karşı savaşın. Ey Nusret Cephesi’nin aslanları, onlara merhametinizle değil öfkenizle muamele edin. Ey Halep’in, İdlib’in, Hama’nm ve Humus’un evlatları, onlara intikamınızı gösterin. Ey Dara’mn aslanları, onlara kahramanlığınızı gösterin. Ey Şam’ın aslanları onlara cesaretinizi gösterin, bugün sizin gününüzdür. 

Onlar kanları taşların üzerine akmcaya kadar yönetimi bırakmayacaklarına dair yemin ettiler. O yüzden onların kanlarını akıtın. Ey Şam beldesinin cihad ehli, saflarınızı Lâ İlâhe İllallah sancağı altında sıklaştırın. 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve bölünmeyin. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: 

“Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.” (Saf, 4 ) 

Ey İslam’ın Doğu’dakı ve Batı’daki evlatları! Şam’ın çocuklarının kanları sizin sorumluluğunuz altındadır. 
O yüzden canınızla ve malınızla onların yardımına koşun. 

“İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor. Ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. Eğer siz Hakk’tan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar.” (Muhammed, 38) 

Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. 

Es-Selâmu Aleykum ve Rahmetullâhi ve Berakâtuh 


Düşmana karşı ateşi tutuşturmak için ve düşmanın kendisini güvende hissetmemesi için özelde Nusret Cephesi’nin evlatlarına ve genelde Şam beldesinin mücahidlerine umumi seferberlik ilan ediyoruz. Ey cihadın yiğit evlatları, kılıcınızla ayağa kalkın, şeref sancağınızla savaş meydanlarına inin ve kılıçlarınızla vurun, mızraklarınızı atın, oklarınızı yağdırın, hançerlerinizi ve süngülerinizi saplayın, azminizi sağlamlaştırın, silahlarınızı kuşanın ve Allah’ın bereketi ile ilerleyin. Bu zalim ve kafir tağuta, destekçilerine ve askerlerine karşı savaşın. Ey Nusret Cephesi’nin aslanları, onlara merhametinizle değil öfkenizle muamele edin. Ey Halep’in, İdlib’in, Hama’nın ve Humus’un evlatları, onlara intikamınızı gösterin. Ey Dara’nın aslanları, onlara kahramanlığınızı gösterin. Ey Şam’ın aslanları onlara cesaretinizi gösterin, bugün sizin gününüzdür. 
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Suud Devletinin en çok aradığı isimler arasında olan Macid bin Muhammed el- 
Macid Abdullah 
Azzam Tugaylarının 
Lideridir. 


Lübnan’da Fethu’l İslam adıyla ortaya çıkan ve Lübnan ordusuyla yoğun çatışmalar yapan cihadi hareket, daha sonra sadece 
Lübnan’da değil. Akdeniz. 
Ürdün. Mısır gibi ülkelerde emperyalist hedefleri vuran saldırıları üstlenmişlerdi. 
Fethu’l İslam daha sonra 
Abdullah Azzam Tugayları ismini alarak faaliyetlerine devam etti. Abdullah 
Azzam Tugavlan’mn lideri 
Mâcid bin Muhammed el- 
Mâcid’in Suriye’de gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasını İslam Dünyası için Fevzullah Emre tercüme etti. 


Şam Bahan 

H amd Allah’a mahsustur. O Allah ki müminlerin destekçisi, zulüm altında olup dua edenlerin icâbet edicisi, zulmedenleri kahredici ve adaletiyle zorbalardan intikam alıcıdır. Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: “Eğer Allah’ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. 
Ancak Allah bütün alemlere karşı lütuf sahibidir. ”(Bakara 251) 

Salat ve Selam üzerine olsun, son Peygamber sahih hadiste şöyle buyurmuştur: “İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle değiştirmeye çalışsın ona gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın ona da gücü yetmezse ona kalbinden buğz etsin. İşte bu imanın en zayıf noktasıdır.” Allah’ın rahmeti ve selamı onun, ailesinin ve sahabesinin üzerine olsun. 

Yüce Allah buyuruyor ki: “Nihayet Peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları anda onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Suçlular topluluğundan azabımız asla geri çevrilmez.” (Yusuf 110) 

Konuşmama şehidlerimize dua ederek başlıyorum; Suriye Devriminin şanlı şehidlerine, Allah onların şehadetini kabul etsin, derecelerini arttırsın, yaptıkları amellerin sevabını kıyamete kadar baki kılsın. Ey Allah’ım! İslam ümmeti için onlara ödül ver, iyi iş yapanlara verdiğin ödülün en iyisini onlara ver. Yüce Allah’tan şehidlerin akrabalarını ve arkadaşlarını davada sebatkar kılmasını, felaketler ve zorlu sınavlar esnasında gösterdikleri sabrın karşılığını göstermesini ve Allah’tan onlara başarı vermesini dilerim, İnşaallah sevdikleri ile cennette buluşurlar. Amin. 

Suriye’nin onurlu halkı! Şu an zaferin, başarının, dünyada izzetin ve cennetteki güzelliklerin yolundasınız. Allah sizi korkunç bir azabtan kurtulanların yoluna erdirdi. Yüce Allah buyuruyor ki: 

“Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için Peygamberini Hidayet ve hak ile gönderen O’dur. Ey iman edenler! 
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Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah’a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İşte bu takdirde O sizin günahlarınızı bağışlar, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur.” (SafF 9-12) Allah subhanehû ve teâlâ bize zaferin ve izzetin yolunu göstermiştir. Yüce Allah buyuruyor ki: “Seveceğiniz bir şey daha var Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih, müminleri müjdele!” (Saff 13) 

“Ey iman edenler eğer siz Allah’a (Allah’ın dinine) yardım ederseniz O’da size yardım eder ayaklarınızı kaydırmaz.” (Muhammed 7) Allah’ın dinine yardım etmek için mümin kardeşlerinizi destekleyin, Allah’ın isminin en yüce olması amacıyla küfre karşı edilen cihadı destekleyin. Eğer siz bunları yaparsanız O size zafer verecektir. “Allah ne güzel bir Mevla ne güzel bir yardımcıdır.” (Enfal 40) 

Allah onun adına cihad etmenizden ve O’na iman etmenizden dolayı size izzet verecektir. Kanlarınızı feda ettiniz, en babayiğitlerin bile ürperdikleri şeylere sabrettiniz, şimdi Allah’ın sizi eriştireceği menzile tanıklık edin; zaferi Allah sabırlı ve sebatkar olana verir. 
Uzaktaki olsun yakındaki olsun, katil rejim ve müttefikleri size karşı birleşmiş olsun, dünya devletleri ve Arap hainler size karşı komplolar kuruyor olsun. 
Şunu bilin ki “Eğer Allah size yardım etmişse sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım eder. Öyleyse müminler Allah’a tevekkül etsinler” (Âl-i İmran 160) 

Şuna inanıyorum ki Allah sizi. Ümmetin çektiği acılara son verecek yeniden dirilişin kalbi olmak üzere hazırlıyor. 

Sizler, Allah size izzet versin, cihadın, ribatm kutsal toprakların insanları, Allah Resulü (S.A.V.)’nün bahsettiği destanlar yurdunun insanları, sizlerin yaptığı bu devrim ile ümmetin evlatları içerisinde birinci sırada olacaksınız ve bu devrim sadece Arap dünyasını değil tüm İslam Dünyasını etkileyecek ve siz bunun çarpan kalbisiniz. Allah’ın izniyle bu Katil Tağut’u devirmeniz ümmeti içine düşmüş olduğu acizlikten kurtaracaktır. Ve de devrim yapıp sadece sahneyi değiştiren ancak rejimin esaslarını değiştiremediklerinden dolayı devrimleri başarısız olan isyancı kardeşlerinize yardım edin. Bu sayede ülkelerini kirleten rejimlerin kökünü kazıyabilirler. Savaş ne kadar şiddetini arttırırsa arttırsın sabrınızı muhafaza edin, esas değişim sizin ancak şimdi içinde bulunduğunuz hal üzerinde bulunursanız gelir. Beşşar’ın yerine başka bir ajanı iktidara getirmek veya uydurma seçimlerle sahte bir özgürlüğü yaşamak yanlış bir seçimdir. Doğru olan insanları kendine köle eden ve kendini ise büyük güçlere köle eden bu katil rejimin tümden kökünü kazımaktır. Allah’a yemin ederim ki büyük Tağutlar asla sizin özgür olmanızı istemezler çünkü kendi ülkesinde özgür olan bir kişi ülkesinin de özgürlüğünü isteyecektir. Bundan dolayı geçtiğimiz yüzyıldaki devrimlerden ibret alıp aynı hatalara 


Sizlerin yaptığı bu devrim ile ümmetin evlatları içerisinde birinci sırada olacaksınız ve bu devrim sadece Arap dünyasını değil tüm İslam Dünyasını etkileyecek ve siz bunun çarpan kalbisiniz. Allah’ın izniyle bu Katil Tağut’u devirmeniz ümmeti içine düşmüş olduğu acizlikten kurtaracaktır. Ve de devrim yapıp sadece sahneyi değiştiren ancak rejimin esaslarını 

değiştiremediklerinden dolayı devrimleri başarısız olan isyancı kardeşlerinize yardım edin. Bu sayede ülkelerini kirleten rejimlerin kökünü kazıyabilirler. 


düşmemeliyiz, mümin aynı delikten çıkan tarafından iki defa ışınlamaz. 

Ve şunu unutmayın ki ızdıraplar ne kadar artarsa artsın siz burada ezilmiş ve dağılmış ümmet adına savaşıp ölüyorsunuz. İnancından koparılmış, zenginlikleri yağmalanmış olan bu ümmetin zaferi sizin zaferinizle başlayacaktır. Bu girdiğimiz savaşta Allah bize iki güzeli vaad etmiştir: “Zafer veya Şehadet” 

Allah size yalan söylemez! Sabırlı olun, sevap kazanın ve daima ilerleyin. Arkanızda size katılacak binler var. 
“İçinizden fetihten önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleri ile bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaad etmiştzr.”(Hadid 10) Bundan dolayı insanların en hayırlıları en çok çalışanları ve onlara yardım edenlerdir. 

Sonra ise Şam’ın onurlu şeyhlerine ve davetçilerine övgülerimi sunuyorum. Allah’tan onları tuttuğu bu yolda sebatkar kılmasını dileriz. Eğer ümmetin alimleri böyle dik duruş sergilerse bu ümmet dünyaya hükmeder konuma gelir ve Allah’ın izniyle de gelecektir. 

Ayrıca Müslüman tüccarlara, ümmetin zengin ve fakir evlatlarına cömertliklerinden ötürü teşekkür ederim. Hepiniz Suriye’nin yaralı halkına elinizden gelen desteği yaptınız. Ve daha fazlasının yapılması konusunda ümmeti teşvik ediniz, buradaki halkın yiyeceğe, barınağa, ilaca ve silaha ihtiyacı var ve bunlar için para gerekmektedir. Bu tüm Müslüman tüccarların özellikle de Arap Yarımadasında ki tüccarların üzerine bir vazifedir. Siz malınızı bu yolda harcadıkça Allah size daha çok sevap verecektir. Tüm dünya şa-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Beşşar’ın yerine başka bir ajanı iktidara getirmek veya uydurma seçimlerle sahte bir özgürlüğü yaşamak yanlış bir seçimdir. Doğru olan insanları kendine köle eden ve kendini ise büyük güçlere köle eden bu katil rejimin tümden kökünü kazımaktır. Allah'a yemin ederim ki büyük Tağutlar asla sizin özgür olmanızı istemezler çünkü kendi ülkesinde özgür olan bir kişi ülkesinin de özgürlüğünü isteyecektir. Bundan dolayı geçtiğimiz yüzyıldaki devrimlerden ibret alıp aynı hatalara düşmemeliyiz, mümin aynı delikten çıkan tarafından iki defa ışınlamaz. 


hitlik etmektedir ki katil Nusayri rejimine Iran ve Lübnan’daki Şii parti nasıl destek vermekte... Kardeşlerinin yaptığı sapıklıklara ve işledikleri suçlara destek olmak için her şeylerini veriyorlar. Bundan ötürü Allah’a onun dinine yardım etme coşkunuzu gösterin, kardeşlerinize yardım hususundaki gayretlerinizi gösterin ve bunu size nasip etmesinden dolayı Allah’a şükredin ve hem dünya da hem de sonrasında büyük ödüller kazanın. 

Ardından devrimin askerleri olan kardeşlerime sesleniyorum. Allah’ın düşmanlarına karşı cihad edenler, dininizi, ruhunuzu, onurunuzu koruyun. Kardeşlerinize yardım edin. Dikkatinizi önemli konulara çekmek istiyorum, umarım ki burada bahsedilecek olanlar size rehberlik edecektir. İnanıyorum ki devrimimiz güç merkezlerimiz ile harekete katılanlar arasında ayrılıklar oluşmasını engelleyecektir. Ayrıca hareketin başarısını da koruyacaktır. Sizin şu an yaşadığınız pek çok sıkıntıyı, dahil olmuş olduğunuz pek çok çatışmayı daha önceden tecrübe etmiş doğru görüş sahibi pek çok insan bize bir vizyon oluşturmamızı, yaşanan deneyimlerden ders çıkarmamızı öğütlemektedirler. 

Size burada söyleyeceklerim şunlardır: 

Birincisi: 

Devrimi Allah’ın davasına çevirin, bunu iyi davranışlarla yapın. İnsanlara hizmet edin ve onların sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışın. Bunu yaparken sabırlı ve nazik olun ayrıca yaşadıkları baskıyı ve dezenformasyonu göz önünde bulundurun. “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘kuşkusuz ben Müslümanlarda- 


nım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, bilendir.” (Fussilet 33 - 35 ) 

İkincisi: 

Rejimin isyancı gruplar içerisinde fitne ve kargaşa çıkartmasına sebebiyet verecek hareketlerden uzak durun. Bu halkın isyana olan desteğini de azaltır. 
Bundan ötürü şehirlerin içerisinde hedef çok önemli olsa bile bomba yüklü araçlarla veya kemerlerle saldırılar yapmayın. Yapmış olduğunuz eylemler kutsalları, onuru ve insanları koruyan eylemler olsun. Bu sayede halkın devrime olan desteği artacaktır. Herhangi bir fitne ile karşılaştığınız zaman Hz. Muhammed (S.A.V.)’in tuttuğu yolu takip edin. Onun yap dediğini yapın, yapma dediğini yapmayın. Münafıkların, zayıf imanlı kişilerin, saçma hayaller peşinde koşanların yalan haberler yaydıklarını biliyoruz. Bunlar karşısında hazırlıklı ve sabırlı olmalıyız. Cihaddan uzak durup evlerinde oturanlar kimi zaman Sünneti savunmak adına sünneti ihlal ederler. Bu da onları Allah’ın yolundan uzaklaştırır. “Bil ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur! Hem kendinin, hem de mümin erkek ve kadınlar için mağfiret dz 7 e.”(Muhammed 19) “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet 33 ) İyi ameller Allah’ın yapılmasını emretmiş olduğu amellerdir. 

Üçüncüsü: 

Düzenli ordudan aynlan kişileri destekliyoruz. Onlarla birlikte katil tirana ve onun Şebbiha’lanna ve paralı askerlerine karşı ortak bir şekilde savaşıyoruz. Bu insanlara da yukanda anlatılan şekilde muamele edilmelidir. 

Dördüncüsü: 

Size rejimin Şebbiha’ları ile, istihbaratı ile ve size karşı savaşan askerleri ile savaşmanızı tavsiye ediyoruz. Sizinle çatışmamış kimseleri ise tarafsız kalmaları konusunda destekleyin. Hristiyanlar ve Dürziler gibi çatışmalara katılmamış ancak devrimcilere destek veren gruplara iyi muamelede bulunun. 

Beşincisi: 

Cemaatten ayrılmayın ve popüler hareketlere karşı yabancı kalmayın. Müslüman gençlik halkımız için bir kalkandır. Bu devrim halkın devrimidir, elitlerin veya grupların devrimi değil, bundan dolayı daima şeyhlerle ve büyüklerinizle tek yumruk olun. Eğer bu yapılmazsa devrim amaçlarından sapar ve iç kargaşalar başlar, bu da Tağut’un en büyük isteği olan şeydir. 
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Suriye Devrimi’nin kahramanları, kardeşlerim, sabırlı ve sebatkar olun, tek amacınız Allah olsun, zafer ancak Allah’tan gelir. Ve eğer biz sabredersek, emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsak ve bize gönderdiği sıkıntılar karşısında dayanıklı olursak gelecektir. 
“Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem de alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağza gelmişti. Sizde Allah’a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orda müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar, Allah ve Resulü bize, ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı”(Ahzab 10-12) Sebatın ödülü ise şu ayette vurgulanıyor: “Ey iman edenleri Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” (Ahzab Suresi 9) 

Kardeşlerim; “Şüphesiz, karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır: bir topluluk Allah yolunda savaşıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı gibi görüyorlardı. Allah’da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibretler vardır.” (Âl-i İmran 
13) Öyleyse bundan ders alın ve zaferin yavaş geldiği hissine kapılmayın. Allah iyiyi ve kötüyü, korkağı ve sabredeni ayırmak için böyle bir sınav göndermiştir. 
“Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? 
Peygamber ve onunla beraber müminler, “Allah’ın yardımı ne zaman” diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramış ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah’ın yardımı pek yakmdır.”(Bakaıa 214) Şüphesiz Allah’ın yardımı yakındır... Şüphesiz Allah’ın yardımı yakındır... 

Bundan dolayı sabırlı olun ve Allah’a olan imanınızı sağlamlaştırın. Sabrınız ve imanınız size güç verecektir ve sizi dininizde önder hale getirecektir. Esad’ın ordusuna karşı hiç gücünüz olmadığı düşüncesinden beri durun. Allah’a kavuşmak isteyen bir topluluk şunu söyler: “Ey Rabbimiz! üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et” (Bakara 250) ve Allah’ın izniyle onları yeneceksiniz: “Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.”(M-i İmran 126) 

Ey Allah’ım! Suriye’deki insanlarımızın dinlerini, onurlarını ve kanlarını koru, onları hak söz üzerinde birleştir, kalplerine sabır ver, onlara dinginlik vererek onları sebatkar kıl! Ey Allah’ım! Bugün onların hiçbir destekçileri ve yardımcıları yoktur. Ey Allah’ım! Beşşar el-Esed senin hükmüne karşı gelmiştir, senin kutsalını çiğnemiştir, tevhidden ayrılıp küfre sapmıştır ve senin kullarına en acı bir şekilde işkence yapmıştır. 
Allah’ım! Ona ve askerlerine karşı ol, onları birbirine düşman yap, aralarında çekişmeler çıkart, birliklerini boz! Ey Allah’ım! Onların hepsini topla ve yok et, onlardan hiç birisi sağ kalmasın ve Esed’in yok oluşu insanlar için bir ders olsun ve insanlar bununla diğer kafirleri ikaz etsin. Allah’ım! Bunu gücünle, adaletinle, mü’minleri gözetmenle ve tağutlardan intikam 


Rejimin isyancı gruplar içerisinde fitne ve kargaşa çıkartmasına sebebiyet verecek hareketlerden uzak durun. Bu halkın isyana olan desteğini de azaltır. Bundan ötürü şehirlerin içerisinde hedef çok önemli olsa bile bomba yüklü araçlarla veya kemerlerle saldırılar yapmayın. 
Yapmış olduğunuz eylemler kutsallan, onuru ve insanlan koruyan eylemler olsun. Bu sayede halkın devrime olan desteği artacaktır. 


almanla yaparsın. Allah’ım! Sen güçlüsün ve noksan sıfatlardan berisin. Ey Allah’ım! Salat ve selam kulun ve resulün Muhammed (S.a.v)’e, ailesine, ashabına, ona inananlara ve kıyamete kadar onun sünnetini takip edenlere olsun. Son duamız âlemleri Rabbi olan Allah’a hamd etmektir. 

Dualarınızda bizi ve mücahidleri unutmayın. 
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Kafkasya Emirliği Emiri Dokka Omarov'un 


Çeçenya Müslümanlarına Mesajı 


Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’a; salât ve selam, O’nun resulü Muhammed(s.a.v.)’e, ailesine, ashabına ve kıyamet gününe dek O’nun yolunu sürdüren müminlerin üzerine olsun! 

Bundan sonra; 

Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun sevgili Müslüman kardeşlerim! 

Vilayet Nohçiyçö’nün Vaynah Müslüman halkı! Mücahidler size sesleniyor. Bu hitap, sizi Allah rızası için sevdiği m i z i ve topraklarımızda Allah’ın dinini ikame etmek için yola çıktığımızı sizlere belirtmek içindir. 
Çünkü biz ülkemizi seviyoruz ve bu topraklar için kaygılanıyoruz. 

Bizler, Allah yolunda cihad yolunu seçenler olarak sizlere selam ediyoruz. Bizler, sizi Allah için seven Mücahid kardeşleriniziz! 

Bundan 16 yıl önce, Kafkasya’da cihad sancağını ilk kez kaldıran Cahar (Dudayev) şehid oldu. O zaman O’nunla birlikte olanlar, O’nu takip edenler arasında birkaç kişi kaldı. 

Bugün burada politik sloganları izlemeyen, para ve mal nzası peşinde olmayan gençleri görebilirsiniz. Bu gençler Allah’ın rızasını kazanmak için cihad yapıyorlar. 

Şunu anlamalısınız ki bu cihadın ana sebebi, bizlere cihadı emreden Allah’ın hükümlerine bağlanmaktır. 
Allah korkusu ve O’nun emirlerine uymama korkusu Allah’tan korkan gençleri, buraya getirdi. 


Gençler Allah’ın dinini savunmak için cihada geldiler. 


Cihad, bizim için zorunluluktur-farzdır. Allah(c.c.), bize güzel bir ülke-Nohçiyçö, Kafkasya’yı bahşetmiş. 
Ayrıca Allah bu topraklardan bizi mahrum etmek isteyen düşmanlarımızın yaptıklarına da şahit olmaktadır. 
Boyun eğme hakkımız yoktur ve cihadın sebeplerin¬ den birisi de budur. Çünkü Müslümanlar, kendi ülkelerinin yöneticileri olmak zorundadırlar. 


sliklerinden bir türünü gönderdi. 


Bugünkü cihad, düşmanların tüm dünyaya anlattıkları gibi “Vahhabizm” değildir. Şunu bilmelisiniz ki burada cihad, sizden evvel de vardı. Sürgün edildiğimiz 
1944 yılında, ondan evvel 1917’de... Müslümanlar o 
zaman da Allah yolunda cihad ettiler. Çünkü biz her zaman Allah’ın emirlerini yerine getirmek için çabaladık. 


Genç insanlar, cihada kendi ticari menfaatleri için değil sadece Allah’ın rızası için çıkıyorlar. Cihad, Allah’ın dininin ikamesi için sürdürülüyor. Öyle ki bizler, kendi topraklarımızın patronları olalım ve özgürce yaşayabilelim. 

16 yıl evvel Cahar öldürüldü (Allah şehadetini kabul 
etsin). O’nun zamanında gidişat, ilk başta farklı kelime ve sloganlar altında olsa dahi, cihada yönelmişti. 

Biz Mücahidler, siz sevgili Müslümanlara şunları söylüyoruz: 

Eğer biz, herhangi birinize karşı bir kabahate neden olduysak bundan dolayı bizi affetmenizi rica ederiz. Sizden Sırat-ı Müstakimi izlemenizi ve Mücahidlere katılmanızı yahut Mücahidlere yardımcı olmanızı istiyoruz. 

Sizden Mücahidleri terk etmemenizi ve onlardan uzaklaşmamanızı istiyoruz. 

Vallahi biz, düşmanlık değil kardeşlik peşindeyiz ve sizin dualarınıza ihtiyaç duyuyoruz. Ve sizin katkı yapacağınızı ümit ediyoruz ve bizim için endişe edip bizimle ilgilenmeniz en önemli şeydir. 

Kafkasya dışında, ayrılıp giden pek çok Müslüman var. Onlar ayrılmış olarak izole bir hayat sürdürüyorlar. Vallahi ayrılmış olmak çok kötü bir şey! 

Bugün Mücahidler ayrılmış değiller ve memleketlerindeler. Her şeyin ardından siz onları savaşmaktan alıkoyar ve onlara söverseniz o zaman kendinizi, düşmanların elleri altında çok zor bir durumda bulacaksınız. 

Şimdi yine vatandaşlarımıza dönmek istiyorum. Burada, Nohçiyçö’de camiler, yollar vs. inşa ettiler. Biliyoruz ki Resul(s.a.v) zamanında da düşmanlar tarafından yapılan böyle bir mescid (Medine münafıklarının elebaşı ibn Selül tarafından yapılan) vardı ve Allah’ın resulü bu mescidi yıktırmıştı. 

Peki neden bu mescidi yıkmıştı? Çünkü bu yapı, Müslümanların cemaatini bölmek ve onlara zarar verme amacıyla kurulmuştu. Öyleyse düşmanlarımız tarafından inşa edilen bu camilere, yollara sakın aldanmayın! Buna asla aldanmamalıyız. Ayrıca buradan son 13 yılda 60 milyar dolar değerinde petrol çıkardılar fakat ülkenin yeniden inşası için sadece 10 milyar dolar harcadılar. İşte bunlara aldanıp da Mücahidlere karşı duranlar, hem bu dünyada hem de ahirette kaybeden kişilerdir. 

Mücahidler, Allah'ın emirlerim yerine getiriyorlar ve sizler, eğer bize kaülamıyor yahut yardım edemiyorsanız en azından yardımlara engel olmayın ve elinizden gel¬ 


diği kadar bizim için ve kendiniz için Allah’a dua edin! 

Vallahi tekrarlıyorum; eğer Kafkasya’da Mücahidler olmasa ve cihad devam etmezse işte o zaman tamamen kâfirlerin kölesi durumuna düşeriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın! 

Ve şimdi mürtedler hakkında konuşacağım! Onlar kimdir? 

Onlar, kâfirlerin adetlerine, kıyafetlerine ve ritüellerine sahip insanlardır. Onların silahlarını kullanıyor ve Müslümanları öldürüyorlar. Hepsi de cehenneme gideceklerdir, bundan kimsenin şüphesi yoktur. 

Bunlar, bizleri ve ülkemizi satıp ihanet eden ahlaksız kimselerdir. Onlar her birinizi düşmana satıp teslim edebilecek kimselerdir. 

Çocuklarının gerçek Müslümanları öldürme karşılığında ekmek kazanmaları adına kâfirler için çalışmalarına izin veren ebeveynler, çocuklarıyla birlikte Cehenneme gireceklerdir. Mahşer gününde bütün bunların cevabını vermek zorunda kalacaklar. 

Vallahi bu mürtedler, Müslümanları küfre döndürdükleri müddetçe biz de onlarla savaşmaya mecburuz. Onları durdurmak sizin görevinizdir. Onları evlerine geri döndürmekle yükümlüsünüz! 

Rızık sadece Allah’tan gelir. Eğer yiyecek karşılığında ruhlarınızı satmanın önemli bir şey olmadığını düşünüyorsanız o zaman hesap gününde bundan dolayı cezadan kurtulamayacağınızı bilmek zorundasınız. 
Kendinizi kandırmayın ve aptal olmayın! Yaptıklarınız ve yapmadıklarınızdan ötürü hesap vereceğiniz zaman yaklaşmaktadır. Bunda hiçbir şüphe yok! 

Son duamız, âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd etmektir. 

Allah’ın selamı üzerinize olsun! 

Çeviren M.Fatih EÇİLİ 
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Kafkasya Cihadı Şaban Ayı (21 Haziran-19 Temmuz) Raporu 



Nohçiçö (Çeçenya) Vilayeti: 


Operasyon Sayısı: 7 
Öldürülen Rus Asker Sayısı: 2 
Öldürülen İşbirlikçi Asker Sayısı: 7 
Yaralanan Rus Asker Sayısı: 4 
Yaralanan İşbirlikçi Asker Sayısı: 8 
Şehidler: - 

Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Öldürülenler: 4 erkek 
Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Kaçırılanlar: 19 erkek ve 4 kadın 



Operasyon Sayısı: 7 
Öldürülen Rus Asker Sayısı: - 
Öldürülen İşbirlikçi Asker Sayısı: 3 
Yaralanan Rus Asker Sayısı: l 
Yaralanan İşbirlikçi Asker Sayısı: 4 
Şehidler: - 

Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Öldürülenler: 4 erkek ve l bebek (yaralı) Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Kaçırılanlar: 13 erkek 


Dağıstan Vilayeti: 


Operasyon Sayısı: 41 
Öldürülen Rus Asker Sayısı: 6 
Öldürülen İşbirlikçi Asker Sayısı: 23 
Yaralanan Rus Asker Sayısı: 11 
Yaralanan İşbirlikçi Asker Sayısı: 7 
Şehidler: 20 

Rus İşgalciler ve Yerel Hainler Tarafından Öldürülenler: 9 erkek (1 yaralı) 

Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Kaçırılanlar: 123 erkek 



Kabardey-Balkar ve Karaçay Vilayeti: 

Operasyon Sayısı: 4 
Öldürülen Rus Asker Sayısı: 2 
Öldürülen İşbirlikçi Asker Sayısı: 1 
Yaralanan Rus Asker Sayısı: - 
Yaralanan İşbirlikçi Asker Sayısı: 2 
Şehidler: 3 

Rus İşgalciler ve Yerel Hainler Tarafından Öldürülenler: 1 Erkek 
Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Kaçırılanlar: 4 Kadın 


Kafkasya Emirliği Toplam İstatistikleri: 

Mücahidler tarafından düzenlenen tüm 
operasyonlann sayısı: 60 
Yok edilen Düşman Sayısı: 49 
Yaralanan Düşman Sayısı: 56 
Şehidler: 23 

Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Öldürülenler: 18 erkek (+ lyaralı) ve 1 bebek (yaralı) Rus İşgalciler Ve Yerel Hainler Tarafından Kaçırılanlar: 159 erkek ve 4 kadın 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Afganistan İslam Emirliği 

RECEB AYI (22 MAYIS-20 HAZİRAN) 

CİHAD RAPORU 


RECEB 1433 (2012)’DE AFGANİSTAN GENELİNDE ÖLDÜRÜLEN DÜŞMAN ASKERLERİ VE 
TAHRİP EDİLEN ASKERİ KAYIPLAR 


Yapılan Operasyon • - 0 

Sayısı j 1968 

Yapılan Şehadet Operasyon j ~ 

Sayısı j y 

Öldürülen Haçlı Askeri i _ 

Sayış. «84 

karalanan Haçlı Askeri Sayısı; 662 

ürülen İşbirlikçi Asker Sayısı; 2687 

alanan İşbirlikçi Asker Sayısı i 1377 

İmha Edilen Tank, Hammer i iQgg ve Diğer Askeri Araç Sayısı j 

Düşürülen Helikopter i 
Sayısı j ^ 

Düşürülen Pilotsuz Uçak i . 

Sayısı 1 4 

MÜCAHİDLERİN KAYIPLARI 


Yaralanan Haçlı Askeri Sayısı 
Öldürülen İşbirlikçi Asker Sayısı 
Yaralanan İşbirlikçi Asker Sayısı 


Şehidler 

Yaralılar 

Düşmanın Tahrip Ettiği Araçlar 


Taliban Hareketinin resmi yayın organı olan es-Sumucİun Temmuz 2012 tarihli 74. 
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Genç Mücahidler (Şebab) Hareketi Lideri 

Muhtâr Ebû ZÜBEYR 


Genç Mücahidler 
Hareketi (Şebab) Lideri 

Muhtâr Ebu Zübeyr İle 

Röportaj 

(Geçen Sayıdan Devam) 

“VİZYONUMUZUN 
TEMELİ ŞERİAT’I 


99 


UYGULAMAK 


Değerli şeyhimiz, Şebab hareketinin Somali’deki aşiretler ile ilişkisi hakkında neler söylemek istersiniz? 

Bu ülkede bulunan Müslüman aşiretlerin bizimle çok güçlü bağları var ve biz iyi ve kötü günde tek bir vücud halinde hareket ediyoruz. Somali’deki aşiretler Haçlılara karşı yürütülen cihadda, Allah’ın Şeriat’ım hakim kılmada ve dini hükümleri tatbik etmede çok büyük göreve sahipler. Aşiretler fedakarlık derecesine göre birbirlerinden farklıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: “Neden siz Allah yolunda harcamayasınız ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah’ındır. Elbette içinizden, fetihten önce harcayan ve savaşan bir olmaz. 
Onların derecesi, sonradan infak eden ve savaşanlardan daha büyüktür. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel sonucu vaad etmiştir.” (Hadid, 10). 

SOMALİ’DE AŞİRETLER İSLAM’IN 
HAKİMİYETİ KONUSUNDA BÜYÜK 
ÇABASARFETTİLER 



Somali’de etkin Gene Mücahidler 
Hareketinin Lideri Muhtâr Ebû Zübevr 

ile harekete başlı Endülüs Radvo’nun 

yaptığı röportajı ilgilinize sunuyoruz. 

Bu röportajı İslam Dünyası için 

Çiğdem Akça tercüme etti. 


Mücahidleri desteklemede öne çıkan aşiretlere şunu söylemek istiyorum: Uzun bir zaman geçtiğini düşünmeyin, başarısızlık veya yorgunluk hissetmeyin. Çünkü siz biliyorsunuz ki Allah Rasulü (s.a.v)’e yardım eden Ensar ilk İslam devletinin temeli konumundaydılar. Allah Azze ve Celle Nebisine zafer vermesinden ve Müslümanların topraklan genişlemesinden sonra Ensar’m cihada bir yıl ara verip ticaretlerini, mallannı ve bahçelerini onarmak istemelerinden sonra Allah şu ayeti gönderdi: “Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın” (Bakara, 195). Yani Allah Azze ve Celle cihadın terkini bir iyilik olarak değil “tehlikeye atılmak” olarak nitelendirdi. Diğer bir ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: “Onlar İslâm’a girdikleri için sana minnet ediyorlar. De ki: Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis sizi imana erdirdiği için Allah sizin başınıza kakar. Eğer doğrulardan iseniz Allah’a minnettar olmanız gerekir” (Hucurat, 17 ). Müslüman kişi cihadı, İslam’ı ve şeriatin tatbikini Allah’ın kendisine bir lütfü olarak görmelidir. 

Cihad şu zamana kadar sürekli devam edegelmiştir. 
Allah Rasulü (s.a.v) Seleme bin Nufeyl (r.a)’in rivayet ettiği hadiste şöyle buyuruyor: “Ben Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) yanında oturuyordum. Bir adam; “Ey Allah’ın Rasulü! İnsanlar silahları bıraktılar ve: “Artık cihad yok, savaş sona erdi” diyorlar” dedi. 
Bunun üzerine Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) adamın yüzüne baktı ve şöyle buyurdu: “Yalan söylediler, asıl şimdi savaşın zamanı geldi. Ümmetimden bir taife, hak üzere savaşmaya (hiç ara vermeden) devam edecek, Allah da, onlar ile bazı kavimlerin kalplerini saptıracak ve bunlardan (alınanlarla) onların rızkını sağlayacaktır, bu hal kıyamet gününe, Allah’ın va’dinin gelme anma kadar devam edecektir. Kıyamete kadar atın alnında hayır bağlıdır.” (Nesai, Taberani). Cihad kıyamete kadar devam edecektir ve kişinin hayatı boyunca yaptığı bir ibadettir. 


Ben bütün aşiretleri hayırlı işlerde yanşmaya ve daha çok caba sarfetmeye davet ediyorum. Hayırda yarışan bir kişi kendisinden önde olanlari geçebilir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: “İşte ona imrensin artık imrenenler.” (Mutaffifin, 26). Burada özellikle Marehan aşiretini zikretmek istiyorum. İslami vilayetlere karşı yürütülen kampanyalarda Marehan kabilesi, başta Gedo vilayetinde olmak üzere çok büyük görevler üstlendi. Düşmanın ve iki Haçlı ordusunun bölgeye girmesinden sonra Marehan aşireti saldırılara karşı sabırla direndi ve mücahidlerin yamnda yer aldı. Allah onlardan razı olsun. 


Değerli şeyh, İslami vilayetlerde elde edilen başarılara ve gelişmelere gelecek olursak; eğitim, sağlık, altyapı, davet, yargı, aşiretler arası uzlaşma ve vilayetlerdeki diğer faaliyetler hususunda elde edilen somut başarılar nelerdir? 

İslami idarenin amacı dini ve dünyevi konularda ümmetin menfaati için çalışmaktır. İslami vilayetler kendine has özellikleri olan değişik aşamalardan geçti. 
İslam devletinin hedeflerinden bir tanesi güvenlik meselesidir. Çünkü hayatın bütün alanlarındaki başarı bu güvenliği sağlamaya bağlı. Güvenlikten sonra ikinci sırada yargı geliyor. Allah’ın şeriatine dayalı bir yargı ile insanlar adaleti bulur, zulüm ve yolsuzluk ortadan kaldırıkr. Üüncü husus ise davet ve insanlara tevhidi ve Allah Rasulü (s.a.v.)’in sünnetini öğretmeye dayalı bir eğitim. Böylece ümmet dini doğru bir şekilde idrak edip uygulamaya koyacaktır ve hayatlarını buna göre şekillendirecektir. Tesettür, cemaatle namaz, kötülüklerin men edilmesi gibi İslami hükümlerin halk 


tarafından uygulanmasında büyük hayırlar vardır. Bu üç husus İslam devletinin direğini ve temelini oluşturuyor. 


Ülke son 20 yılda yıkıma uğradığı için ekonomik gelişme alanında büyük bir ilerleme kaydedilmedi. Ülke şu an hala cihad ve işgal konumunda bulunuyor. Bir çok bilim adamı ve beyinler yurt dışına gitti. Buna rağmen İslami vilayetler büyük çaba sarfederek köprülerin onanmı, göllerin bakımı, su kanallarının kazılması, Pazar yerlerinin kurulması gibi bazı altyapı çalışmalarında önemli ilerleme kaydettiler. Bunun yanında eğitim sahasında yaptığımız girişimlerin meyvelerim yakında toplayacağımızı umuyoruz. Bir şeyleri değerlendirirken bütün yönleriyle bakmamız gerekiyor. İslami vilayetlerin tecrübeleri henüz kısa ömürlü ve kapasiteleri sınırlı. Biz şu an hala savaş durumundayız. Bu yüzden İslami vilayetlerde yaşayan Müslümanlara bölge yetkililerini hoş görmeyi, onlara nasihatlerde bulunmayı ve onların yanında olmayı tavsiye ediyoruz. Fudeyl bin Iyad (r.a) şöyle diyor: “Mümin, kardeşinin açığını örten ve nasihat edendir. Münafık ise açığa çıkaran ve suçlayandır”. Her gün bir adım ileri gidebilmemiz ve eksiklerimizi kapatabilmemiz için İslami yönetime yardımcı olmak zorundayız. 


VİZYONUMUZU ALLAH’IN 
KİTABINDAN, SÜNNETTEN VE 
GEÇMİŞ İSLAM DEVLETLERİNDEN 
ALIYORUZ 


Değerli şeyhim, bazı kişiler mücahidlerin Somali’yi yönetmek ve ülkeyi yeniden inşa etmek için gerekli olan siyasi vizyondan yoksun olduğunu söylüyor. Sizin Somali’ye yönelik vizyonunuz nedir ve Somali halkına neler vaadediyorsunuz? 

Mücahidler ülke için vizyonlannı Allah’ın kitabından, Rasulü’nün Sünnetinden ve geçmişteki İslam devletlerinin mirasından akyor. Nebi aleyhisselam’ın kurduğu Medine İslam devleti başta olmak üzere 14 asır boyunca dünyanın bir çok köşesinde hakimiyet kuran Raşid halifeler, Emeviİer, Abbasiler ve Osmanlı devletinden alıyoruz. Bunun yamnda geçmiş alimlerimizin bırakmış olduğu zengin İslam fıkhından alıyoruz. 

Biz ülke için vizyonumuzu Haçlıların ve işbirlikçilerin görüşmelerine göre belirlemiyoruz. Bizim vizyonumuz İslam tarihine ve Şeriat’a dayanıyor. Doğu veya Batı devletlerini körü körüne taklid etmiyoruz. İslami devlet vizyonumuz bazı temeller üzerinde kuruludur. Bu temellerin başında Allah’ın şeriatini tatbik etmek geliyor. Çünkü bu sayede bütün ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlar kendiliğinden çözüme kavuşacaktır. 
Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: “Bugün dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslâmî beğendim.” (Maide, 3). 
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Mücahidler ülke için vizyonlarını 
Allah’ın kitabından, Rasulü’nün Sünnetinden ve geçmişteki İslam devletlerinin mirasından alıyor. Nebi aleyhisselam’ın kurduğu Medine İslam devleti başta olmak üzere 14 asır boyunca dünyanın bir çok köşesinde hakimiyet kuran Raşid halifeler, 
Emeviler, Abbasiler ve Osmanlı devletinden alıyoruz. Bunun yanında geçmiş alimlerimizin bırakmış olduğu zengin İslam fıkhından alıyoruz. 


EKONOMİK SİSTEMİMİZ ÜLKEDEKİ 
KAYNAKLARA VE İHTİYAÇLARA 
GÖRE ŞEKİLLENECEK 

İkinci olarak kendi gerçeklerimizi irdeledikten sonra ekonomik ve idari sistemimizi bunun üzerine bina edeceğiz. Çünkü biz ekonomik sistemimizi ülkedeki kaynaklarımız ve ihtiyaçlar üzerine bina etmek istiyoruz. 
Hayvancılığın, çiftçiliğin ve balıkçılığın çok güçlü olduğu bir ülkeyiz. Ekonomik vizyonumuzu bunlar üzerine kuracağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızla istişare ederek su kuyulan, pulluk ve benzeri ihtiyaçlanm gidereceğiz. Aynı şekilde çiftçilerimize ürünlerin pazarlanması konusunda yardım edeceğiz ve onlan ithal ürünlere karşı koruyacağız. Bunun yamnda tanm bölgelerini büyük şehirler ile birleştiren yollan onaracağız. 

Eğitim sistemine gelince; eğitim ülkedeki ekonomik ihtiyacı yansıtır. Biz insanları tanm ve ziraat bilimine, mineraloji ve hayvancılık dallarına teşvik edeceğiz. 
Ülkemiz ile alakası olmayan konularla meşgul olmuş olsaydık ve eğitim sistemimize dahil etmiş olsaydık bunun bize değil sadece başka devletlere faydası olacaktı. Batı’nm İslam alemine saldırmasının sebeplerinden bir taneside budur. İslam ülkelerindeki eğitim sistemini kendi sistemlerine benzettiler ve kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirdiler. Böylece insanlanmızı ülkemizin şartları ve konumu ile bağlantısı olmayan projelerle meşgul etmeyi hedeflediler. O yüzden bizim eğitim müfredatımızı yeniden gözden geçirip İslam’a uygun bir şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. 

Ekonominin gelişmesinde büyük katkısı olan yolların, köprülerin ve su kanallarının kalitesini denetleyeceğiz. 
Yerel üretim ve iş yerleri ile ilgileneceğiz ve koruyacağız. 
Üretim için gerekli olan zirai makinelerin üretimim ve ticaretini destekleyeceğiz. Ekonomik sistemimize ve dolayısıyla ümmete zarar verecek ve dengesini bozacak her türlü ticarete karşı mücadele edeceğiz. Çünkü Allah Rasulü (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Zarar görmek yok, zarar vermek yok”. Ümmetin veya ülkenin çıkarlarını tehdit eden herşeyi defetmek için mücadele edeceğiz. 

Gıda hususunda İslam’ın genel görüşü “dünya işlerini 


siz daha iyi bilirsiniz” düsturudur. Bu yüzden İslam devletinin görevi iç güvenliği, adaleti, dış güvenliği korumaktır, düşmanlara karşı ülkeyi savunmaktır, şeriatı tamamen hakim kılmaktır ve hayatın bütün alanlarında bu hususlara özen göstermektir. 
İnsanlanmız gıda konusunda zaten malumat sahibi. Bizler kalkınmanın önünü açacağız, zararlı ve Şeriat’e aykm hususlan gözlemleyip gerekeni yapacağız. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜFÜR 
TOPLULUĞUDUR 

Allah Azze ve Celle Somali halkını güçlendirdiği ve bir İslam devleti kurulduğu zaman Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arab Birliği gibi kuruluşlar üe ilişkileriniz nasıl olacak? Bu kuruluşlara üye olacak mısınız veya onların sizi tanımasını isteyecek misiniz? Somali’ye komşu olan ülkeler üe nasıl bir siyaset yürüteceksiniz? 

Birleşmiş Milletler kafirlerin dünyayı kontrol etmek için kullandıkları bir kuruluştur ve küfür burada toplanmıştır. İslam dünyasında hiç bir ülke yoktur ki bu kuruluşlar tarafından işgal edilmiş olmasm. Irak, Afganistan, Somali ve Sudan örneğinde olduğu gibi. Aynı zamanda dünya anayasasını yazan bu kuruluşlara herhangi bir Müslümamn veya İslami rejimin katılması veya katılmayı düşünmesi yasaklanmıştır. Çünkü bu kuruluşlar bizim düşmanlarımızdır ve bizim dinimiz onlarınkinden farklıdır. Bütün müslümanların bu kuruluşları inkar etmesi, reddetmesi ve düşmanlık beslemesi gerekir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: “Arıdolsun ki biz her ümmete, “Allah’a ibadet edin ve tağutlardan sakının.” diye bir peygamber gönderdik.” (Nahl, 36). Yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: “Ey iman edenleri Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin” (Maide, 51). Ve yine Allah şöyle buyuruyor: “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk, sapıklıktan ayırdedilmiştir. Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah’a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır.” <Bakara ' 256) - 

Bu ayeti yorumlayan İmam el-Şankiti şöyle diyor: “Tağut’a iman ile Allah’a iman bir arada bulunamaz. 
Çünkü Tağut’u inkar etmek bu ayette belirtildiği gibi Allah’a imanın bir şartıdır”. Şeyh Muhammed bin et-Temîmî şöyle diyor: “Tağut’u inkar etmek Allah’tan başka ibadet edilen herseyin bâtıl olduğuna inanmak, onları terk etmek, onlara nefret duymak ve Tağut’a iman edenleri reddetmek ve onlara düşmanca davranmaktır”. Şeyh Süleyman bin Sihman da şöyle diyor: “Tağut’tan sakınmak demek Tağut’a karşı nefret duymak, kalpte düşmanlık beslemek, dil ile aşağılamak ve imkan dahilinde el ile ortadan kaldırmak ve terketmektir. Tağut’u inkar ettiğim iddia ettiği halde bunları yapmayan kişi dürüst değildir”. Birleşmiş Milletler’in başını çektiği bu Tağuti kuruluşlar hainlik ve şeytanlık üzerine kurulmuştur ve amaçlan devletleri yıkmaktır. 

Gerek devlet bazında gerekse şahıslar bazında müslümanlann kafirler ile ilişkisi birtakım genel esaslar 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üzerine kuruludur. Birinci esas kafirleri İslam’a davet etmektir. Allah Rasulü (s.a.v) kendi zamanındaki imparatorluklara mektuplar göndererek onlan İslam’a davet etmiştir: “İslam’a girin kurtulun” demiştir. İslam, Allah’ın birliğine iman etmek ve buna davet etmektir. Allah şöyle buyuruyor: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah’a inanırsınız.” (Al-i İmran, ııo). 

İkinci esas Allah yolunda cihad etmektir. Allah Rasulü (s.a.v) şöyle buyuruyor: “Kıyameteyakın, eşi ve ortağı olmayan Allah’a ibadet edilinceye kadar kılıçla gönderildim. Rızkım, mızrağımın gölgesinde kılındı. Bana, emrime karşı gelenlerin zelil ve aşağılanması verildi. Kim kendisini bir kavme benzetirse o da onlardandır”. İslam işte budur ve bu konuda hükmü çok nettir: “İslam’a gir ve kurtul”. İslam, kendileriyle savaşılan kafirlere iki seçenek sunar: İslam’a girmek ve kurtulmak veya cizye ödeyerek İslam’ın hakimiyeti altında yaşamak. Allah Rasulü’nün siyaseti buydu. 

Bazı insanlar mücahidlerin siyasetten yoksun olduklarına ve birşey bilmediklerine dair sözler sarfediyorlar. Onlara şu ayeti hatırlatmak istiyoruz: “Andolsun biz Kur’ân’ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?” (Kamer, 17). Bizim örneğimiz Farslara ve BizanslIları İslam’a davet ettikten sonra onlarla savaşan Allah Rasulü’dür. 

Müslümanlann dış politikasını oluşturan üçüncü esas ise iman edenleri sevmek, kafirlere ve münafıklara karşı buğzetmek anlamına gelen el-Velâ ve’l-Berâ akidesidir. 
Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: “Münafıklara da haber ver ki, kendileri için çok acı bir azab vardır. Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir”. (Nisa, 138-139). Ömer bin Hattab (r.a) diyor ki: “Biz insanlann en zelilleri idik. Allah bizi İslam ile izzetlendirdi. Biz izzeti Allah'ın bizleri izzetlendirdiği şeyin dışında ararsak, Allah bizi zillete düşürecektir”. 
Kim izzeti İslam ve Cihad’m dışında başka bir şeyde ararsa Allah onu zillete düşürür. Ve biz edindiğinıiz tecrübelerde buna kendi gözlerimizle şahid olduk. 

Mücahidler birçok düşmana karşı koymak durumundalar. Kenya ve Etiyopya gibi komşu ülkelerin yanında süper güç olarak görülen Amerika’nın da sürekli müdahelesi var. Bu kadar düşmana karşı nasıl direniyorsunuz? 

Allah Azze ve Celle Kitab’ında şöyle buyuruyor: “Nice az topluluklar, Allah’ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir”. (Bakara, 249 ). Yine başka bir ayette şöyle buyuruyor: “Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur”. (Âl-i İmran, 160 ). Ve yine Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: “Eğer sabreder ve Allah’dan gereğince korkarsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez” (Âl- i İmran, 120). 

Allah’ın müslümanlara vaadettiği zafer hiç şüphesiz kesindir ve biz her zaman buna inanmalıyız. Süper güçlerin Afganistan’da, Irak’ta ve Somali’de yenilmeleri bize örnek olarak yeter. Allah Azze ve Celle düşmanlarını 


Bunun yanında Allah Azze ve Celle 
Batı’ya yıkıcı felaketler gönderdi. 
İslam dünyasına karşı düzenlenen 
Haçlı seferinin lideri konumundaki 
Amerika ciddi bir bütçe açığı ile karşı karşıya kaldı. Örnek olarak verecek olursak, 2010 yılında ABD’nin bütçe açığı ı ,34 trilyon dolara ulaştı. 2002 ile 
2008 yılları arası ABD’nin Afganistan 
ve Irak savaşı için yaptığı harcamalar ı ,6 trilyon doları geçti. Bazı araştırmalar ise bu rakamın 6.4 trilyon dolar civarında olduğunu gösteriyor. Bunun yanında on binlerce şirket ve fabrika kapandı ve işçiler işsiz kaldı. İşsiz sayısı ise 31 milyonu aştı. Bütün bunlar ABD’nin yenilgisinin apaçık bir göstergesidir. 


bozguna uğratmıştır ve geriye sadece bu mağlubiyetin tamamlanması kalmıştır. Düşmanlanmızm bu yenilgiyi kabul etmiş olmaları küfrün yenildiğine dair apaçık bir belirtidir. Bir Batilı yazann on sene önce kaleme aldığı “Batı’nın Ölümü” adlı kitapta ve yazılan diğer raporlarda Batı’nin siyasi, etik, ekonomik ve askeri açıdan yenildiği gözler önüne seriliyor. 

Bunun yanında Allah Azze ve Celle Batı’ya yıkıcı felaketler gönderdi. İslam dünyasına karşı düzenlenen Haçlı seferinin lideri konumundaki Amerika ciddi bir bütçe açığı ile karşı karşıya kaldı. Örnek olarak verecek olursak, 2010 yılında ABD’nin bütçe açığı 1,34 trilyon dolara ulaştı. 2002 ile 2008 yıllan arası ABD’nin Afganistan ve Irak savaşı için yaptığı harcamalar 1,6 trilyon doları geçti. Bazı araştırmalar ise bu rakamın 6.4 trilyon dolar civannda olduğunu gösteriyor. Bunun yanında on binlerce şirket ve fabrika kapandı ve işçiler işsiz kaldı. 
İşsiz sayısı ise 31 milyonu aştı. Bütün bunlar ABD’nin yenilgisinin apaçık bir göstergesidir. 

ABD ekonomik kayıplannın yanında savaşlarda binlerce askerlerini de kaybetmiş durumda. 2007 ’ye kadar olan zamanda Irak’ta 73,000 ABD askeri hayatım kaybetti ve 1,6 milyon ABD askeri ise yaralandı. Ayrıca RAND kurumunun yaptığı araştırmada 603 bin ABD askeri ruhsal ve psikolojik hastalıklara maruz kaldığı ve bunun neticede hafıza kaybına ve intihara sebep olduğu belirtildi. 
Bütün bu felaketlerin yamnda Allah Azze ve Celle’nin şu sözlerimde hatırlatmak gerekiyor: “O küfürde direnenlerin kendi sanatlarıyla başlarına musibet inip duracak, ya da yurtlarının yakınına konacak” (Rad, 31). 
ABD’nin güneydoğu kısınılan dünyada sel felaketlerinin en fazla meydana geldiği yerlerden birtanesi haline geldi. Allah tarafından gönderilen bütün bu felaketler düşmanın gerçekten mağlup olduğunu göstermektedir. 
Allah’tan dileğimiz müslümanlara vaadettiği zaferi tamamlamasıdır. 
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HOBYER KABİLESİ ŞEBAB’A BİAT ETTİ 

Baybakul vilayetinin en büyük kabilelerinden birisi olan Hobyar kabilesi Genç Mücahidler Hareketi’ne biat etti. Kabile reisi olan Evkas Adem Salad Nur Osman Şeriat’e uyulduğu müddetçe emirlere biat ettiklerini, bütün güçleriyle harekete destek olacaklarını ifade etti. 


ŞEBAB, 5 BİN AİLEYE KUMANYA DAĞITTI 

Şebab’a bağlı İhsan Cemiyeti 5000 aileye Ramazan için kumanya dağıttı. Yardıma muhtaç aileler tek tek tesbit edildikten sonra kuru bakliyat, un ve şeker gibi temel gıda maddeleri ailelere ulaştırdı. Aileler işbirlikçi hükümetin bütün imkanları kendi zevkleri için kullanmalanna karşın mücahidlerin kendilerini unutmamalarından dolayı çokça dualar ettiler. 


HİRAN KENTİNDE SU MAKİNASI DAĞITILDI 

Hiran kentinde nehirden tarlalara su çekilmesi için halka ücretsiz su makineleri dağıtıldı. Şebab’a bağlı İhsan Cemiyeti su makinası ihtiyacı olan köyleri tek tek belirledi. Ardından köylere su makinaları dağıtıldı. Sevinç içersinde makinaları alan halk, mücahidlere teşekkürlerini sundular. 


Istihbarat’a Şok Baskın: 80 ölü, 60 Yarak 

Genç Mücahidler Hareketi’ne bağlı Şehadet Taburlarından bir şehadet eylemcisi başkent Mogadişu’ya 25 km uzaklıkta yer alan Afgooye şehrindeki İstihbarat Merkezi’ne bomba yüklü aracıyla girdi. Saldırısı sonrası içlerinde 
Ugandalı subayların ve askerlerin de olduğu 80 
işbirlikçi hükümet askeri ölürken, 60’ı da yaralandı. İçeride bulunan çok sayıdaki tank ve hammer da imha edildi. Saldırıdan kısa bir süre önce şehadet eylemini yapan mücahidin isminin Ömer Nur olduğu açıklandı ve vasiyeti Genç Mücahidler Hareketi’ne bağlı Endülüs Radyo’da yayınlandı. 

İşbirlikçiler Tuzağa Düştü: 6 Askeri 
Araç Yakıldı 

Durali mevkiinde Şebab Hareketi’ne tuzak kuran hükümet askerleriyle Şebab mücahidleri arasında çatışma çıktı. 3 tank ve 3 askeri jip yakılırken, ölenlerin sayısı tam olarak öğrenilemedi. 

Esnafa Yönelik Dersler Başlatıldı 

Bardeera şehrinde esnaf ve tacirlere yönelik 14 
gün boyunca akide ve İslam’ı bozan şeyler hakkında dersler verilmeye başlandı. Derslere bölgedeki 250 esnaf ve tacirin katıldığı bildirildi. 
Ders halkaların bütün bölgelerde hızla yayıldığı ifade edilirken, halkı bilinlendirme çalışmalarına devam edileceği bildirildi. 

1 Subay ve Çok Sayıda Asker İmha EdUdi 

Afmzo kentinde Şebab mücahidleri Kenyalı askerlerle birlikte hareket eden hükümet askerlerine saldırdı. Saldırıda bir subay ölürken, çok sayıda asker öldü ve yaralandı. 

İşbirlikçi Askerlerin Evine Baskın 

Guenshdera kentinde işbirlikçi subay ve askerlerin kaldığı bir mücahidler tarafından basıldı. 
Baskında çok sayıda subay ve asker öldürüldü. 

Mücahidler Su Kuyusu Açtı, Mescid 
Temeli Attı 

Hiran şehrinde halkın isteği üzerinde merkeze 
20 km uzaklıkta olan bir köye su kuyusu açıldı. 
Bölge valisi Şeyh Yusuf Ali Evkas, yeni bir mescidin temellerini attı ve halka işgalcilerin meydana getirdiği yaralardan yavaş yavaş kurtulacaklarını anlattı. 

İşbirlikçi Ordunun Bölge Mesulü 
Öldürüldü 

Foley isimli müdüriyetin askeri sorumlusu olan Efrah Ali Efrah isimli işbirlikçi, mücahidlerin pususu sonucu yanındaki 10 askerle birlikte imha edildi. 
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“Türkiye’nin Bir Doğu Türkistan Politikası Olmalı” 


T abi ki Türkiye’nin bir Doğu Türkistan Politikası olmalı, olmaması hata. 

Biz her yıl 5 Temmuz Urumçi Katliamı’nın, Hotan’ın, Barın ayaklanmasının yıldönümünde bu konuları gündeme getiririz. Nasıl bir Doğu Türkistan Politikası uygulamalı? Bir yandan Doğu TürkistanTı Müslüman kardeşlerimizi destekler görünüp, bir yandan Çin devlet başkanma altın tabanca vererek mi? Sonra da “Demirel ısrar etti” deyip çocukça bir savunma yaparak mı? 

Bahçeli de Abdullah Gül gibi Çin’de Çin’in toprak bütünlüğünü savunduğunu söylemişti. Maalesef, “Çin’i darıltmayalım, gücendirmeyelim” türü zihniyet ile kurulan diplomatik cümleler kardeşlerimizin böğrüne hançer gibi saplanıyor, soykırım gerekçesi olarak kullanılıyor. 

1994 yılında yaptığımız gibi 19 kişilik bir grubu Çin’e iade 
etmek isteyerek mi? Doğu Türkistan politikamız bu mu? 

Yoksa Çin Komünist Partisi’ne hizmet ederken, Amerika’ya ajanlık yapıp yakalanan ve 2 yıl erken bırakılıp Amerika’ya göç eden, Haçlı bayraklarıyla, “Amerikan Demokrasisi” çığırtkanlığıyla Alman merkezli gözüken ama Amerika’dan yönetilen, Uygur Amerikan Derneği’ni kuran, Dünya Uygur Kurultayı’nı destekleyerek mi? Bizim Doğu Türkistan politikamız bu olamaz. Zira bu Amerika’nın politikası, bizim değil! 

Biz Müslümanlar yolumuzu ve rotamızı İslam’dan alırız. 
Allah Rasulü’nün hayatında vardır rotamız. İnsanız, hata yapabiliriz, hatamızı anladığımızda tekrar istikamete girmek için Kur’an’a sarılırız. 

Doğu TürkistanTı kardeşlerimiz uyanık olmalı, Doğu Türkistan’a “Amerikan Demokrasisi”ni getirmek hedefleri olmamalı. Irak ve Afganistan’a bakıp Amerika’nın getirdiği demokrasiyi görmeli. 

Amerikan-Çin düşmanlığına alet olunmamak. Amerika’nın dünyanın her yerinde İslam’a ve müslümanlara savaş açtığı bir gerçektir. Eğer Amerika sîzleri destekler görünüyorsa bunun altında yatan gerçeği görmeli. 

Sizler kendini Müslüman olarak nitelendiren Doğu Türkistanlı kardeşlerimizsiniz. Sîzleri yalnız Allah rızası için seviyoruz. 

Sizin önderiniz “Haçlı seferlerini başlatıyorum” diyen Bush’la beraber aynı kareye giren ve sizi oradan temsil et¬ 


tiğini iddia eden Rabia Kadir olamaz. 


Sizin önderiniz elinde Kur’an olan ve Kur’an’ı hayat nizamı olarak alan önderler olmalı. Çünkü sizler müslümanlarsımz. Uygurların arasından çıkmış Kur’an’ı hayat nizamı olarak almış önderlerinizde var sîzlerin. Bu önderlerinizi sizler çok iyi tanırsınız. Bu kardeşler bizlere Osmanlı Akıncılarını hatırlatır, Yeniçeri’dir onlar, Türkiye’de yaşayan biz müslümanlar için. 

Müslüman Doğu Türkistan Halkını dünyada temsil eden, onurunu koruyan, içlerimizi ferahlatan bu kardeşlerimizdir. 


Sizin temsilcileriniz Amerika’nın çanağını yalayan, maddi bütün kuvvetini Amerika’dan alan George Bush ile aynı karede yer alan ve onların Türkiye’de çığırtkanlığını yapanlar olamaz... 


Onlar Türkiye’de dünya ile oyalanıyorlar. Sîzlere bir şey yaptıklarını zannettirmekten, sîzleri şaşırtıp oyalamaktan başka hiçbir görevleri yok onların. Yaptıkları eylemlere bakınca, hepsi bir araya gelse 5 Temmuz’da Taksim’e dökülse sayılarına baktığın zaman îoo’ü bulmazlar. 


Biraz daha net bakarsanız o 100 kişinin, 80’inin zaten Uygurlu olduklarını görürsünüz. Bunların çoğu “Amerikan Demokrasisi” çığırtkanları ve aileleridir. 

Araya tahmini 20 kişi olarak serpiştirilmiş Türklere baktığınızda ise, milliyetçilik duygularıyla hareket eden MHP ve BBP tabanlı Türkleri göreceksiniz, hani Çin Devlet Başkanı’na Altın Tabanca hediye eden partinin genç kadrosu. 

Şimdi elinizi vicdanınıza koyun, gözlerinizi hafiften kapatıp, Amerikan destekli sözüm ona temsilcilere ve Müslüman Doğu Türkistan halkının onuru, ellerinden Kur’an’ı bırakmayan, hayat nizamı olarak Kur’an’ı almış, kafirlere karşı güçlü ve onurlu, müminlere karşı şefkatli, Allah azze ve celle’den başka kimseden korkmayan Osmanlı Akıncılarımıza, yeniçerilerimize bakın. Şöyle bir düşünün, akabinde Allah Rasulü’nün hayatına bakın işte, Rota inşallah kalbinizde... 


Sizler Müslüman kardeşlerimizsiniz, sîzlerin kitabınız Kur’an, önderiniz Rasul (s.a.v), rotanız İslam’dır... 

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır.” (Âl-i İmran 85) 


Türkistan İslam Kardeşleri Derneği 
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Şura Meclisi Kunddu 



Filistin’de İsrail işgaline 


karsı savasan Küresel Cihad 


Hareketi’ne vakın grunlar 


derini birleştirerek Müc- 


ahidlerin Sura Meclisi’ni 


oluşturdu. İsrail askerlerine 


vönelik iki sehadet evlemi 


de vanan Sura Meclisi 


mensunları yayınladıkları 


videoda sehidlerin vasiyet¬ 


lerini de yayınladılar. 


Açıklamanın tamamını 


İslam Dünyası için Yasemin 


Ymen tercüme etti. 



R“““* 

“Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanları sever.” (Saf, 4 ) 

Hamd Allah’a mahsustur. Onu över, ona sığınır ve ondan bağışlanma dileriz. Ve nefsimizin şerrinden ve kötü amellerimiz¬ den Allah’a sığınırız. Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır; kimi de hidayetten mahrum ederse, artık ona doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın. 

Bundan sonra, 

Raşid Halifeliğin nuru yayılmaya başladı. Hittin tepesinden atların kişneme sesleri uzaktan duyuluyor. İslam ümmeti, yıllardır süregelen zulüm, haksızlık ve korkuyu defetmek için ve yeryüzünde Allah’ın hükmünün kaldırılarak en iğrenç şekliyle üzerlerini kaplayan karanlığı aydınlatmak içinde bulunduğu uzun uykudan uyanıyor. 

Diktatörlük hükmünün tahtı yıkıldı. Ve milyonlar ayaklanıp Şeriat’m tatbik edilmesini istediler. Bu dönüşümün ve değişimin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. 

Kudüs çevresinde gelişen olayların da bunda bir payı var. 
Bunun sonucu olarak Mısır Firavunu alacağını aldı ve Şam’ın Nusayri Tağutu İslam ümmetinin mübarek direnişi karşısında sersemledi. Lübnan ile Ürdün’deki Sünniler ise yürüyüşlerine mola vermeden devam ediyor. Azap rüzgarı Tur dağından ve Sina eteğinden Yahudilerin üzerine doğru esiyor. Çünkü bu büyük olayların arkasında büyük sürprizler var. 

Gelecek olan merhaleye hazır olmak, genelde bütün dünyadaki İslam ehline, özelde ise Kudüs çevresindeki Müslüman- 


0 İSLAM DÜNYASI • AĞUSTOS 2012 • SAYI: 5 O 

30 































30-31 filistin_Layout 1 03.08.2012 12:10 Page 2 




lara zorunlu hale geldi. Ümmetin bu merhaleye hazırlanması, saflarını sıklaştırması, hazırlıklı olması ve tevhid sancağı altında toplanması gerekiyor. Bütün İslam ümmeti gücünü tek bir sancak ve gaye altında toplayarak ümmetin düşmanlarına ve onların hain ve bozguncu takipçilerine giden yolları kesmek için öncelik ve başlangıç noktaları belirlemek zorundadır. 

Bugünden sonra vatancılık, kavmiyetçilik, laiklik ve demokrasiye yer yoktur. Bunun yerine yeryüzünde Allah’ın hükmünü isteyen, İslam ümmetinin izzetini ve insanlığın kurtuluşunu yeniden sağlamak isteyen Müslümanların, Allah’ın adını yüceltmek, kafirlerin adını alçaltmak ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar savaşması vardır. 

İslam ümmetinin geçirmekte olduğu bu merhalenin ciddiyetini anlayarak, tevhid yolunda taşıdığımız sorumluluğu esas alarak ve bütün muvahhidlerin gayretlerini toplayarak İslam sancağını yüceltmek için, sadıkların yolunda yürüyen herkesin kanını himaye etmek için, zafere giden yolların peşinde olmak, zafere ve galibiyete azmetmek zorundayız. 

Bu vesile ile Allah’a tevekkül ederek Kudüs çevresinde Mücahidler Şura Meclisi’nin kurulduğunu ilan ediyoruz ve mübarek cihad amelinin temelini atıyoruz. 

Raşid Hilafeti geri getirmeyi amaçlayan küresel projeye bir katkı olarak tecrübelerle işlenmiş, sınamalarla ve felaketlerle yoğrulmuş kuvvetli bir Şer’i anlayışa dayalı, fesadı defetmeyi ve Şer’i maslahatları dengelemeyi göz önünde bulundurarak Allah’ın bize verdiği savunma gücü ile İslam ümmetini koruyacağız. İslam’ın düşmanları ile savaşmak ve destek olmak isteyen her müslümana elimizi uzatacağız. 

Allah’tan bizi doğru yoldan ayırmamasını diliyoruz. 
Çünkü biz hatasız olduğumuzu veya sancağın tek sahibi olduğumuzu iddia etmiyoruz. Bu kervana katılmak isteyen her samimi müslümana kapımız açıktır. 

Ey Allah’ın kulları, o yüzden acele edin. Ey İslam ehli, ey muvahhidler cemaati ve mücahidler birliği, ey ümmetin alimleri ve davetçileri, bizleri Kudüs çevresindeki oğullarınız ve kardeşleriniz olarak görün. Allah’ın izniyle bizim sancağımız Şer’i bir sancaktır. Akidemiz, Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat akidesidir. 
Menhecimiz ise selef-i sâlihin’in menhecidir. 

Bizler mü’minlere karşı en şiddetli olan düşmanlarla savaşıyoruz ve müslümanlarm mukaddesâtım ve namusunu koruyoruz. Bizi yardımınızdan yoksun bırakmayın. Biz inanıyoruz ki sizler bizi yalnız bırakmaktan ve sırtınızı bize dönmekten uzaksınız. 
Sizin tarafınızdan bize bir zarar gelmesin, çünkü bizim tarafımızdan Allah’ın izniyle size hiç bir zarar gelmeyecektir. 

Son olarak Allah’ın düşmanı Yahudilere şöyle sesleniyoruz: Şunu bilin ey kafirler, size gelmekte olan size gelmiş olandan daha farklı olacak. Sizin 



İslam ümmetinin geçirmekte olduğu bu merhalenin ciddiyetini anlayarak, tevhid yolunda taşıdığımız sorumluluğu esas alarak ve bütün muvahhidlerin gayretlerini toplayarak İslam sancağını yüceltmek için, sadıkların yolunda yürüyen herkesin kanını himaye etmek için, zafere giden yolların peşinde olmak, zafere ve galibiyete azmetmek zorundayız. 


Kudüs’te İslam ehline verdiğiniz bardak, intikam sahibi ve cebbar olan Allah’ın izniyle size ölümcül bir zehir olarak geri verilecektir. Ben-i Nadir’den olan atalarınızın başlarını kesen muvahhidlerin kılıçları kınlarından çıkmıştır ve sizin kanınızla boyanmadığı müddetçe tekrar kınlarına girmeyecektir ve sizi kesin bir yıkımla yıkacaktır. Zulmünüzü artırmak¬ tan başka bir işe yaramayan müzakerelerin, mütarekelerin, tavizlerin ve yarı çözümlerin zamanı geçmiştir. Rezil yüzünüzü daha da rezil edecek şeylerle sizi müjdeliyoruz ey facirler. Alemlerin Rabbi olan Allah’ın izniyle Hittin tepeleri bizim yeni buluşma yerimizdir. 

“Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz ve eğer kötülük ederseniz yine kendinizedir. Artık diğer fesadınızın zamanı gelince, yüzlerinizi üzüntüye sokmaları, kötülük yapmaları ve ilk kez girdikleri gibi yine Beyt-i Makdis’e girmeleri, ele geçirdikleri yerleri mahvetmeleri için onları tekrar göndereceğiz.” (İsra, 7) 

Duamızın sonu Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir. 


Kudüs Çevresinde Mücahidlerin Şura Meclisi 

11 Cemaziye’l Âhir 1433 
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Mevlânâ Nasib Han ve Mevlânâ Eşlem Şeyhupuri’nin Şehadetleri Vesilesi İle Pakistan Halkına ve Âlimlerine Bir Mesaj 

Üstad Ahmed Faruk 


Bütün hamd Allah’a mahsustur. Allah’ın salat ve selâmı bütün nebilerin önderi ve seçilmiş olan Peygamber’in, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. 

Sevgili PakistanlI kardeşlerim, 

Es-Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakatuhu 

Allah’ın sevgili Peygamberi (s.a.v) şöyle buyurdu: 

“Büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize merhamet göstermeyen ve âlimin hakkını tanımayan bizden değildir .” (el-Câmi’u’s-Sağîr) 

Bugün Pakistan halkına empoze edilen yönetici tabakası bir kez daha “bizden olmadığını” kanıtlamıştır. Bu tabakanın Ümmet ile veya Ümmet’in dini ile hiç bir ortak noktası yoktur. Bu yabancı sistem, parlayan birer yıldız olan iki âlimi daha şehid etti. Şehid edilen bu iki âlim, Allah Azze ve Celle’nin Kitab’ında yücelterek takip etmemizi emrettiği ve sevgili Peygamberimizin (s.a.v) haklarını tanımamızı emrettiği âlimlerdendi. 

Şehidlerden ilki, cesur bir Hadis âlimi olan Mevlânâ Nasib Han, Kuzey Veziristan’da Akora 


Hattak şehrindeki medresede hadis dersi verirken kaçırıldı. İşkence izleri taşıyan cesedi daha sonra yol kenarına atılmış halde bulundu. 
Bu olaydan sonra tanınmış tefsir âlimi Mevlânâ Eşlem Şeyhupuri Karaçi’ye giderken yolda öldürüldü. Allah bu iki değerli âlimin şehadetlerini kabul etsin. Allah’tan onların derecelerini yükseltmesini, kalemlerinin mürekkebini ve bedenlerinin kanlarını en güzel şekilde kabul etmesini diliyoruz. Rabbimizden dileğimiz, ilim ve amel hâzinesi olan bu iki âlimin yerini doldurmasıdır! 

Sevgili ve çok değerli PakistanlI kardeşlerim, 

Bu iki âlimin tek suçu omuzlarında Peygamberin varisi olma yükünü taşıyor olmaları idi. Kritik bir konumda olduklarının farkındaydılar ve o yüzden kmayıcılarm kınamasından korkmadan doğru bildiklerini söylediler. İkisi de dünyalık çıkarlar uğruna veya yöneticilere ve yabancı elçiliklere yakın olma uğruna gittikleri bu yoldan hiç bir zaman vazgeçmeyi düşünmediler. 
Mücahid kardeşlerini hem açıktan hem de gizli¬ den desteklemeye devam ettiler. 

Yakın geçmişte mücahid kardeşlerimizden bazılarının Allah’ın bu fakir kulunun mektubu ile birlikte Mevlânâ Eşlem Şeyhupuri’yi ziyaret 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ettiklerini hatırlıyorum. Mektubumu alınca büyük bir nezaket ve sevgiyle kabul ettiğini öğrendim. Zamanının kısıtlı olmasına rağmen bana kısa bir mektup yazdı. Mektubunda Mücahidlerin durumu değerlendirdikten sonra medyanın cihad hakkmdaki olumsuz haberleri sebebiyle cihadın gerçek mahiyetinin halkın ve ilim adamlarının gözünde çarpıtıldığını söylüyordu. Allah Azze ve Celle onun derecesini yüceltsin ve ondan razı olsun! 

Hadis âlimi Mevlânâ Nasib Han’a gelince; Allah ona rahmet etsin. Onun cesur ve açıksözlü kişiliği selef-i salihin dönemindeki âlimleri hatırlatıyor. Afganistan’daki cihada katılmış olan birçok mücahid onun eski öğrencileri idi. Mücahidlerin kalbinde şeyhin özel bir yeri vardı çünkü o mücahidleri seviyor ve Pakistan ile Afganistan’da bulunan cihadi hareketlere aıktan destek veriyordu. Mevlânâ Nasib Han Pakistan’daki batı sistemini kimseden korkmadan açıktan eleştiriyordu. Öğrencilerinin kalbinde Şeriat’ı hakim kılma ve cihada katılma azmi uyandırıyordu. Allah Azze ve Celle ondan razı olsun. Allah Azze ve Celle şeyhin ailesine büyük ecir ve sabır versin. Allah’tan isteğimiz şehid edilen âlimin yerini en iyi şekilde doldurmasıdır. 
Âmin! 

Muhterem âlimlerim ve hocalarım, 

Hindistan yarımadası zengin tarihi olan bir İslam ülkesidir. Bu bölge tefsir, hadis, fıkıh ve diğer İslami ilimler alanında bir çok eşsiz şahsiyetler çıkarmıştır. Bu şahsiyetlerin yazıları ilmin nurunu bütün İslam alemine yaymıştır. Yüzyıllar boyunca İslam’ın sancağı bu bölgede dalgalanmıştır. Bu dönemlerde âlimler hakim ve hukukçu görevini yürütüyorlardı ve toplumda saygı görüyorlardı. Hatta Delhi’nin kralları bile âlimlerin vereceği hükme bağlıydılar ve Kur’an ve Sünnet’in hükümleri her yerde egemen konumundaydı. Daha sonra AvrupalI kafirler yavaş yavaş bölgeye ayaklarını basmaya başladılar. Zayıflığımızı, rahat hayatımızı ve Şeriate karşı gevşek tavrımızı çok iyi kullandılar. 
Böylece gizli komplolar kurarak Hindistan’daki konumlarını sağlamlaştırdılar. 

Bu düşüşü durdurmak için Şah Veliyyullah Dehlevi (Allah ona rahmet etsin) hem pratikte hemde ilmi alanda direniş göstermeye başladı. 
Oğlu Şah Abdulaziz Dehlevi (Allah ona rahmet etsin) Şeriat’ın hakimiyeti kaybolduğu için Hindistan bölgesini Daru’l Harb ilan etti. Daha sonra Şeriat’ın tekrar hakim kılınması için cihadın bölgedeki bütün müslümanların üzerine farz-ı ayn olduğunu ilan etti. Böylece Şehid Seyyid Ahmed ve Şehid Şah İsmail’in (Allah onlara rahmet etsin) başlattığı cihadi hareketin temelini atmış oldu. 1825 yılında başlayan bu cihad hareketi Pakistan devleti kuruluncaya 


kadar değişik şekillerde devam etti. Pakistan devleti kurulurken İslam’ın hakimiyetini görmek isteyen ve âlimlerin lider konumunu geri getirmek isteyen Mücahidler, sadece Veziristan’m ovalarında ve tepelerinde değil bütün aşiret bölgelerinde mücadelelerini sürdürdüler. 

Diğer taraftan 1857 cihadından sonra Hindistan Yarımadası’nın bir çok yerinde Müslümanların 
yönetimi resmen son buldu. İngilizler, 1857 
yılındaki yenilgilerini Hindistan’daki alçak, insafsız ve yüzsüz tabakaların yardımı ile zafere çevirmeyi başardılar ve batmakta olan İngiliz yönetimini yeniden canlandırdılar. Bu güç kontrolünün âlimlerin ve toplumdaki değerli insanların elinden İslam’a ve Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyen menfaatçi, çıkarcı ve yüzsüz işbirlikçilerin eline geçtiği tarihi dönüm noktasıdır. 

Değerli âlimlerim ve hocalarım, 

Şah Abdulaziz’in verdiği bu tarihi fetvanın üzerinden iki yüzyıl geçti. Bugün aynı fetva bizi ısrarla harekete geçmeye çağırmaktadır. Çünkü bugün şeriat uygulamada değildir. Yine bugün İngilizler ve işbirlikçileri bu toprakları idare etmektedirler ve onların kanunları geçerlidir. Tarihi dönüm noktası olan 1857 yılından neredeyse 
150 yıl geçmesine rağmen bölgedeki güç halen 
İngiliz işbirlikçilerinin ve Aligarh’m yetiştirdiği neslin elinde bulunuyor. 

Mevlânâ Eşlem Şeyhupuri ve Mevlânâ Nasib Han’ın şehadeti de bu sistemi yöneten generallerin, yönetici ailelerinin ve bürokratların kalplerine nesilden nesile aktarılan aynı kin ve nefretin sonucudur. Bu sistemi yöneten lanetli eller, 1857 hareketinden sonra Delhi sokaklarında binlerce âlimi asan pis tabakanın kalıntılarıdır. Bu sistemi yöneten hilekar hainler, âlimlerin bu toplumun gerçek önderleri olduğunu ve başlarını azıcık kaldırma fırsatı buldukları zaman bu Batı sisteminin varlığının tehlikeye gireceğini çok iyi biliyorlar. Bu yüzden Pakistan’da görüldüğü kadar başka hiç bir İslam beldesinde bu kadar âlimin şehid edildiğine şahid olunmamıştır. 

Bu ülkede İslam’ın hakimiyetini engelleyen bu Batı sistemi, sayacağımız şu âlimlerin de öldürülmelerinden sorumludur: Mevlânâ Yusuf Ludhianvi, Mevlânâ Gazi, Müftü Nizamuddin Samzai, Müftü Cemilurrahman, Mevlânâ Azzam Tarik, Mevlânâ Abdurreşid Gazi, Mevlânâ Maksud Ahmed, Mevlânâ Veliyullah Kabulgrami, Mevlânâ Muhammed Alem, Mevlânâ Emin Orakzai, Mevlânâ Ali Sher Hayderi, Mevlânâ Muhammed Arif, Mevlânâ Miracuddin Mesud, Müftü Said Ahmed Celalpuri ve burda sayamadığımız diğer âlimler. 

Sevgili PakistanlI kardeşlerim, 
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Allah aşkına bir an durun ve düşünün: Bu kadar ucuz olan kan kimin kanı? Peygamberimizin (s.a.v.) haber verdiği gibi Peygamberlerin varisleri olan, Allah Azze ve Celle’nin Kitabında değerlerini yücelttiği, varoldukları zaman dinin emniyetinin garanti altında olduğu ve yok oldukları zaman ise dinin de yok olduğu âlimlerimiz. Bu büyük şahsiyetlerin ve Ümmet’in gerçek önderlerinin kanları o kadar ucuz oldu ki gazete köşesinde yayınlanan kısa bir kınama mesajı veya küçük bir protesto gösterisi yeterli görülür oldu. Allah’a yemin olsun bu değerli şahsiyetlere yapılan insafsızlığın bir göstergesidir! Mesele göründüğünden daha ciddi ve önemlidir! Artık bu uykudan uyanmanın zamanı gelmiştir! Eğer Ehl-i Sünnet âlimlerinin cesetleri sokaklarda ve yollarda bulunuyorsa artık oturmanın ve düşünmenin zamanı değildir. 
Bugün bir adım öne çıkıp ciddi önlemler almanın zamanı gelmiştir. 

İslami olmayan bu sistem ülkeye empoze edildiği sürece âlimler ve medreseler hiç bir zaman emniyette olmayacağı gerçeğini kavramanın zamanı geldi. Amerikan büyükelçiliği bu ülkeyi yönettiği ve güç kontrolünün Amerika yanlısı yöneticilerin ve generallerin elinde bulunduğu sürece ülkedeki medreselere hiç bir zaman Hakk’ı söyleme özgürlüğü verilmeyecektir. Bugün Mücahidlerin bu Batı sistemine karşı yürüttükleri savaş bu sistemi yıkmayı ve bölgedeki Amerikan 
hegemonyasını sonlandırmayı hedefliyor. 1825 
yılında başlayan savaş bugün halen devam ediyor. 
Mücahidler, 1857 yılında ellerinden alman İslami otoriteyi tekrar ayağa kaldırmak için savaşıyorlar. 
Âlimlerini ve hocalarını korumak adına, onların liderliğinde Şeriat’ın tekrar hakimiyeti adına her gün kanlarını feda ediyorlar. Bugün bu savaş bölgesel olmaktan çıkmış Afganistan’daki cihadi hareketler ile bağlantılı hale gelmiştir. Bu hareketin en öncelikli hedefi İslam sancağının Kabil’den Bengal’a kadar olan bölgede yeniden dalgalanmasıdır. Bölgesel cihad hareketi ayrıca küresel cihad hareketi ile de bağlantılı hale gelmiş, temelleri Şehid Şeyh Abdullah Azzam ve Şehid Şeyh Üsame bin Ladin (Allah onlara rahmet etsin) tarafından atılan Cihadi dirilişin bir parçası olmuştur. 

Yapılması gereken şey âlimlerin bu durumun kritik mahiyetini kavramaları ve ağırlıklarını bu harekete vermeleridir. Bugün âlimler ve medreseler küresel komploların bir hedefi haline geldi. Batı, Pakistan’da âlimlerin nüfuzuna ve medreselerin yayılmasına müsamaha göstermeyecektir. Amerikan düşünce kuruluşu Rand Corporation’un yayınladığı meşhur “Sivil Demokratik İslam” raporunda Amerikan hükümetine verilen tavsiyede İslam’ın Amerikan versiyonunu geliştirmek ve gerçek İslam’ın kökünü kazımak için gerekli olan şeyin ne olduğu şu sözlerle ifade ediliyor: 


“...İslam’ı yorumlamada, açıklamada ve tanımlamada furıdamentalistlerin ve gelenekselcilerin sahip olduğu tekel konumunun yıkılması gerekiyor .’’^Rand Kurulusu, Sivil Demokratik İslam, sayfa 48.) 

Bugün bu metod uygulamaya konulmuştur ve bu sayede hakiki âlimlerin İslam toplumu üzerindeki etkileri yıkılmak istenmektedir. Bir taraftan, Gamidi gibi, imanlarını satan kişilerin sapık düşünceleri yayılırken diğer taraftan hakiki âlimlerin nüfuzu ve otoritesi güç kullanılarak yok edilmektedir. 

Bu yüzden âlimlerin görevi bu tehlikenin farkında olmaları, bu komploları açığa çıkarmaları, fetvaları ve bildirileri ile mücahidlere yardım etmeleri, Şeriat’ın sancağını kaldırmak ve Hilafeti diriltmeleri, bu Batı sisteminin hilesini beyan etmeleri ve İslam’ın bölgeye hakim olması için zemin hazırlamalarıdır. 
Medreselerde okuyan öğrencilerin görevi ise öğrenmek için peşinden koştukları ilim ile amel etmeleridir. Hocalarından öğrendikleri Cihad ve Uluslararası İslam Hukuku kitaplarının, Ayaklanma ve İrtidad bölümlerini, Yönetim ve Siyaset konularını gerçek hayata uyarlamak ve tatbik etmek için çalışmak zorundadırlar. 

Sevgili hocalarım ve değerli âlimlerim, 

Son olarak şu içten duygularımı size iletmek istiyorum. Allah’a yemin olsun sizin her üzüntünüz bizim üzüntümüzdür. Bir âlimin şehadet haberi bize kendi kardeşlerimizin şehadet haberinden daha ağır geliyor. Allah’a yemin olsun sizi Allah için seviyoruz, hocalarımızın ve imamlarımızın bu şekilde şehid edilmelerinden dolayı yüreğimiz kan ağlıyor ve ruhumuz acı çekiyor. Eğer farz olan cihad sorumluluğu ile bağlanmış olmasaydık hiç bir şey bize sizin yanınızda oturup ilminizden faydalanmaktan daha sevimli gelmezdi. 

Sizler kalbimizin tesellisi, başımızın tâcı ve gözümüzün sükunetisiniz. Sizin bir gece duanızı almak bizim için bütün dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. Bize vereceğiniz tek bir destek sözü ve bizi cesaretlendirecek tek bir cümleniz kalbimizi metanet ve huzurla dolduruyor. Size bizden daha vefalı ve sizi bizden daha çok seven birisini bulamayacaksınız inşallah... 
Bize sahip çıkın, hatalarımızı düzeltin, duraksadığımız zaman bizi cesaretlendirin! Allah Azze ve Celle’den sonra bizim en büyük destekçilerimiz sizlersiniz! Allah Azze ve Celle sizlerden razı olsun! Allah Azze ve Celle sizi kötü niyetli insanların kötü oyunlarına karşı korusun! 
Allah Azze ve Celle bizi sizin gölgeniz altında tutsun! Âmin! 

Allah’ın salât ve selamı Peygamberimiz Muhammed’in (s.a.v.), ailesinin ve ashabının üzerine olsun. 


O İSLAM DÜNYASI • AĞUSTOS 2012 • SAYI: 5 O 

34 
















35 yemen_Layout 1 03.08.2012 12:11 Page 1 


YEMEN YEMEN YEMEN YEMEN YEMEN*YEMEN YEMEN YEMİİYEMEN 


Suudi Arabistan’uı Aden'deki Büyükelçi Yardıması’nın 

İldnd Yalvarışı 



Allah’a dua ediyorum. Şayet Suudi hükümeti beni unuttuysa Suudi halkına yalvarıyorum. Bütün Suudi halkına, iyiliksever ve yardımsever Necd halkına yalvarıyorum. Ben-i Hâlid aşiretine yalvarıyorum, bu evladınızı unutmayın ve yalnız bırakmayın. 

Ey Suudi halki! El Kaide örgütünün isteğinin zor olduğunu söylemeyin. Allah’a yemin olsun bu çok basit bir taleptir. 

Bir süre önce Suudi Arabistan’da meydana gelen bir olayı size hatırlatmama izin verin. Aslında okuma yazma bilen veya bilmeyen herkes bu olaydan haberdar çünkü sosyal forumlarda ve internette çokça bahsedildi. 

El Avamiye’de bir Şii kız, zina yaptığı gerekçesi ile tutuklandı ve Şeriat mahkemesine gönderildi. Kıza Şeriat’m hükmü olan bir sene hapis ve ıoo sopa cezası verildi. Cezanın verilmesinden sonra medyada bir yaygara kopartıldı ve konu Şii forumlarında çokça konuşuldu. Kızın affolunacağını kimse beklemiyordu. 
Bir süre sonra kızın Kral tarafından affedildiği haberini aldık! Kız Şii olduğu için mi affedildi? 


Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Ben, Abdullah Muhammed Halîfe el Hâlidî, Suudi Arabistan’ın Aden konsolos yardımcısıyım. Harameyn’in muhafızı Kral Abdullah bin Abdulaziz’e, Dışişleri Bakanı Suud el Faysal’a ve Prens Muhammed bin Naif’e yalvarıyorum. Şu an Şaban ayında bulunuyoruz, Allah’ın izniyle cok yakında Ramazan ayma gireceğimiz için ve bayram gününün yakın olması sebebiyle onlara tekrar yalvarıyorum. 

Onlara yalvararak şöyle diyorum: El Kaide örgütünün Suudi hapishanelerinde bulunan kadınları serbest bırakılması talebini neden reddettiniz? Benim akibetim, esir bulunan kadınların akibetine bağlı. Onları serbest bıraktığınız takdirde ben de serbest bırakılacağım. Kadınlar hapishanelerinizde tutuklu bulunduğu müddetçe benim akibetim belirsiz kalacak. 
Beni bu belirsizlik içinde bırakmayın. 

Kadınları serbest bırakmanızdan bir gün sonra ben de serbest kalacağım. Kadınların serbest bırakılması için 


Suudi hapishanelerinde tutuklu bulunan kadınlar serbest bırakılmaya daha layık. Onlar Sünnî Müslümanlar ve eşlerinin veya kardeşlerinin El Kaide saflarında yer almalarından başka hiç bir suçları yok. O yüzden bütün Suudi halkına yalvarıyorum. Genciniz veya yaşlınız ile hepiniz esir kadınların serbest bırakılması için sosyal forumlarda bir medya kampanyası başlatın. 

Bu kadınların Ramazan ayını ve bayramı ailelerinin, eşlerinin, çocuklarının ve kardeşlerinin yanında geçirmeleri için Allah’a dua ediyorum. 

Allah’tan size bu yolda başarı sağlamasını diliyorum. 
Sizler de beni unutmayın. 

Benim akibetim bu kadınların akibetine bağlı. Onları serbest bırakın, bende serbest kalayım. 

Başarı sağlayacak olan Allah’tır. 

Abdullah Muhammed Halîfe el Hâlidî 
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Taliban Liderlerinden Mevlevi Sengin’den 

Türkiye Halkına Mesaj 

Taliban Hareketi’nin Afganistan’ın Paktika vilayetinin askerî sorumlusu olan Mevlevî 

Sengin tarafındanTürkiye halkına yönelik bir mesaj yayımlandı. E-mail yoluyla 

dergimize ulaşan video mesajında Mevlevî Sengin, Türklere ve Kürtlere seslenerek 

“Allah yolunda cihad edin ve mücahidlerle birlikte olun” diye çağrıda bulundu. 


H amd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 
Salat ve selam Efendimiz’in ve ailesinin üzerine olsun. Allah’ın ilmi sayısınca ve mülkü devam ettikçe O’na salat olsun. 

“Savaş, hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz olarak yazıldı. Bazen hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Sevdiğiniz bir şey de hakkınızda kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara/ 216 ) 

Allah Teala başka bir yerde de şöyle buyurmuştur: “Ben insanları ve cinleri sadece ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat/56) 

Ben muhterem Türk ve Kürt halklarına selam olsun diyorum. Ve sonra ben demek istiyorum ki muhterem kardeşler, dünya’nm metaı fanidir. Şu akılla ve nakille sabit, gözün gördüğü de bir şey ki; bizim atalarımız şimdi kabirlerindeler, gelip geçtiler. Onların babalan ve onlardan önceki nesiller de geldi geçti. Bu akim kesin 


olarak bileceği bir şeydir ki; bütün bunlar gerçekleşti, onlar artık kabirlerindeler. Ve bu nakille de sabittir. 
Allah (cc) Kur’an’da buyuruyor ki: “Kendisinden kaçmakta olduğunuz ölüm sizi bulacaktır.” (Cuma/ 8 ) Şüphesiz ki ölüm gelecektir. Ölümden kimsenin kaçamayacağı akıl ve nakille sabittir. Bunu Kur’an’da Allah böyle buyurmuş. Muhteremler! Zaman kimseyi beklemeyecek, öyleyse Allah’ın bizden istediklerim yapalım. Bizim temennimiz ecel geldiğinde bu din, bu yol üzere olabilmektir. 

Şu küffara bir bakın! Hepsi küfür için toplanmışlar. 
Mallarını, canlannı, evlatlarını harcıyorlar. Peki müslümanlar neden bu kadar gafiller? Neden mallarını, canlarını ve evlatlarını hak olan akide için feda edemiyorlar? Daha gayretli olmamız gerekiyor. Kafirlerin kadınları dahi buraya geliyorlar. Ve müslümanların gençleriyle savaşıyorlar. Uçak kullanmayı öğrenmişler, müslümanları bombalıyorlar. Bizim karşımızda işte 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bunlar bile bulunuyor, savaşmaya geliyorlar. Ya müslümanlann gençleri ne durumda? Eğer İslam’ı bilmiyorlarsa bile bu düşmana karşı mücadele etmeleri gerekirdi. Benim Türk halkından arzum ve ümidim; canları ve mallanyla daha önce İslam akidesi için kafirlere karşı nasıl savaştılarsa yine öyle savaşmalarıdır. 
İşte bu gayrettir bizim istediğimiz. Sizler biz müslümanlardanız diyorsunuz. İşte müslümanlar toplanmışlar! Fakat hala yerinizde duruyorsunuz. İslam’ın savunması için bir araya gelmeliyiz. 

Bütün dünya buraya Taliban’ı, El Kaide’yi ve Taliban’la bir olan herkesi öldürmeye ya da hapsetmeye geldiler. 
Onların yalnız bırakılmalarını emrettiler. Bütün dünya, Müslümanların başlarındaki devletler bile onlara ortak oldu. Fakat Afgan Taliban’ı mücadeleyi asla bırakmadı. 
Sığınmak için bir yer yoktu, tekrar başlamak için bir yer yoktu. Dağlarda, vadilerde devam etti mücadele. Aç karnına, kimi zaman uykusuz... Ama asla bırakılmadı mücadele. Biliyorduk ki, ölüm zaten gelecek. Bizler de İslam’ı savunurken şehid olmayı seçtik. İslam’ın gelmesi için, mücadelenin devam etmesi için biz karşılık vermeye başladıktan sonra bakın şimdi Amerika ne halde? Amerika öldürmek veya hapsetmekten başka çıkar yol vermediği Taliban’la barışmaya çalışıyor. “Taliban bir kuvvet ve biz onunla anlaşma yapmak zorundayız” diyor. “Dünyanın neresinde konsolosluk istiyorsamz biz yardımcı olalım” diyor. Ben Katar’da bir konnsolosluk açılmasını istedim çünkü onların Afganistan’da askeri yoktu. 

Muhteremler! Bakın bütün dünya Afganistan’a gelmişti ama mücahidlerin mücadeleye başlamasıyla bakın ne haldeler? O hale geldi ki; “Bize bir yol verin, çıkalım artık” diyorlar. Ben artık Türkiye halkından canları ve mallarıyla bu yolda savaşmalarını İslam’ın müdafaasını yapmalarını istiyorum. Artık Taliban’la ve diğer mücahidlerle beraber olun yoksa Allah sizi cehennemle korkutuyor. Bütün dünyanın başımıza toplandığı şu anda cihad farz-ı ayndır. Müslümanları erkeği, kadını, çocuğu bakmadan zindanlara doldudular. Bu utanç verici duruma rağmen, sizler neden yerinizdesiniz? Ben sizleri şuna davet ediyorum: Tüm gücünüzle kalkın ve mücahidlerle beraber olun! Ve şüphesiz; cihad sadece Afganistan’da da değildir. Göreceksiniz ki; bu Amerikalılar buradan rezil bir halde çıkacaklar Afganistan’da İslami devlet kurulacak. Biz fetihten sonra da inşaAllah cihadımıza devam edeceğiz ve kafirlerin zulmü altındaki halkları kurtaracağız. 
İslam akidesini, görüşünü dünyaya hakim kılacağız ve kafirlerin zulmü altındaki halkları kurtaracağız. Ne kadar şaşırtıcıdır, Rasulullah(sav) şöyle buyuruyor: Kafir, bu dünyada ya müslüman olur ya da onu reddeder ve cizye verir, cizyeyi de reddederse artık onunla savaşılır. Bugünse tam tersi olmakta! Bize 


Benim Türk halkından arzum ve ümidim; canları ve mallanyla daha önce İslam akidesi için kafirlere karşı nasıl savaştılarsa yine öyle savaşmalandır. İşte bu gayrettir bizim istediğimiz. Sizler biz müslümanlardanız diyorsunuz. İşte müslümanlar toplanmışlar! Fakat hala yerinizde duruyorsunuz. 
İslam’ın savunması için bir araya gelmeliyiz. 


kafir olmamızı, ya da onlara vergi ödememizi teklif ediyorlar. Bunları reddedersek bizi ölümle ya da zindanla tehdit ediyorlar. Müslümanların artık uyanma ve direnme vaktidir bu. Allah bizimledir. Bu kafirlerin gücü kırılacaktır bunu Kur’an’da Allah bize bildiriyor: “Üzülmeyin, gevşemeyin! Eğer gerçekten müminler iseniz üstün gelecek olanlar sizlersiniz!” Bizler tanklardan, uçaklardan değil Allah’tan korkarız. Mülkü veren Allah’tır. Onlara verdiği gibi bize vermeye de kadirdir. Bu vesileyle ben Türk halkını şuna çağırıyorum: Hem kendimiz İslam akidesini sahiplenelim hem de başkalarına onun davetini yapalım. Şüphe yok ki, İslam cihadla var olur. Bu yüzden her yoldan mücahidlere ulaşın ve onlarla beraber olun. Böylece bir gün İslam’ın sizin vatanınıza geri geldiğini de görürsünüz. İşte Amerika’nın sonu geliyor, sizler de haberlerini alıyorsunuz. Zaten Allah bizlere daha önce cihadı bildirmişti fakat artık bugün farzı ayn oldu. 
Hem erkeklere, hem kadınlara çok fazla sorumluluk yüklendi. Tıpkı “Savaş üzerinize farz kılındı” ayetinde olduğu gibi. Savaş zor da olsa, acı da olsa! Siz bir şeyi hoş görmezsiniz ama onda bir hayır vardır. Ve yine siz bir şeyi iyi zannedersiniz. Eğer cihad etmezsek yollarımız yapılacak, bize dünyayı getirecekler, rahat uyuyacağız, elektriğimiz olacak zannediyor kimileri. Ama aslında öyle bir hayatta(cihadsız) ne vardır? Şer vardır. Malum ki; dünya geçicidir. Öyleyse dünya hayatının ferahı mı yoksa ahiretteki ferahlık mı? Hangisi tercih edilir? Geçici olan mı, kalıcı olan mı? Bu yüzden Allah buyurmuştur ki: “Siz bilmeziniz ben bilirim.” Allah bizim için hayrın nerede olduğunu daha iyi bilir ve O bize cihadı farz kılmıştır. Eğer bize bu emredilmişse bizim için hayır olan budur. Allah bize bunun bilgisinin kendisinde olduğunu ve bizimse bilmediğimizi bildirmiştir: “Ben bilirim fakat sizler bilmezsiniz.” Ve o bize cihadı farz kılmıştır. 
Muhteremler! Öyleyse cihad edin ve mücahidlerle beraber olun. Bize düşen yalnızca açık bir tebliğdir. 
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EVRENSEL ISLAMI DİRENİŞE ÇAĞRIDA 




Küresel Cihad’ın 


B u bölüm, iki kısmıyla kitabın kalbidir. Kitabın tümü bu bölüm için hazırlanmış ve tüm mukaddime ve fasılları bunun için düzenlenmiştir. Fikrimizin özü ve hülasası burasıdır. 


teorisvenlerinden biri olan Ebû Mus’ab es- 
Sûrî’nin Batı’da ders kitabı olarak okutulan meşhur “Evrensel İslami 
Direnişe Çağrı” isimli dev eserinden bu savımızdan itibaren parça parça konuları ilginize sunuyoruz. 1500 
küsur sayfa olan bu dev 




cümelerle Küresel Cihad 
Hareketinin ideolojik ve fikri temellerini sörmüs 



Bu, 1990’ın sonlarında yazıp 1991 ’in başlarında yayınladığım, direnişe çağrı için hazırlanan fikirlerle aynıdır. Bu fikirlerin özü sebebiyle Taliban döneminde Afganistan’a geri döndüm ve ölü bir çıkışı yeryüzünde hareket edebilecek bir projeye çevirmek için çalışmalara başladım. Lâkin Allah’ın takdiri, başımıza gelen olaylar bizleri bulunduğumuz işten başka yönlere çevirdi. Bununla birlikte Allah’a olan ümidimiz çok büyüktür. 

Yolumuz olduğu üzere, askeri teorilerimiz, cihad akımında geçen şahsi tecrübelerin değerlendirilmesi, meydanda olan birisi olarak çekilen ve yaşanılan sıkıntıların öğrettiği uygulamalara uyarlanarak ortaya çıkmış teorilerdir. 

Bu türden teorileri, -Allahu Teala’nm tevfiki ile- amel edenlerden başkaları hazırlayamazlar. Bunlar, meydanlarda yazılır. Bu fikirlerinin parçaları, meydanlarda ve mücahid savaşçıların istirahat esnalarındaki düşünme saatlerinde bir araya getirilebilir... Allah’tan, bizleri de onlardan kılmasını diliyorum. 

Şimdi dikkatleri önemli bir meseleye çekmek istiyorum: 

Burada söyleyeceklerimin çoğu, özel hareket ve askerî çabaların sonucudur. Şahsi tecrübelere, karşılaştırmalı incelemelere ve mücahidlerin önderlerinden ve lider kadrolardan tecrübe sahibi 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kimselerle yapılan görüşmeler üzerine bina edilmiştir. Bu konuların çoğu, akaid meseleleri veya helal haram hükümleri meselelerinden değildir. Bunlar ancak, tecrübelerin incelenmesi üzerine tesis edilmiş görüş, savaş ve hile meseleleri ile ilgili fikirlerdir. 

İlk çekirdeği ve fikrin özünü, 1991 yılında Afganistan’da çöl fırtınalarının üzerimizde estiği dönemde ortaya koydum. Sonra zelzele ve imtihanlarla birlikte son Cezayir tecrübesi ile geliştirdim. Daha sonra Afganistan İslam Emirliği’ndeki ribat kamplarında ve savaş hatlarında bunu netleştirdim ve İslam Emirliği ile birlikte bunu uygulamaya geçirmeye yeltendim. 
Sonra 11 Eylül olayları geldi. Bu zalimane kovalamacaların peşimizi bırakmaması, takriben zindan ve zorunlu ikamet haletine yakın bir ortamın oluşması çalışmanın son hali için bu işle meşgul olmama neden oldu. Bunun güzel sonuçlarından birisi de, olayları tamamıyla takip edebilme, düşünme, müracaat ve yazmaya kendimi tamamen verebilmem olmuştur. Afganistan’ın düşüşünden şu ana kadar yaklaşık üç sene geçti. Bu süre zarfında gerçekleşen tarihi değişimler, medeniyetin yüzünü ve tarihin akışını tamamıyla farklılaştırmıştır. Amerika’nın bu seferki hamleleri, yeni askeri üslupla ve her yeri kuşatan hücumlarıyla baş gösterdi ve bu -Allah daha doğrusunu bilir- bu fikirlerin doğruluğunu daha da pekiştirdi. Yine bu konudaki kanaatlerimi daha da artırdığı gibi yeni ortama uygun bir şekilde onu geliş¬ 


tirmeme ve şekillendirmeme de yardımcı oldu. Bizimle düşmanlarımız arasındaki maddi kuvvet dengeleri tamamıyla bozuldu ve sonra onların çıkarları ağır bastı. 

Şu anda bizimle onlar arasında, ne maddi olarak nede askeri olarak, ne kıyas edilecek nede karşılaştırılacak bir şey yoktur. Yüzleşmeye karar verdiğimizde ve hakikatte olduğu üzere bunu dini bir fariza olarak kabul ettiğimizde, mümkün olan tek üslubun, genel bir yüzleşme şeklinde tezahür eden -Allah’ın izni ile ileride açıklayacağım- bu fikirlerden başka bir çıkış yolu olmadığı sonucu olmuştur. Allah’tan, bunu açmasını, kolaylaştırmasını, hakkı ilham etmesini, hayrı, hidayeti, ihlâsı ve keremi ile bunu kabul etmesini istiyorum. Kuşkusuz O işitendir icabet edendir. 


Cihad Akımlarının Cihadi Üslupları Ve Yöntemlerinin Sunumu ( 1963 - 2001 ) 

Birinci cildin altıncı ve yedinci bölümlerinde uzunca değindiğim üzere cihad, geçen asrın altmışlı yıllarında başlamış, tecrübeler ıı Eylül 2001 gelene kadar sürmüş ve yeni bir dünya başlamıştır. 

Geçen bu tecrübelere bakan bir kimse, yüzleşme üslubu itibarıyla cihad tecrübelerini üç tür cihad tecrübesinde sımflandırabilir. Bu süreçteki yapılan tüm cihadlar bu üç türdendir. Bunlar gerçekleşmiş ve çıkan sonuçlar da şu şekilde olmuştur: 


Örgüt Hareketleri Ekolü Açık Cephe Ve Aleni 

Bölgesel-Gizli-Hiyerarşik Yüzleşme Ekolü 


Ferdi cihad ekolü ve küçük hücrelerin şiddeti 


Bu, daha önce söz ettiğimiz cihad örgütlerinin edinmiş oldukları tecrübelerdir. 
Bunlar, cihad fikrini benimsemişler, gizli yöntemlerle bölgesel çalışma ve hiyerarşik bir yapılanmayı benimsemişlerdir. Asıl hedefleri, yürürlükteki hükümet ve yönetimleri devirip silahlı cihad ile İslami bir düzen kurmaktır. 

Varılan neticenin özeti: 

1- Askeri başarısızlık ve meydanda yenilgi. 

2- Emniyet açısından başarısızlık ve örgütlerin çözülmesi. 

3- Davette başarısızlık ve ümmeti toplayamama. 

4- Gizlilik nedeniyle terbiye de başarısızlık. 

5- Hedefin gerçekleşmemesi nedeniyle siyasi başarısızlık. 

Sonuç: 

Tüm alanlarda tam bir başarısızlık. 


Bu, açık sahalardaki edinilen tecrübe türleridir. Bunların en meşhurları son Afganistan, Bosna ve Çeçenistan tecrübeleridir. 
Bu yönelimler, sabit temeller üzerine kurulu bir yüzleşmeyle, düzenliye yakın gerilla savaşlarına itimat etmiştir. 

Varılan neticenin özeti: 

1- Ezici bir askeri başarı 

2- İstihbaratın önünü kesecek emnî başarı. 

3- Ümmeti bu meseleler ardında toplayabilecek davet başarısı. 

4- Kamplarda ve cephelerde nispi bir terbiye başarısı. 

5- Siyasi başarısızlık. Ancak Afganistan hariç. Zira burada İslam devleti kurulmuştur. 

Sonuç: 

Genel anlamda başarı, Afganistan’da ise tam bir başarı. 


Bu, bazı fertler veya küçük grupların gerçekleştirdikleri operasyonlardır. Bunlar şu türden operasyonlardır: 

• Seyyid Nasır el-Mısri ve büyük Siyonist Kahana’yı öldürmesi. 

• Remzi Yusuf el-Beluşi; ilk kez ikiz kuleleri yıkma girişimleri. 

• Ed-Dekamise el-Urduni; sınırdaki Siyonist kadınları öldürmesi. 

• Selman Hatır el-Mısri; İsrail sınır koruyucusunu öldürmesi. 

• Körfez savaş günlerinde yapılan ferdi operasyonlar... 
Ve uzayan listenin devamı... 

Sonuç: 

1- Düşmanın yapısını sarsan askeri bir başarı. 

2- Emnî başarı. Çünkü bu türden operasyonlar diğer hücrelerin çözülmesine neden olmamaktadır. 

3- Ümmeti toplayacak davet başarısı. 

4- Bir program bulunmadığından eğitimde başarısızlık. 

5- Bunu bir olguya dönüştürebilecek program bulunmadığından, siyasi başarısızlık. 

Netice: 

Düşmanı çıkmaza sokmada ve ümmeti harekete geçirmede başarı. 
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Şehid Oğlu Şehid 

Onu dikkatlice gözlemlediğimde gördüm ki. ata bindiğinde bizden daha ivi bir 

süvari, konakladığımızda ise hepimizin hizmetçisi idi. Biz yola devam ettikçe de 

azmi bileniyor, dinçliği artıyor, kalbi berraklaşıyor ve üzerinde sevine alametleri 

beliriyordu. Bu halde biz vol almaya ve ilerlemeye devam ettik. Güneşin battığı 

esnada müşriklerin memleketine ivice yaklaşmıştık. Orada konakladık. Hepimiz 

oruçlu olduğumuz için de delikanlı bize iftarlık bir şevler pişirmeye kovuldu. Bu 

esnada uvku gence hâkim oldu ve o uzun bir uvkuva daldı. Birde baktım ki gene 

uvudueu esnada tebessüm ediyor, hemen dönün arkadaşlarıma dedim ki: “Su 

gencin uykudaki tebessümüne de bakın hele!” 


A llah rızası için saçından at yuları yapan kadın ile Ebu Kudame arasında geçen hikâye, çok meşhur bir hikâyedir. Bu hikâyeyi birçok âlim anlatmıştır. Onlardan biri de Ahmed b. el-Cevzi ed-Dımeşki dir ki bu hikâyeyi “Sûku’l Arûs ve Unsun Nüfûs” isimli eserinde hikâye etmiştir. Evet, İbn Cevzi demiştir ki: “Rasulullah (s.a.v.)’in şehrinde ismi Ebu Kudame olan bir zat vardı. Allahu Teâlâ bu adama kendi yolunda cihad etmeyi ve Rumlara karşı gazveler düzenlemeyi çok sevdirmişti. İşte bu adam bir gün Rasulullah’m mescidinde oturmuş, arkadaşları ile sohbet ediyordu. Arkadaşları ona dediler ki: “Bize cihadda yaşadığın en ilginç olayı anlatır mısın?” 
O da: “Elbette anlatırım” diyerek şu olayı anlatmaya başladı; “Ben geçmiş senelerin birinde silahlarımı taşıması için bir deve almak üzere Rakka şehrine girdim. O şehirde bir gün otururken yanıma bir kadın geldi ve dedi ki: “Ey Ebu Kudame! Duydum ki sen cihaddan çok bahsediyor ve ona teşvik ediyormuşsun. 
Gerçek şu ki, Allah Teâlâ başka kadınlara nasip etme¬ 


diği kadar bana çok saç nasip etti. İşte ben de bu uzun saçımı kestim ve ondan bir at yuları düzelttim. Hiç kimsenin saçımı görmemesi için de saçımı toprağa buladım. Ben istiyorum ki sen, benim bu saçımı alıp kendinle götüresin. Ne zaman ki kâfirlerin beldelerine girseniz, kahraman mücahidler meydanda dolaşmaya başlasa, oklar atılmaya, kılıçlar kınlarından sıyrılmaya başlansa ve mızraklar da düşmana doğrultulsa... İşte o zaman senin ihtiyacın varsa sen, eğer senin ihtiyacın yoksa ihtiyacı olan bir mücahid bu saçımı alıp kullansın. Ta ki beni saçımda bu savaşta hazır bulunsun ve Allah yolunda ona da toz isabet etsin. Toza toprağa bulansın. Gerçek şu ki ben dul bir kadınım, benim önceleri kocam ve kardeşlerim vardı. 
Hepsi da Allah yolunda şehid edildiler. Eğer bana da cihad farz olsaydı ben de cihad ederdim.” 

Ebu Kudame diyor ki:“Daha sonra kadın, bana saçından ördüğü yuları teslim etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Ey Ebu Kudame! Biliyor musun? Kocam 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şehid düştüğünde geride bana gençlerin en güzellerinden bir delikanlı bıraktı. Bu delikanlı yani oğlum, Kuran-ı Kerim’i, ata biniciliği ve ok atmayı gayet güzel öğrendi. Oğlum geceyi kıyamla, gündüzü de oruçla geçirmektedir. Yaşı ise henüz 15 ’tir. Şuanda babasının kendisine miras olarak bıraktığı çiftlikte çalışıyor. 
Ümit ediyorum ki sen gitmeden O da gelir de O’nu seninle birlikte Allah’a bir hediye olarak gönderirim. Ayrıca İslam aşkına senden rica ediyorum beni arzu ettiğim bu sevaptan mahrum etme!” Ebu Kudame diyor ki: “Bende kadının ördüğü yuları kendisinden teslim aldım. Gerçekten de bu yular tamamen kadının saçından örülmüştü. Kadın bana dedi ki “Gönlüm rahat etsin istiyorum. Lütfen şimdi gözümün önünde bunu yüklerinin arasına yerleştir.” Ben de yuları yüklerimin arasına yerleştirdim ve arkadaşlarım yanımda olduğu halde Rakka’yı terk ettim. Tam olarak Mesleme B. Abdulmelik kalesinin yanma gelmiştik ki bir süvari yüksek sesle arkamızdan bağırarak bize doğru geliyordu; 

“Allah sana merhamet etsin 
Ey Ebu Kudame! Dur beni bekle!” diyordu. Bunun üzerine ben de durdum ve arkadaşlarıma: “Siz ilerleyin. Ben de gelenin kim olduğuna bir bakayım.” dedim. Bu arada süvari de bana iyice yaklaşmıştı. Gelince de hemen bana sarıldı ve dedi ki: “Senin arkadaşlığından beni mahrum etmeyen ve hüsrana uğramış olarak geri döndürmeyen Allah’a hamd olsun.” Ben dedim ki: “Sevgili dostum! 

Lütfen yüzünü aç da seni görebileyim. Eğer savaşta sana ihtiyaç varsa seni götürürüm. 

Ama ihtiyaç yoksa da seni geri çevirmek zorunda kalırım.” Bunun üzerine Süvari yüzünü açtı. Birde ne göreyim yüzü adeta aym on dördü gibi parlayan üzerinde varlıklı hayatın alametleri bulunan küçük bir delikanlı. O’na dedim ki: “Sevgili dostum! Senin baban yaşıyor mu?” Dedi ki: “Hayır yaşamıyor. Zaten ben babamın intikamını almak için seninle gelmek istiyorum. Çünkü babam şehid oldu. 
Belki de Allah babama nasip ettiği gibi bana da şehadet nasip eder.” Yine ben dedim ki: “Sevgili dostum! 
Peki annen yaşıyor mu? O dedi ki:“Evet yaşıyor.” 
Bunun üzerine ben O’na: “Öyleyse annene git ve O’ndan izin al. Eğer izin verirse verir. Yok vermezse O’nun yanında ve hizmetinde kal. Zira senin için annene itaat etmen, cihaddan daha faziletlidir. Çünkü cennet hem kılıçların gölgesi ve hem de annelerin ayakları altındadır.” dedim. Delikanlı ise bana şöyle cevap verdi:“Ey Ebu Kudame! Sen beni tanımadın mı?” Ben: “Hayır” dedim. O ise şöyle devam etti sözlerine: “Ben emanetin sahibi olan kadının çocuğu¬ 


yum. Sen annemin, sana yuları veren kadının vasiyetini ne de çabuk unuttun. Ayrıca ben İnşallah şehid oğlu şehid olmak istiyorum. Allah aşkına senden rica ediyorum, seninle beraber Allah yolunda cihada çıkmaktan beni mahrum etme! Hem ben hâfızu’l Kuran’ım. Allah Resulü’nün sünnetini de iyi bilirim. Ata binmeyi ve ok atmayı da iyi derece de öğrendim. Şu arkamda bıraktığım şehirde benden daha iyi bir süvari yoktur. Zaten annem geri dönmemem için benden yemin aldı ve şöyle dedi: “Yavrum! Kâfirlerle karşılaştığında sakın onlara sırtını dönüp kaçma! Canını Allah’a sat. Allah’ın yakınlığını arzu et ve cennette salih dayılarınla beraber babana komşu olabilmek için Allah’a dua et. Olurda Allah sana şehadet nasip ederse bana da şefaat et. Çünkü duyduğuma göre şehid olan bir kimse ailesinden ve komşularından yetmiş kişiye şefaat edecektir.” 

Annem bundan sonra beni göğsüne yasladı ve başını göğe kaldırarak şöyle söyledi: “İlahi! Ey benim sahibim ve efendim! İşte bu benim yavrumdur. Kalbimin reyhanı ve gönlümün meyvesidir. O’nu sana bağışlıyorum. O’nu babasına kavuştur.” Ebu Kudame diyor ki: “Delikanlının sözlerini dinleyince O’nun güzelliğine ve gençliğinin baharında oluşuna öyle ağladım, öyle üzüldüm ki..! Ayrıca annesine çok acıdım ve merhamet ettim. Nasıl oluyor da bütün bunlara sabredebiliyor diyerek hayretler içinde kaldım.” Bunu gören genç: “Amcacığım! Neden ağlıyorsun? Eğer yaşım küçük diye ağlıyorsan, şunu unutma ki Allah, kendisine isyan ettikleri takdirde benden daha küçük olanlara dahi azap edecektir” dedi. 
Ben ise dedim ki: “Hayır, yaşın küçük diye ağlamadım. Annenin mahzun kalbini düşünerek ağladım. 
Senden sonra ne yapacak? Nasıl olacak?” 

Ebu Kudame diyor ki: “Bundan sonra biz gençle birlikte yola koyulduk ve o gece, bir yerde konaklayıp dinlendik. Sabah olduğunda yeniden yola koyulduk. 
Genç ise bir an olsun Allah’ı zikretmekten geri durmuyordu. Onu dikkatlice gözlemlediğimde gördüm ki, ata bindiğinde bizden daha iyi bir süvari, konakladığımızda ise hepimizin hizmetçisi idi. Biz yola devam ettikçe de azmi bileniyor, dinçliği artıyor, kalbi berraklaşıyor ve üzerinde sevinç alametleri beliriyordu. Bu halde biz yol almaya ve ilerlemeye devam ettik. Güneşin battığı esnada müşriklerin memleketine iyice yaklaşmıştık. Orada konakladık. Hepimiz oruçlu olduğumuz için de delikanlı bize iftarlık bir 


Bir yandan da şöyle diyordu: “Müslümanları 
Allah aşkına bana amcam Ebu Kudame’yi gönderin .” Onun bu haykırışını duyar duymaz derhal yanına koştum. Ancak toprak ve kanın çokluğundan atların yüzünü çiğnemesinden dolayı onu tanıyamadım. 
Hemen dedim ki: 

“Buyur işte geldim. Ben 
Ebu Kudame’yim.” 
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şeyler pişirmeye koyuldu. Bu esnada uyku gence hâkim oldu ve o uzun bir uykuya daldı. Birde baktım ki genç uyuduğu esnada tebessüm ediyor, hemen dönüp arkadaşlarıma dedim ki: “Şu gencin uykudaki tebessümüne de bakın hele!” Nihayet genç uyanınca O’na dedim ki: “Sevgili Dostum! Biraz önce seni uykuda gülerken gördüm.” O da dedi ki: “Ben güzel bir rüya gördüm ve çok hoşuma gitti. İşte bu rüyadan dolayı güldüm.” Ben: “Nasıl bir rüya?” deyince de genç anlatmaya başladı: “Kendimi çok acayip ve yemyeşil bir bahçede gördüm. Ben bahçede dolaşırken orada bir saray olduğunu fark ettim. Saray gümüşten, balkonları ise inci ve cevherdendi. Kapıları ise altındı. 
Tüm perdeleri çekilmişti. Bir de baktım ki, bazı genç kızlar perdeleri kaldırıyorlar. Yüzleri ay gibi parlıyordu. Ben görünce dediler ki: “Merhaba”. Bende onlardan birine elimi uzatıp dokunmak istedim. Bunu üzerine içlerinden biri dedi ki: “Acele etme! Henüz senin zamanın gelmedi.” Bu arada ben onların kendi aralarında şöyle konuştuklarını duydum: “Bu genç Marziyye’nin kocasıdır.” Sonra da bana: “Allah sana merhamet etsin! İlerler misin?” dediler. Ben de öne doğru yürüyüp ilerledim. Baktım ki gördüğüm sarayın en tepesinde kırmızı altından yapılmış bir oda. Bu odanın çatısında ise yeşil zümrütten yapılmış bir yatak. Yatağın ayakları ise beyaz gümüşten yapılmıştı. Yatağın üzerinde yüzü gözü güneş gibi parlayan bir genç kız oturmuştu. Allah gözüme ve aklıma mukayyet olmasaydı odanın güzelliği ve kızın parlaklığı karşısında gözümü kaybedebilir, aklımı kaçırabilirdim. Bu genç ve güzel kız beni görünce dedi ki: “Ey 


Allah’ın velisi ve sevgili kulu! Merhaba hoş geldin. Sen benimsin ve ben de şeninim.” Bunu duyunca O’na sarılıp göğsüme yaslamak istedim. Ama o dedi ki: “Yavaş ol! Sakın acele etme. Çünkü sen çirkin işlerden uzak birisin. Seninle buluşma vaktimiz, yarın öğle namazı vaktidir. Seni bununla müjdeliyorum. Sana müjdeler olsun!” Ebu Kudame diyor ki; Ben de gence dedim ki: “Sevgili Dostum! Sen hayır görmüşsün. 
Hayır olacaktır, İnşallah.” O geceyi gencin rüyasından ötürü hayretler içerisinde geçirdik. Sabah olur olmaz da derhal atlarımıza bindik. Tam bu esnada ise münadimiz şöyle nida ediyordu: “Ey Allah’ın atlarının süvarileri! Atlarınıza binin ve cennetle sevinin.” “Ağır ve hafif olarak cihada çıkın.”( Tevbe 41) Evet, aradan kısa bir zaman geçmişti ki küfür ordusu yayılmış çekirgeler gibi bize saldırmaya başladılar. Bizden onlara ilk hamle yapan da bu genç delikanlı idi. Delikanlı onların birliğini darmadağın etti. Kuvvetlerini böldü ve tam ortalarına daldı. Onlardan nice adamları öldürdü ve nice kahramanları yere serdi. O’nu böyle görünce derhal yanma varıp atının yularından tuttum ve dedim ki: “Sevgili Dostum! Derhal geri dön. Zira sen bir çocuksun, savaş taktiklerini ve hamlelerini bilmezsin.” Bunun üzerine genç bana dedi ki:“Amcacığım! Sen Allahu Teala’nm şu kelamını duymadın mı? 
“Ey iman edenler! Küfredenlerden bir grupla karşılaştığınızda sakın onlara arkanızı dönmeyin. ”(Enfal 15) Sen benim cehenneme girmemi mi istiyorsun?!” Genç benimle bu şekilde konuşurken birden müşrikler adeta tek bir insanın hamlesine benzer bir hamle yaptılar bize. Benimle gencin arasına girdiler ve O’nunla 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konuşmama mani oldular. Artık herkes kendi derdine düşmüştü. Öte yandan müslümanlardan çok kişi şehid olmuştu. Nihayet her iki grup ayrılıp herkes kendi başına kalınca, gördük ki ölüler sayılamayacak kadar çoktu. Ben de bu arada atımla ölüler arasından dolaşmaya başladım. Ölülerin kanları yerlere dökülüyor, kandan ve toz topraktan yüzleri tanmamıyordu. 
İşte ben tam ölüler arasında dolaşırken birden atların ayakları altında çiğnenmiş genci fark ettim. Toprak yüzünü tamamen bürümüştü ve kanlar içinde yerde kıvranıyordu. Bir yandan da şöyle diyordu: “Müslümanları Allah aşkına bana amcam Ebu Kudame’yi gönderin.” Onun bu haykırışını duyar duymaz derhal yanma koştum. Ancak toprak ve kanın çokluğundan atların yüzünü çiğnemesinden dolayı onu tanıyamadım. Hemen dedim ki: “Buyur işte geldim. Ben Ebu Kudame’yim.” Genç dedi ki: “Amca biliyor musun? 
Kâbe’nin Rabbine yemin ederim ki! Gördüğüm rüya doğru çıktı. Evet, şüphesiz ben yuların sahibi olan kadının oğluyum.” Bu sözünü duyunca derhal çocuğun üzerine kapaklandım ve iki gözünün ortasından öptüm. O güzel yüzünden toprak ve kanları sildim. 
Ona dedim ki: “Sevgili dostum! Amcan Ebu Kudame’yi de unutma olur mu? Kıyamet gününde O’na da şefaat et.” Genç bunun üzerine şöyle söyledi: “Senin gibisi asla unutulmaz. Ne o yüzümü kendi elbisenle mi siliyorsun. Oysaki benim elbisem bunun için seninkinden daha uygundur. Amcacığım lütfen bırak. Ben rabbimle bu şekilde karşılaşmak istiyorum. Amcacığım! Hani sana anlattığım huri var ya işte o şuanda gelmiş başucumda durmuş ve ruhumun çıkmasını bekliyor. Şöyle diyor: “Çabuk ol! Seni çok özledim.” 
Allah aşkına amcacığım! Eğer Allah seni sağ salim geri döndürürse benim bu kana bulanmış elbiselerimi, çocuğunu yitiren, mahzun ve zavallı anneme götürüp veresin. Annem bilsin ki ben onun vasiyetini zayi etmedim. Müşriklerle karşılaştığımda da korkmadım. 
Ona ayrıca benden selam söyle. Bir de ona de ki: 

“Allah senin bağışladığın hediyeni kabul etti.” Amcacığım! Benim bir de küçük bir kız kardeşim var. 
Henüz on yaşında. Ben eve her girdiğimde beni karşılar ve bana selam verirdi. Çıktığım zaman ise bana en son o veda ederdi. Bu son çıkışımda da yine bana veda etti ve dedi ki: “Allah aşkına ağabey geç kalma!”. 
Eğer onu görürsen benden selam et ve de ki: “Ağabeyin diyor ki: Kıyamet gününe kadar, kardeşim Allah’a emanettir.” Genç bundan sonra tebessüm etti ve şöyle dedi: “Şahitlik ederim ki, Allah birdir. Ve hiçbir ortağı yoktur, vaadinde durmuştur ve yine şahitlik ederim ki, Muhammed -Aleyhisselâm- O’nun kulu ve Resulü’dür. Bu Allah’ın ve Resulü’nün vaat etiği şeydir. 
Allah da Resulü de doğru söylemiştir.” Daha sonra da ruhunu teslim etti. O’nu kendi elbiselerine kefenledik ve defnettik. Allah O’ndan razı olsun ve O’nu muradına eriştirsin. Ebu Kudame diyor ki: “Bu gazveden dönüpte Rakka’ya girdiğimizde benim gencin annesini ziyaret etmekten başka bir düşüncem yoktu. 
Birde baktım ki, güzelliği ve parlaklığı tıpkı gence benzeyen küçük bir kız çocuğu her geçene “Amcacığım nereden geliyorsun” diye soruyor. Onlar da “Savaştan geliyoruz” diyorlar. Bu defa da kız:“Peki, 


ağabeyim sizinle gelmedi mi?” diye soruyor. Onlar da: “Biz ağabeyini tanımıyoruz” diye cevaplıyorlar. Ben kızın sesini duyunca O’na doğru ilerledim. Kız bana dedi ki: “Amcacığım! Nereden geliyorsun?” Ben: “Savaştan” dedim. Bu defa kız: “Peki, ağabeyim sizinle gelmedi mi?” dedi ve ağlayarak şunları söyledi: “Ağabeyim dönmedikten sonra, bütün insanlar dönmüş bana ne!” Kızın bu sözleri üzerine beni bir hıçkırık tuttu ama onun üzülmesinden korktuğum için kendimi zoraki zapt ettim. Daha sonra kıza dedim ki: “Yavrum! Evin sahibesine söyler misin? Ebu Kudame kapıda seninle konuşmak istiyor.” Kadın bu arada sesimi duydu ve dışarıya, yanıma çıktı. Rengi değişmişti. O’na selam verdim. O da selamımı aldı. Sonra dedi ki: “Ey Ebu Kudame! Müjde vermeye mi geldin, taziye iletmeye mi geldin?” Ben de: “Allah sana rahmet etsin. Lütfen söyler misin: Taziye nedir? Müjde nedir?” dedim. Bunun üzerine kadın dedi ki: “Eğer yavrum sağ salim dönmüşse sen taziyeye gelmişsin. 
Yok eğer Allah yolunda öldürülmüşse, o zaman müjde vermeye gelmişsin.” Ben dedim ki: “O zaman sana müjdeler olsun, çünkü Allah senin hediyeni kabul etti.” Bundan sonra kadın ağladı ve dedi ki: “Kabul mü etti?” Ben: “Evet deyince de” Kadın: “Yavrumu kıyamet günü benim için azık kılan Allah’a hamd olsun” dedi. Daha sonra ben dedim ki: “Oğlunuzun kız kardeşi nerede? Ne yaptı O?” Kadın dedi ki: “Biraz önce seninle konuşan O idi.” O arada kız çocuğu bana doğru geldi. O’na dedim ki: “Ağabeyin sana selam söylüyor ve diyor ki: “Kız kardeşim kıyamet gününe kadar Allah’a emanettir.” Kız, bunu duyar duymaz bir çığlık attı ve bayılıp yüzüstü yere kapaklandı. Bir müddet sonra O’nu kaldırmak istediğimde ölmüş olduğunu gördüm. Artık hayretler içerisinde kalmıştım. Sonra, gencin yanımdaki elbiselerini, annesine teslim ettim ve O’na veda ederek çıktım. Orayı terk ettiğimde, gencin ve kız kardeşinin durumundan dolayı mahzun, annelerinin sabrından ötürü de hayretler içerisindeydim. Hafız Allame Ebu Muzaffer b. 
Cevzi demiştir ki: “Bu hikâye bana ulaştığında tövbe eden kadınların ördüğü, tam 300 yular geldi bana.”(Meşariu’l Eşvak İla Mesarii’l Uşşak/ İbn Nahhas ed-Dimyati, s.285) 
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“Cezaevlerinde 
Kardeşlerimiz Var” 


Bazı kardeşlerimiz, terör örgütü üvesi suçlamasıyla hapsedilen kardeşlere sahip çıkmayı, kendilerine bir takım sıkıntıların geleceğini iddia ederek vardım etmekten uzak duruyorlar. Biz bu kardeşlerimize sahip çıktığımızdan dolayı basımıza gelebilecek her türlü sıkıntıya razı olmak durumdayız ki bu imanımızın gereğidir. Bugün hukuksuz operasyonlarla ve komplo teorileriyle birçok kardeşimiz esir düşmektedir ve maalesef bunu engellevemivoruz. 
Sabahları cok erken saatlerde Müslüman olduklarından emin oldukları ve 
İslami bir havat yaşadıklarını bildikleri insanların evlerinin kapıları kırılarak içeri giriliyor. Müslüman ailelere terörist muamelesi yapılıyor. 
İsraillilerin Filistinlilere yaptıkları 
^ baskın sekli taklid ediliyor. 


Ozgür-Der “Cezaevlerinde 
Kardeşlerimiz Var!” sloganıyla cezaevlerinde İslami kimlik ve çabalarından dolayı tutuklu bulunan Müslümanlarla dayanışmak için Ali Emiri Kültür Merkezimdeki nikâh salonunda resim sergisi ve forum düzenledi. 

Düzenlenen etkinlikte cezaevindeki mahkûmların yaptığı resimler sergilendi. Yoğun ilgi gören resim sergisinin ardından düzenlenen forumda ise ceza evlerindeki kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntılar ve hukuksuzlar gündeme getirildi. 

Farklı İslami gruplardan konuşmacıların yer aldığı programda dergimiz yayın kurulundan Garip-Der Başkanı Abdurrahman Koç da bir konuşma yaptı. Konuşma metnini olduğu gibi size sunuyoruz: 
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Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a aittir. Salat ve selam Allah Rasulü’nün, onun ehl-i beytinin, ashabının ve kıyamete kadar onun yolunda yürüyen mü’minlerin üzerine olsun. 

Özgür-Der’e böyle bir duyarlılık göstererek bu programı düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Bu çalışma inşallah hayırlı bir başlangıç olur. Her ne kadar cezaevlerindeki sorunları gideremese de bir başlangıç olması hasebiyle hayırlı bir girişimdir. Bundan dolayı Özgür-Der camiasına teşekkür ediyoruz. Biz, Garip-Der olarak, cezaevlerindeki Müslümanların ihtiyaçlarını masaya yatırdığımızda altından kalkamayacağımız kadar büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı gördük. Bu sorunların bir kısmını gidermek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 

Rahat ortamlarda oturup, kardeşlikten, yardımlaşmaktan, ensarlıktan ve muhacirlikten çokça bahsederiz. Ancak içimizden bir kardeşimiz esir düştüğünde “Allah kurtarsın” deyip işin içinden çıkıveriyoruz. Bu davranışlar kardeşlik hukukuna uymayan durumlardır. 

Bu kardeşlerimiz gasptan, hırsızlıktan ve pis işlerden dolayı içeriye düşmemişler; tam tersine yüce idealler uğruna esir düşmüşlerdir. Hal böyle olunca onlara sahip çıkmamak, aileleriyle ilgilenmemek, üç-beş yaşlarındaki çocuklarının başlarını okşayamamak kadar ilgisiz durmamız caiz değildir. Bazı kardeşlerimiz, terör örgütü üyesi suçlamasıyla hapsedilen kardeşlere sahip çıkmayı, kendilerine bir takım sıkıntıların geleceğini iddia ederek yardım etmekten uzak duruyorlar. Biz bu kardeşlerimize sahip çıktığımızdan dolayı başımıza gelebilecek her türlü sıkıntıya razı olmak durumdayız ki bu imanımızın gereğidir. 
Bugün hukuksuz operasyonlarla ve komplo teorileriyle birçok kardeşimiz esir düşmektedir ve maalesef bunu engelleyemiyor uz. Sabahları çok erken saatlerde Müslüman olduklarından emin oldukları ve İslami bir hayat yaşadıklarını bildikleri insanların evlerinin kapıları kırılarak içeri giriliyor. Müslüman ailelere terörist muamelesi yapılıyor. İsraillilerin Filistinlilere yaptıkları baskın şekli taklid ediliyor. Kardeşlerimiz bu şekilde esir ediliyor. Rasulullah (sav), “esiri kurtarın” diye emrettiği halde onları kurtaramıyoruz. Biz Allah’tan en kısa zamanda bu imkânları bizlere vermesini diliyoruz. Ancak şunu yapabiliriz, çünkü buna gücümüz var: bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderebilir, ailelerinin hal hatırını sorabilir ve onların yalnız olmadıklarını, onların davalarına sahip çıktığımızı gösterebiliriz. Sahip çıkmadığımız bir kardeşimizin eşi ve ailesi onun birileri tarafından kandırıldığını, beyninin yıkandığını ve cezaevine düşürüldüğünü, ondan sonra da arayan soran olma- 


Rahat ortamlarda oturup, kardeşlikten, yardımlaşmaktan, ensarlıktan ve muhacirlikten çokça bahsederiz. Ancak içimizden bir kardeşimiz esir düştüğünde “Allah kurtarsın” deyip işin içinden çıkıveriyoruz. Bu davranışlar kardeşlik hukukuna uymayan durumlardır. 


dığım dile getirip hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Yine birçok kardeş Müslümanlar tarafından terkedildiğin- den dolayı hapisten çıktıktan sonra Müslümanlara olan güveni zayıflamış, kardeşlik bağları zedelenmiş oluyor. Bu kardeşlerin bir süre sonra dünyaya dalıp gittiklerine şahid oluyoruz. Bizim bu tür durumlara fırsat vermememiz gerekir. 

Biz Garip-der olarak üç konuda gayret gösteriyoruz. 

Birincisi: Esir kardeşlerimize kitap gönderiyoruz. Onların istedikleri veya bizim gönderdiğimiz kitaplar. 
Kitap göndermeyi önemsiyoruz, zira dört duvar arasında uzun seneler ceza almış bir kardeşimizin okuması en temel ihtiyaç olmaktadır. Üç beş ufak kitap okumakla uzun senelerin geçmeyeceğini hepimiz tahmin edebiliriz. Bu durumda onlar için en temel ihtiyaç kaynak eserler olmaktadır. Sağ olsunlar, birçok yayınevi bu faaliyetlerimizi önemseyerek derneğimize kitap noktasında yardımcı oluyorlar. Buna rağmen bu ihtiyaç tam manasıyla giderilemiyor. Bundan dolayı biz birçok kardeşlerimizin evlerindeki kitaplıklarda süs eşyası gibi duran yüzlerce hatta binlerce kaynak eserin oluğunu biliyoruz. Bunların israf olmaması ve ihtiyaçları karşılaması için siz değerli Müslümanlardan duyarlılık bekliyoruz. Kitap gönderirken “bu kitap emanettir” kaşesini vuruyoruz. Bundan maksadımız, ihtiyacı karşılamak ve israfı önlemektir. 
Birçok kardeşimiz maddi imkânsızlıktan dolayı kitap alamıyor. Birçoğu yayınevlerine mektup göndererek kitap istiyor, talebi karşılanmayınca da artık istemekten vazgeçiyor. Biz bu tür kardeşlerin kitap ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Türkiye’nin bütün cezaevlerinde sahih kaynaklara göre yazılmış kitaplıklar oluşturmaya gayret ediyoruz. Gönderdiğimiz kitaplar emanet olduğundan dolayı cezaevlerinden çıkarılamıyor, okunduktan sonra elden ele, odadan odaya cezaevinden cezaevine dolaşıyor. Sevk olanlar yanlarında götürebildikleri gibi tahliye olanlar ancak 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Bazı kardeşlerimizin hanımları tesettürü ile beraber ayda 150 TL karşılığında merdiven temizlediklerini biliyoruz. Bu iş helal de olsa yüce idealler uğruna esir düşmüş bir kardeşimiz için bir eziklik olmakla beraber bizim için de yüz kızartıcı bir durum olsa gerek. 


tekrar derneğe bırakmak üzer yanına alabiliyor. Kitap gönderirken kendi anlayışınıza uygun olmasından ziyade onların talep ettiklerini göndermeye çalışıyoruz ve bu kardeşler arasında cemaat, grup ayrımı yapmayı ahlaki bulmuyor ve onlara tek grup, tek cemaat gözüyle bakıyoruz. Kendilerine birkaç kitap gönderdiğimiz kardeşlerimizin memnuniyetlerini ifade eden mektupları okuduğumuzda hakikaten çok mahcup oluyoruz. Sanki çok büyük bir iyilik yapmışız gibi bize yazıyorlar. Burada söz alacağımı bilseydim bu mektuplardan birkaç tane getirip okurdum. 

İkincisi: hapishanelerde temizlik malzemesi alamayan birçok kardeşimiz var. Bunlara bazen 50 veya 100 
TL gönderdiğimizde onlar bir ay boyunca idare edebiliyorlar. Bugün birçok Müslüman cezaevindeki kardeşine 50 veya 100 TL gönderebilir. Bu onların kalplerinin yumuşamasına ve dualarının kabulüne vesile olabilir. İslam hukuku halifeye bir Müslümanı esaretten kurtarması için beytu’l mal’dan istediği miktarda harcama yapma yetkisini vermiştir. Bu sabit bir hakikattir. Buna rağmen biz üç-beş kuruşu kardeşimize göndermekten imtina ediyoruz. Bu da İslam fıkhına ne kadar uyduğumuzu göstermektedir. Derneğimizde esir kardeşlerimizin isim ve adresleri ve mağdur olanlarının listesi bulunmaktadır. Dileyenler bu bilgileri bizden alıp direk kendileri yardımcı olabilirler. Bu inşallah çok hayırlı bir iştir. 

Üçüncüsü: Kardeş aileler oluşturmaya çalışıyoruz. 
Bazı kardeşlerimizin hanımları tesettürü ile beraber ayda 150 TL karşılığında merdiven temizlediklerini biliyoruz. Bu iş helal de olsa yüce idealler uğruna esir düşmüş bir kardeşimiz için bir eziklik olmakla beraber bizim için de yüz kızartıcı bir durum olsa gerek. 

Yine başka bir kardeşimizin hanımı bir lokantanın bulaşıkhanesinde çarşaflı olarak bulaşık yıkamaktadır. 


İnanın ki bu bacılarımız Müslümanlar için çok iyi duygular beslememektedirler. Zira bu bacılarımız¬ dan; “kocalarımız arkadaşlarının kurbanı oldu, esir düşünce de hiç arayan soran olmadı” diyenler var. 
Bizim ilgisizliğimiz bu bacıları böyle düşünmeye sevk etmektedir. Bu durumları engellemek için tüm imkânlarımızı kullanmalı ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeliyiz. Bu boynumuzun borcudur. 
Eğer bunu yapmazsak kalplerimiz yumuşamayacak, vicdanlarımız rahatlamayacak ve kıyamet günü bunun hesabını zor veririz. 

Burada bulunan siz değerli kardeşlerime tekrar sesleniyorum. Bu esir kardeşlerimizin üzerimizdeki haklarını iade edelim, onlara kitap gönderelim, harçlık gönderelim, ailelerine sahip çıkalım. Ki, Allah’ın rahmeti üzerimizde olsun. İnşallah dualarımızın kabulüne vesile olsun. Allah-u Teâla amellerimizi ihlasla yapmayı, riyadan uzak durmayı nasip etsin. Âmin. 

Bu organizasyonu düzenlediği için Özgür-Der’e ve katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Allah (c.c) bu oturumu hakkımızda hayırlı kılsın. Unutmadan şunu da belirteyim. Bu esir kardeşlerimizin hukuki sorunlarına çözüm bulmak için biraz daha gayret göstermenizi, imkânlarınızı zorlamanızı sizden rica ediyorum. 
Zira kardeşlerimizin birçoğunun maddi imkânları çok kısıtlıdır. Bu dava hep gariblerin omuzlarında yücelmektedir. Rasulullah (sav) şöyle buyuruyor: “İslam garib başladı, tekrar garib hale gelecektir. Ne mutlu o gariblere” dediğinde sahabeler sordu: “Garib kimdir ya Rasulullah?” Allah Rasulü cevap verdi: “Garib o kimsedir ki davası uğruna doğup büyüdüğü memleketini, kavmini, aşiretini ve cahiliye alışkanlıklarını terkedenlerdir.” 

Konuşmama son verirken hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Allah’ın rahmet ve bereketi mü’minlerin üzerinden eksik olmasın. Ve’l hamdu lillahi rabbil âlemin. 
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“The Wall Street Journal” Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası yayınlanan günlük finans ve haber gazetesi. New York merkezli gazetenin sahibi Dow Jones & Company şirketidir. Asya ve Avrupa versiyonları da yayımlanan gazetenin günlük sirkülasyonu 2006 yılı verilerine göre 2 milyondan fazla okuyucudur. Aynı şekilde internet okuyucu sirkülasyonu günde 931,000 kişidir.” [2] Resmi web siteleri ise şu; online.wsj.com 

“Batının El Kaide Algısı ve 

Son Bulmayan 

Küresel Savaş” 


Amerika’nın en cok okunan gazetelerinden birisi olan The 
Wall Street Tpurnal’de yayınlanan bir yazıyı tahlil eden bu makaleyi yazarımız Ahmed Turâb dergimiz 

i çin yazdı. 

Seth G. Tones tarafından kaleme alman “Al Oaeda Is Far from Defeated’Tll (el Kaide mağlup olmayacaktır) başlıklı makale The 
Wall Street Tournal haber sitesinde ver aldı. 



El Kaideyi Tekrar Düşünmek 

Seth G. Jones şunları aktarmaktadır; 

Usame b. Ladin’in ölümünün ardından bir yıl geçmesine rağmen, onun mensubu bulunduğu örgütün sonu henüz gözükmüyor. Usame bir konuşmasında; kendi takipçilerinin zor ve çetin bir zamanda olduğuna değinir ve bunu Kur’an-ı Kerim’deki bir kıssa ile ifade eder. Çok iyi donanımlı Hıristiyan bir ordu filleriyle İslam’ın en kutsal mekânı olan Mekke’yi işgale ve Kabe-i Şerif’i yıkmaya gelmiştir. Fakat Ebabil kuşları pişirilmiş toprak ve taşlarla bu Hıristiyan ordusunu hezimete uğratır. Ve sonunda Hıristiyan ordusu yenilgiye uğrar. Bin Laden ve diğer el Kaide liderlerine göre bu da gösteriyor ki kesin bir mağlubiyetle yüz yüze gelseler bile Allah onların yanındadır. 
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Usame’nin ölümü Amerika’da kazanılmış bir zafer olarak görülüyor. Başkan Barak Obama; “El Kaide’yi mağlup olmuş bir yola soktuk” diyerek “el Kaide’nin Yükselişi ve Düşüşü” başlığıyla sayısız makale ve kitap yazılmasının önünü açtı. Zafer açıklamaları ve ardından gelen Arap Baharı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki gelişmeler şunu gösteriyor ki el Kaide meselesi hala bitmiş değil. 

Terörizmle Savaş Sona Erdi mi? 
Henüz Değil. 

El Kaide Afganistan’da Amerika’ya ve onun müttefiklerine askeri açıdan maliyeti yüksek bir zarara uğrattı. Amerika ve Nato güçleri biran önce Afganistan’dan çekilmek zorunda kalacaktır. Bu da El Kaide’ye rahat bir nefes aldıracaktır. 

“El Kaide Mağlup Olmayacaktır” 

Amerikan güçlerinin Usame b. Ladin’i öldürmesinin ardından bir yıl geçti. Birçok analizci El Kaide’nin yakında yerle bir olacağını düşünüyor. Şubat ayında Senato’dan ulusal istihbarat direktörü James Clapper “El Kaide’nin sadece sembolik açıdan önemini koruduğunu” söyledi. Tabi bunlar sadece varsayımlardan ibaret. Arap baharı El Kaide’yi Ortadoğu ve Afrika’da şiddet eylemlerine sürükleyebilir. El Kaide stratejik anlamda yeni fırsatlar ele geçirebilir. Acaba böyle bir ihtimal olabilir mi? Arap dünyasına bir bakalım. 

Yemen’deki Arap kökenli El Kaide mensupları Şabweh ve Abyen’in kontrolünü ellerine almış dürümdalar. Ve yine Somali’deki El Kaide mensubu el Şebab militanları birçok saldırılar yapmaktadır. 11 Eylül 200l’den bu yana dünyanın birçok bölgesinde El Kaide yanlısı çeşitli direniş grupları ortaya çıktı. 10 yıl öncesinden bunlardan söz etmek mümkün değildi. 

Son olarak, Maryland Üniversitesi Küresel Terörizm veritabanı verilerine göre, El Kaide ve iştiraklerinin, saldırılarında son birkaç yıldır artış olduğu gözleniyor. Hatta Bin Ladin’in ölümünden bu yana, El Kaide istikrarlı çalışma temposunu korumuştur. ABD hükümetinin verilerine göre, Irak’taki El Kaide önceki yıla göre Bin Ladin’in ölümünden bu yana 200’den fazla saldırı yapmıştır. Bütün bu olanlar şunu açık bir şekilde göstermektedir; El Kaide gücünü kaybetmiş durumda değil ve birçok liderini kaybetmesine rağmen mağlup olmuş görünmüyor.” [ 3 ] 

Batı’nın Algısındaki Yanlışlık 

Bütün bu açıklamalardan şunu anlıyoruz. Batı öncelikli olarak kendi iç muhasebesini yapmak yerine El Kaide’yi ya da diğer direniş gruplarını yok edilmesi gereken terörist organizasyonlar olarak görüyor. Bu algılama içine girerken bu savaşın gerçek nedenlerini gözden kaçırıyor. Bir taraftan bütün dünyayı sömürge alanı haline getiren Batı, diğer taraftan Ortadoğu ve Afrika kıtasında oluşturduğu sefaleti. 


Usame’nin ölümü Amerika’da kazanılmış bir zafer olarak görülüyor. Başkan Barak 
Obama; (( El Kaide’yi mağlup olmuş bir yola soktuk” diyerek 
(< el Kaide’nin Yükselişi ve 
Düşüşü” başlığıyla sayısız makale ve kitap yazılmasının önünü açtı. Zafer açıklamaları ve ardından gelen Arap 
Baharı , Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’daki gelişmeler şunu gösteriyor ki el Kaide meselesi hala bitmiş değil. 


meydana getirdiği iç savaşları, siyasi istikrarsızlığı, ekonomik geri kalmışlığı görmezden geliyor. Gelir dağılımındaki adaletsizleri, Batılıların hayat standartları ile Doğu halklarının hayat standartları arasında büyük uçurumların olduğunu görmezden geliyor. Batı bütün bu olanları görmezden geldiği müddetçe savaş kaçınılmaz bir vakıa olarak karşısına çıkacaktır. Bütün bunların yanında gözden kaçırdığı en ciddi meselede Batı’nın çarpık inanç anlayışı ile İslam ümmetinin ahvalini asla anlayamayacağıdır. Bunun yanında Allah’a olan bağlılığın, dinine gösterilen sadakatin boyutlarını hiçbir analiz merkezi, sosyolog, bilim adamı vs. kavrayamayacaktır. Ve bu savaşın veya mücadelenin şahısların yok edilmesi(!) ile son bulamayacağı gerçeğini bilmesi gerekmektedir. 

İslam tarihi birçok savaşlara tanıklık etti. Birçok lider öldü veya öldürüldü. Ama Müslümanlara kimse galip gelemedi. Mesela şehid edilen liderler; Selahaddin Eyyubi, Şeyh Şamil, İmam Mansur, Şeyh Said-i Kürdi, Haşan el Benna, Şeyh Dr. Abdullah Azzam, Şeyh Ahmed Yasin, Dr. Abdulaziz Rantisi, Cevher Dudayev, Şamil Basayev, Hattab, Usame b. 
Laden ve daha ismini sayamadığımız birçok kişi. 
Cabir bin Abdullah’tan ( Radıyallahu Anh) şöyle rivayet edilmiştir: “Rasulullah’ı (Sallallahu Aleyhi veSellem) şöyle buyururken işittim: “Ümmetimden bir grup kıyamet gününe kadar hak üzere savaşmaya ve üstün olmaya devam edecektir.” [ 4 ] 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Tarihten Bir Kesit 

Anlatıldığına göre Moğollarla Ayn Calut savaşı yapılırken sultan Kutuz’un atı öldürülmüştü. O anda yedek atları bulunduran sorumlulardan hiçbirini yanında bulamayınca bir süre yerinde hareketsiz kaldı. 
Savaş devam ediyordu. Kutuz, sultan konumunda, ordunun merkezindeydi. Emirlerden biri onu bu halde görünce atından indi ve ondan kendi atma binmesini istedi. Fakat o binmedi ve Emire, “Müslümanları, senin onlara sağlayacağın faydadan yoksun bırakamam” dedi. Nihayet yedek atların sorumlusu geldi. Ona bir at verdi. O da ata bindi. Emirlerden biri kendisini kınayıp şöyle dedi: “Ey Han! Niçin o emirin atma binmedin? Düşmanlardan biri seni, o halde görseydi, öldürürdü. Senin ölümün nedeniyle de İslamiyet helak olurdu!” O şöyle cevap verdi: “Ben öldürülseydim Cennet’e giderdim. İslam’a gelince, onun sahibi vardır. Falan, falan, falan ve falan hükümdarlar, komutanlar öldüler, öldürüldüler; ama İslamiyet’i koruyacak başka kimseler ortaya çıktılar. Böylece İslamiyet zayi olmadı! ”[5] 


Bütün temennimiz rahmet ayı Ramazan-ı Şerif’te dünyaya barışın egemen olması, zalimlerin hak ettikleri cezayı bulması, adaletin tesis edilmesi ve İslam’ın bütün dünyaya hakim olmasıdır. Huzur ve saadet İslam’dadır. 

“Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur.” (Araf 181) 

Dipnotlar 

[1] 

http://www.rand.org/commentary/2012/04/29/WSJ.html 

[2] http://tr.wikipedia.org/wiki/The_Wall_Street_Journal 

[3] 

http://www.rand.org/commentary/2012/04/29/WSJ.html 

[4] Sahih-i Müslim 

[5] İslam Tarihi 2. Cilt, sh.9, Beka yay. 
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VUR AMERİKA VUR 



BİZE BU YARAŞIR! 


İsrail’deki Yahudileri üzerimize güldürdük. İsrail bizimle alay etti. İsrail’deki medya gülüyor... Gülmek, dalga geçmek hakkıdır! 
Irzı çiğnenen, kanı akıtılan, çocukları katledilen, anaları haykıran bir ümmet! Yara kanıyor... 


G eçenlerde Youtube sitesinde bir şeyler ararken gözüme eski olmasına karşı bir video ilişti. Belki videodaki konuşmaya sebep olan olay eskiydi ama düşününce beni, bunun ümmetin genel sorunu olduğu fikri kapladı. Dr. Abdullah El-Beyumi’nin ‘Kalk Ey Salahaddin... Zira bu ümmet öldü!’ başlığını taşıyan konuşmasının konusu Mısır ve Cezayir arasında 
2009 yılının sonlarında çıkan futbol maçı krizi 
idi. El Beyumi şöyle diyor: 


İşte Afganistan. Pakistan, binlercesinin. milvonlarcasının öldüğü 
Irak... İste Lübnan. Yemen. Filistin. 
Sudan. Cecenistan, Keşmir. Filipinler... 
Her yerde kan akıyor, her yerde ırzlara geçiliyor, camiler yıkılıyor anneler haykırıyor, gençlere, insanlara sesleniyor ve söyle diyor: ‘ Ah 
Muhammed! Ah İslam’ Ah Mutasım! 
Ah Salahaddin.. Ev Salahaddin 
_ kabrinden kalk! Zira bu ümmet ölmüş!’ 



‘Müslümanların birçoğunun dengeleri ve işleri tersyüz oldu. ‘Ne için kızıyoruz?! Top için...’ Ümmete bakın ümmete! Ne için kızıyor? ‘İki Müslüman, büyük ülke ve köklü, Vahid-Kahhar Allah’ı birleyen iki halk kızıyor.... İki devlet ne için kızıyor?! Bir plastik parçası için! Top!... Top için kızıyor... Çocuklar sokakta, dev ekranlar her tarafta... Üniversiteli kızlar slogan atıyor ve bayrak sallıyor... Rezil ümmet! Rezil ümmet! 

İsrail’deki Yahudileri üzerimize güldürdük, İsrail bizimle alay etti. İsrail’deki medya gülüyor... 
Gülmek, dalga geçmek hakkıdır! 

Irzı çiğnenen, kanı akıtılan, çocukları katledilen, anaları haykıran bir ümmet! Yara kanıyor... 
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İşte Afganistan, Pakistan, binlercesinin, milyonlarcasınm öldüğü Irak... İşte Lübnan, Yemen, Filistin, Sudan, Çeçenistan, Keşmir, Filipinler... Her yerde kan akıyor, her yerde ırzlara geçiliyor, camiler yıkılıyor anneler haykırıyor, gençlere, insanlara sesleniyor ve şöyle diyor: ‘ Ah Muhammedi Ah İslam’ Ah Mutasım! 
Ah Salahaddin.. Ey Salahaddin kabrinden kalk! Zira bu ümmet ölmüş!’ 

Şeyh El Beyumi tüm acı gerçeği açık bir şekilde ortaya koyan sözlerini şöyle sonlandırıyor: ‘Ey Yahudiler! Ey her yerdeki Yahudiler! Bu ümmete istediğinizi yapın! 
İstediğinizi yapın Ey Yahudiler! 

Ey Amerikalılar.. İstediğinizi yapın ey Amerikalılar! 
Ey Kafir Batı! İstediğini yap ey kafir Batı! Bu ümmet uykuda, oyuna, eğlenceye, gaflete dalmış... Top oynayıp birbirini yiyor!’ 

Dinlediğim bu hutbe gerçekten de duygularıma tercüman oldu. Bizler fiilen değerlerini kaybetmiş, ne için kızacağını şaşırmış, dininin yüce değerlerinin, mukaddesatmm ‘ifade özgürlüğü’ adı altında ayaklar altına alınıp çiğnenmesine alışmış ve alıştığı için de tepki vermekten aciz bir hale düşmüş bir ümmetiz. Bunca güzel sözün üstüne belki ekleyecek fazla bir şeyler yok ama yine de duygulanmızın, düşüncelerimizin tamamlayıcısı olması adına inşallah yazmakta fayda var... 

Zalim Batı bugün İslam ülkeleri üzerine yüzyıllardır kurduğu planlarının meyvalarmı toplamaktadır. Bazılarımız bu gerçeğin farkında bazılarımız değil bazılarımızsa farkında olmak istemiyor. Dünya üzerindeki bir buçuk milyardan fazla Müslüman’ın toprakları binbir parçaya bölünmüş. Irak’ta, Afganistan’da, Suriye’de, Filistin’de, Filipinler’de, Doğu Türkistan’da ve daha kaç ülkede Müslüman kanı akıtılıyor, ırzlara geçiliyor, evler yıkılıyor, mukaddesat çiğneniyor. Irak’ta işgal sonrası kaçırılan, uyuşturucu mübtelasma dönüşen çocuklann, savaş neticesinde fakir düşüp çocuklarına bakamayacak duruma geldikleri için kandırılıp çocukları ‘zengin ailelere teslim edilecek, daha iyi bakım, eğitim görecek’ yalanlarıyla ellerinden alınıp organ kaçakçılarına hediye edilen ailelerin, sakat doğan nesillerin haddi hesabı yok... 

Her müslüman toprağının işgalinde aynı yalanlar... 
‘Demokrasi’, ‘uygarlık’, ‘özgürlük’, ‘terör’, ‘terörist’, ‘kimyasal silah’ vs. Amaç ise Müslüman toplumların uyutulması, Batı’nın istediği düzen kurularak kaynakların sömürülmesi, tüm dünyanın imparator Amerika’ya boyun eğmesinin sağlanması! 

Bizler kandırılmış bir ümmetiz! İşgal altındaki Müslüman topraklarında oluk oluk Müslüman kanı akarken 


Evet! İslam ümmeti bugün camiler yerine futbol sahalarını, konser salonlarını dolduruyor... Evet İslam ümmeti bugün top için kavga ediyor... Bir Müslüman ülkesinde katledilen kardeşi yerine televizyonda izlediği sefil hayat örneğinde gördüğü bir sahne için duygulanıp ağlıyor! Futbol maçına baltalarla sopalarla koşuyor... Hırs gözünü bürümüş... Dini için , rabbi, peygamberi, kitabı, kardeşleri için kızamayan ümmet, futbol sahalarında kabul edemediği yenilgi için birbirini öldürüyor... 


bizim onlara ‘terörist’ demeye, ‘aman orası bizim topraklarımız değil’ demeye hakkımız yoktu! Aksine onlara yardım etmek üzerimize farzdı! Ama demokrasi işte ne yapalım! ‘Yüce’ (haşa!) Batı aramızda topraklarımızı bölüştürmüş bir kere... Kardeşlik mefhumu ortadan kalkmış... Birbirimizin işlerine karışanlayız... 
Sadece soğukkanlılıkla uzaktan o ya da bu Müslüman ülkesinde katledilen muvahhidlerin acılarını seyredebiliriz... Keşke bir de onları muvahhid olarak görebilsek! Onların her biri birer terörist! Ne yapalım bunu da bize ‘tanrımız’ (estağfirullah) öğretti. Onun öğretilerinden uzağa gidemeyiz. İsyan edemeyiz! İşittik ve itaat ettik! 

Evet! İslam ümmeti bugün camiler yerine futbol sahalarını, konser salonlarını dolduruyor... Evet İslam ümmeti bugün top için kavga ediyor... Bir Müslüman ülkesinde katledilen kardeşi yerine televizyonda izlediği sefil hayat örneğinde gördüğü bir sahne için duygulanıp ağlıyor! Futbol maçına baltalarla sopalarla koşuyor... Hırs gözünü bürümüş... Dini için, rabbi, peygamberi, kitabı, kardeşleri için kızamayan ümmet, futbol sahalarında kabul edemediği yenilgi için birbirini öldürüyor... 

İşte Batı’nm istediği demokrasi, medeniyet bu! Başardı mı? Başardı! Ne yazık ki Batı, bu ümmete en büyük darbesini bombalarıyla, füzeleriyle, tankları, silahlarıyla değil içine soktuğu her türlü İslami değer¬ den, ahlaki anlayıştan uzak yaşantı tarzıyla, fitne ve fesadıyla başardı. 
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Müslümanlar katlediliyor, toprakları işgal ediliyor ve biz de cihada ‘terör’ deyip farkında olmadan Peygamberimizin ‘İslam’ın zirvesi cihaddır’ sözünü inkar ediyoruz. Allah’tan korkmuyor, Amerika’dan korkuyoruz... Katiyen onun isteklerinin dışına çıkamıyoruz! Bunun sebebi nedir? Bunun elbette birçok sebebi vardır! En önemlisi dinimize sırt çevirmemiz, dünya hayatına dalmamız. Müminlerin kardeş olduğunu unutmamızdır. İslam ümmetine, Allah Resulü’ne (s.a.s) doğum haftası geldiğinde kutlamalar yapıp sonra da ülke toprakları dışında dinimize saldırıldığı zaman seyirci kalarak tabi olunmaz! Hadi işgal altındaki tüm Müslüman topraklarında işgalciye silah tutan Müslüman kardeşlerimizin hepsini terörist ilan ettik diyelim! Kitabınız, peygamberiniz aşağılanırken de mi içinizde bir şey hissetmiyorsunuz? Vicdanınız sızlamıyor mu? 


Çok fazla geriye gitmeye gerek yok! Örneğin içimizden kaç kişi Afganistan’da kafir Amerikan ordusunun askerleri mushafları yaktığı, tuvalete attığı, Almanya’da aşırı sağcı bir partinin mensupları Peygamberimizi (s.a.s.) karalamaya kalkan karikatürleri kullandığında ‘dinim aşağılanıyor, bir şey yapmalıyım’ diye düşündü?! 

Düşünecek o kadar çok şeyimiz var ki ona sıra gelmesi zor... Maçı kim kazanacak?! Bugünkü filan dizide ne olacak?! Akşama gezmeye giderken ne giysem?! Hangi takıyı taksam?! Onu nasıl soysam, bunu nasıl kandırsam, öbürünün parasının üstüne nasıl konsam! Arabada hangi şarkıcının kasetini takıp sokağı ayağa kaldırsam... Dertlerimiz, tasalarımız bitecek gibi değil... Bunca derdin arasında ümmetin aklımıza gelmesi ise hiç mümkün değil! İşte bu Batı medeniyetinden alabildiğimiz! Bize kazandırdıkları! 
İşte Müslüman ümmeti! İşte yaratılmışların en hayırlısı Muhammed (s.a.s.)’in ümmeti! 

Öyle bir ümmetiz ki Arap Baharı diye ayaklandık daha ne istediğimizi bilmiyoruz... Öldürülüyoruz ne için öldürüldüğümüzden haberimiz yok! Demokrasi istiyoruz... Neden efendim neden demokrasi?! Ben Müslüman’ım! Ben, Rabbimin dininin hakim olmasını istiyorum. Kafir Batı’nın bana dayattığı küfür sistemini değil! 

Gerçi demokrasi ile herkese bedavaya özgürlük dağıtılıyor... Gel kardeş gel sen de al kaçırma! Bak demokraside istediğin gibi Allah’a, dine, peygambere küfredebilirsin serbest sakın kaçırma... Nasıl olsa ifade özgürlüğü ya! Hem demokrasi de başa bir senin istediğin bir benim istediğim geliyor... Yani Allah’ın hükümleriyle istediğin gibi oyna... Koyabilirsen istediğini koy... Atabildiğini at... Hepsi senin elinde... 
Hakim sensin... Kanun koyma hakkı senin. Allah’ın değil!!! Allah’ın fasık, münafık saydığı, hatta lanetlediği, kendisine cehennemi vadettiği herkes de başa gelebilir ve Müslümanları yönetebilir hiç sorun değil... Nasıl olsa demokrasi var özgürlük var! İslam herkesi eziyor, Müslüman olmayanlara zulmediyor... 
Olmaz gelmesin, demokrasi daha adil! 

Uzun lafın kısası ‘Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mü’min bir erkek ve mü’min bir kadın için o işte kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resulü’ne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.’ (Ahzap Suresi, 36.ayet). 

Hal böyle iken gel Müslüman kardeş gel sen de bir demokrasi al, kaçırma! Vur Amerika vur! Vur Yahudi vur! Rabbinin ayetlerini unutmuş, cihad ehlini 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Müminlerden öyle adam far vardır ki, 
Allaha verdikleri söze sâdık kaldılar. 
İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Bir kısmı da beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. 

(33/Af)zâS, 23) 


^^Önde 


! 


^1 

Sözünde Duranlar 

Muhammed YILMAZ 



i müminferden maffaruıı ve canlaçmı cennet karşılığında satın atmıştır. Çünkü onfar Attat) yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu, Tevrat'ta, Incil'de ve Kur an da Allah ın üzerine hak 




vaattir. Allah tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? 
O halde O nunla yapmış olduğunuz alışverişten dolayı sevinin. 

İşte bu büyük kurtuluştur. 

■ ■' ' * (Tevbejîl) 


Kandırılmadılar. Beyinleri de yıkanmadı. Kör kuyuya da atılmadılar. Tam tersi yaşadıkları cahiliye toplumunun beyinlerine musallat etmeye çalıştığı cahili pislikleri, Allah’ın ayetleriyle temizlediler. Vahye teslim olup gerekeni şuurluca yerine getirdiler. 

Canlarını verdiler, öncü fedailer topluluğu olup ümmetin izzeti için kendilerini feda ettiler. Evlerinden, eşlerinden, çocuklarmdan, vatanlarından, dünyalıklarından ve eski alışkanlıklarından hicret edip i’lâ-i kelimetullah uğruna cihad edip, Rasulullah’ın (s.a.v) onlar için “kıyamete kadar hiç kimse zarar veremez” dediği taifeden oldular. Allah’a verdikleri sözde durdular ve Allah’ın onlara vaadettiği nimetlere ulaştılar. 


Siz de tanıdığınız bir şehidin hayat hikayesi, resimleri ve varsa vasiyetim islamdunyasidergisi@gmail.com adresine gönderebilir, şehidlerimizin unutulmaması ve 

anılması için yaptığımız bu çalışmaya iştirak edebilirsiniz. 
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Yalova’nın “Mücahid Abî”si: 

Şehid Mustafa UYKIZ 

Mustafa 1969 yılında Yalova’da doğdu. Uzun süre çeşitli siyasi teşkilatlarda başkanlık yaptı. Daha sonra bu teşkilatlardan ayrılan Mustafa İslam’ı hakim kılmak için cihada yöneldi ve kendisini bu alanda yetiştirdi. Çevresine mücadele bilincini aşılamak için gayret gösterdi. Mustafa Allah yolunda cihad için evinden ilk çıktığında askeri eğitimini aldı. Birkaç kez Afganistan’daki cihada katılmaya çalıştıysa da nasip olmadı. Bu yolculukların birinde esir düştü. 8 ay süren esaretinde hain mürtedlerin saldırılarına maruz kaldı. Bu yolda bir çok işkence görmesine rağmen Allah’a verdiği sözden dönmedi ve 2010 yılının yazında cihad için tekrar yoluna düştüğü Afganistan’a ulaştı. O mücahid kardeşlerinin yanında olgunluğu ve güzel ahlakıyla tanınır ve çok sevilirdi. Fakat Allah’ın takdiri olarak ayrılık zamanı gelmişti. Haçlı birliklerinin zulüm ve fesatlarını yaymak için, ellerinde her türlü imkanı kullanarak genç ihtiyar kadın çocuk demeden bomba yağdırdığı hava saldırılarından birinde Beytullah, Faris, Mahmud, Abdussabur, Rabbani, Yusuf, Yasin ve Abdullatif kardeşlerimizle birlikte Allah’ın vaad ettiği günde tekrar buluşmak üzere ayrıldı mücahid kardeşlerinden. 



Şehadet Ocağı Konya’dan 

Bir şehid: Osman IŞIK 


Aslen Konyalı olan Osman 1986’da İstanbul’da doğmuş ve orada büyümüştü. Halim, selim yapısında fedakârlık ve samimiyetle andığı babasının gayretleri yatıyordu belki de. Babasının da henüz kendisi çocukken Bosna Cihadı’na iştirak etme niyetinin bulunduğunu fakat bu ameli gerçekleştiremeden İstanbul’da vefat ettiğini anlatırdı. 
Osman güzel hasletlerine ve sağlam karakterine rağmen yaşadığı ortamların etkisiyle bir süre Allah’ın ailesi vesilesi ile kendisine öğrettiği güzelliklere uzak kalmıştı. Daha sonra ise ağabeyinin kendisine hidayeti tebliğinden etkilenip en yakın arkadaşlarıyla beraber gönlünü tekrar İslam’a açmıştı. Bundan sonra kısa sürede arkadaşlarıyla beraber cihada gitme kararı aldılar. Arkadaşı ondan önce yola çıktı ve mücahidlere ulaştı. Arkadaşı Osman gelmeden önce sürekli onu anlatırdı. Bir keresinde Osman’ın gördüğü bir rüyadan bahsetmişti. Osman İstanbul’dayken rüyasında başka kardeşleriyle birlikte Haçlıların hava saldırısında vurulduğunu görmüştü. Kısa sürede Osman’da cihad toprağına ulaştı. Gördüğü rüyanın etkisiyle hemen şehid olacağını düşünüyordu. Bazen gittiği bir yer ona tanıdık geliyor, rüyasına benzerliğiyle hayrete düşüp heyecanlanıyor fakat daha sonra “buraya benziyor ama bir de şöyle şöyle olması lazım” diyordu. O gördüğü rüyayı o kadar net hatırlıyordu ki çıkaramadığı tek şey yanındaki diğer kardeşlerinin yüzleriydi. Devamlı etrafına bakmıyor ve şehadetle buluşacağı yeri arıyordu. Toprak evler, yüksek duvarlar ve geniş bahçeler arasında. 
Osman’ın şehadet rüyası ona ulaşmak için geldiği topraklarda 14 Eylül günü sabahın ilk ışıklarıyla gerçeğe dönüştü. 
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Selahadd n-i Eyyûb nin 
Torunlarından Siirt’in 
Yiğitlerinden: 

Şehid Bahri ŞEKER 

Aslen Siirt’ti olan Bahri 1983 yılında Yalova’da dünyaya geldi ve burada büyüdü. Çocuk yaşta babasını kaybettiği için annesinin kendisi üzerine çok hakkı olduğunu söylerdi. Gençliğinin ilk yıllarını azgınların bütünüyle ifsat ettiği sokaklarda geçirdi. 20 yaşlarına kadar süren bu hal kendisine onlarca ders çıkarttığı karanlık zamanları gösterdi. 
Bahri üniversiteyi bitirdikten sonra iyiden iyiye İslami konulara kafa yordu ve kendi gidişatı hakkında muhasebeye başladı. Doksan dokuz kişiyi öldürüp tevbe etmek isteyen adamla alakalı hadisi duyduğunda çok etkilendi. Bahri’nin hayatı bu hadisle yön değiştirmeye başladı. Cihada ve şehadete iştiyakı artmaya başladı. 2010 yılının Mayıs ayında cihad için yola koyuldu. Askeri eğitimini aldıktan sonra Allah’ın düşmanlarına karşı gerçekleştirilen bazı operasyonlara katıldı. Kardeşimiz Bahri çok geçmeden 8 kardeşiyle birlikte yeni operasyonlara katılma arzusuyla beklediği merkezde çok istediği şehadete kavuştu. Şehid olduktan sonra Bahri’nin Yalova’dan bir yoldaşı olan Mustafa Uykız’ı rüyasında gören bir kardeş ona Bahri’nin durumunu sorar. “Mustafa da Rabbi Bahri’ye istediği şeyi verdi” der. Bahri zaman zaman gizleyemediği sert mizacına rağmen kardeşlerini neşelendirmek için sürekli şaka yapardı. 
Ve nefsinin kabarıp da öfkelendiği zamanlarda öfkesini yenerdi. Kur’an okuma konusunda gayretliydi ve onda en bariz görülen şey nefsini ıslah etmek için yoğun bir mücadele vermesiydi. 


Şehid BAHRİ ŞEKER'in 
Gitmeden Önce Abisine 
Bıraktığı Mektup 

Hamd, Salât, Sebât, Kalp 

Sen ALLAH (cc)’sın sen İlahsın,sen yaratansın. 

Sen muhtaç olunansın. Sen yerlerin ve göklerin sahibisin. 

Sen görensin, işitensin. Kullannı da nzıklandıransın. 
Ya Rabbi! Bizler seni hakkıyla övemeyiz, sen ancak kendini övdüğün gibisin. 

Ya Rabbi! Zulmediyorlar kardeşlerimize, zulmediyorlar bize, yavrular katlediliyor, bacılarımıza tecavüz ediliyor. 

Kardeşlerimiz yurtlanndan çıkartılıyor ama sen şahitsin, sen görensin, sana dayananları sana güvenenleri bilensin. 

Ya Rabbi! Bizlere kafirlere karşı yardım et, bizlere zafer nasib et. 

Ayet-i kerimede de buyurduğun gibi onları bizim ellerimizle cezalandır hayvandan daha aşağı olanlan. 

Ya Rabbi! Kafirleri kahret. 

Ya Rabbi! Biz hakkıyla kardeş olamadık, dertlenemedik dertlerimizle, paylaşamadık sıkıntılarımızı, destek olamadık birbirimize. Biz biliyoruzki kardeş olabilsek sen bize neler lütfedeceksin. 

Senden Resulün öğrettiği, yaşattığı kardeşliği istiyoruz. 
Kalplerimizi birleştir, birbirine sulh eyle AMİN. 
Aramızdaki fitneleri kaldır, ayetinde bizim kardeş olmamıza verdiğin önemi işle kalbimize. 

"Söyle kullanma birbirlerine sözün en güzelim söylesinler.çünkü şeytan aralannı bozmak ister" 

Ya Rabbi! Aç kardeşimizin kapısının önüne iki ekmek koyma inceliğim ver. Küs olan kardeşlerimize aralannı düzeltme hevesi ver. 

Bekar kardeşlerimize saliha eşler, işsiz kardeşlerimize iş.. 

Sıkmüsı olan kardeşlerimize ferahlık ver. 

Ya Rabbi! Biz körüz gören sensin. Biz sağırız işiten şensin. 

Göster bize yollan göremiyoruz, yürüt bizi o yollarda yürüyemiyoruz, usanıyoruz, aldanıyoruz. 

Dava erleri kıl bizleri.Biliyoruzki zafer gelecek,bizleri vesile kıl ALLAH’ım. 

İlahi! Bu gözlerle göremeyiz seni, bu kulaklarla işitenleyiz senin kelamım,bu dillerle konuşamayız seninle, ne olur temizle bütün uzuvlanmızı ve hizmetkarlann kıl bizleri. 

Bütün ömrümüzü sana kullukla harcat, yor bizi koştur bizi, senin için mücadele edenlerden kıl bizi. 

Seni çok seviyoruz ve senden çok korkuyoruz. Resulünü çok seviyoruz sürgündeyiz ya Rabbi. 

Sana kavuşabilme düşüncesi bile kalbimizi yerinden çıkartıyor, sana en önce kavuşanlardan eyle bizi. 
Samimiyetimize gayret elbisesi, bizlerede İslam elbisesi giydir. AMİN. 
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CİHAD NİMETTİR 


Es-Sahab Medva’nın 


Maviş 2012’de 


Hâlid bin Abdurrahman 


el-Husevnân’ın “Cihad 


Nimettir” başlısındaki 


bu dersi. Cihadın 


insanların anladısının 


aksine nasıl nimet 


oldusunu hadisler 


ısısında ele alıvor. 



A lemlerin Rabbi Allah’a çokça, en güzel ve en mübarek şekilde hamdolsun. 

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir. 

Ve sonra: 

Allahu Subhanehu ve Teala’nm kuluna en büyük nimetlerinden biri; Allah Azze ve Celle’nin, onu sevdiği ve razı olduğu en üstün, en iyi ve en büyük işlerde muvaffak kılmasıdır. Bu Allahu Teala’nm, kuluna en büyük nimetlerindendir. 

Bu buluşmamızda inşallah ‘Cihad nimettir’ başlıklı konu hakkında konuşacağız. Belki bazıları garipseyerek ‘Cihad nimet mi! Cihad nasıl nimet olabilir? Oysa onda kan, ölmek, kadınların dul, çocukların yetim kalması var, cihad nasıl nimet olabilir, diyebilir.’ 
Cihadda hem dini hem dünyevi nimetler vardır. 

Öyle ki İbn-i Teymiye: “Allah yolunda cihadda hem dünya hem de ahiretin hayrı vardır. Terk edilmesinde de hem dünya hem ahiret zararı söz konusudur” demiştir. Sonra da Allahu Teala’nm şu buyruğunu zikretmiştir: ‘De ki: Siz bizim için iki güzellikten ( şehidlik veya zafer) birinin dışında başkasını mı bekliyorsunuz?’ İki güzellikten biri ya galibiyet ve zafer ya da şehadet ve cennettir. 

İnşallah bu buluşmamızda Allah yolunda cihadın uhrevî ve dünyevî nimetlerinden bahsedeceğiz. Bu nimetinden ötürü Allah Subhanehu ve Teala’ya hamdetmemiz gerekir. Çünkü bu nimetlerden birçokları; birçok salih ve ıslahçı bu nimetten; cihad, cenk ve hicret nimetinden mahrum kalmıştır. Bu nedenle her gün şükretmeniz gerekir. 

Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: ‘Eğer şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım.’ 

Bugün insanlar Allahu Teala’ya dünyevi nimetlerinden ötürü şükrediyor. Bu nimetlerle içleri ferahlıyor ve seviniyor. Ancak dini nimetleri hissetmiyor, bu nimetlerle sevinip mutlu olmuyor. Oysa dini nimetler şüphesiz daha üstün, daha iyi, daha kamil ve daha evladır. 

Dersim inşallah, konuları iyice kavramak için belli noktalar ve başlıklar şeklinde olacak. Öncelikle; cihad nimettir. Çünkü hem vakit hem de çabadan tasarruf sağlar. Bu nasıl olur? Size Allah Resulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) üç hadisinden bahsederek yetineceğim. İlk hadis: Sahiheyn’de (Buhârî ve Müslim’de) zikredildiği üzere Allah Resulü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) soruldu... Kendisine şöyle dendi: ‘Ey Allah’ın Resulü! Allah yolunda cihada ne denk gelir?’ Sözlere dikkat et! Hadisi dikkatle incele! Geçiştirme! Bu kelimeleri ‘cihada ne denk gelir’ sözlerini dikkatle düşünüp akıl etmen gerekir. Ey Allah’ın Resulü, ne cihaddan üstündür, demediler. Cihada ne denk gelir, dediler! 

Cihada ne eşittir? Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘onagüç yetiremezsiniz’ buyurdu. Sonra iki ya da üç kere sordular. Her defasında Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘ona güç yetiremezsiniz’ buyuruyordu. Ey kardeşlerim! Bu hadiste Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) kime hitap ediyor biliyor musunuz? 

Peygamber bu hadiste kendisinden 1400 sene sonra bu; tembellik, uyuşukluk, fitneler, ayartıcı şeyler, günahlar, isyanlar ve ihtilaflar çağında yaşayan bizlere hitap etmemektedir. Hayır! 

Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), peygamberler ve elçilerden sonra en şerefli yaratılmışlara, Allah’ın kendilerini temize çıkardığı, kendilerinden razı olduğu, yüce Kitab’mda ‘Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah’tan razı oldular’, ‘Andolsun ki Allah, ağacın altında sana biat ederlerken mü’minlerden razı olmuştur’ buyurarak övdüğü, Allah Resulü’nün de ‘En hayırlı çağ benim çağımdır’ diyerek kendilerini temize çıkardığı kimselere hitap ediyor. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) yüksek azim, dini yücelik ve onurlu ruh sahibi Sahabeye cihada denk bir amel işleyemezsiniz buyuruyor. 


I 

I 

I Cihad nimettir. Peki neden değerli kardeşlerim? Çünkü metinler arasında biz ateşten en uzak ve cennete en yakın insanların cihad ehli olduğunu gördük. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur... Hızlı bir şekilde sadece dört hadisi zikretmekle yetineceğim. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz.* Bir düşün! 

Bir ibadet ki onun tozu ateşi sana haram kılıyor. 


bugün bir adam kalkıp da benim burada ülkemde oturmam Allah yolunda cihada çıkanmkinden daha hayırlı, diyor. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘bulamıyorum’, ‘güç yetiremezsiniz’ buyuruyor... 

Subhanallahilazim! 

Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘bulamıyorum’ buyurdu. Ardından da şöyle buyurdu (s.a.s.): ‘Mücahid çıktığında mescidine girip iftar etmeden oruç tutup ara vermeden namaz kılabilir misin?’ Onlar da (r.anhum) ‘kim buna güç yetirebilir’ dedi. Sahabe kim buna güç yetirebilir, diyor. Bugünse bir kişi çıkıp sana geliyor ve biz yapabiliriz, diyor. Subhanallahilazim. 
Gururdan ve kendimizi beğenmekten Allah’a sığınırız. Bu ilk hadis neyi göstermektedir değerli kardeşlerim? Fiilen bu hadis Allahu Subhanehu ve Teala’nın yolunda cihadın; bu ibadetin sana çaba, vakit, oruç ve namazdan tasarruf sağladığını göstermektedir. 
Tirmizi’de geçen bir diğer hadiste Sahabe’den biri elini ayağını çekmeyi; insanlardan uzak durmayı istedi. Bunun üzerine Peygambere (sallallahu aleyhi ve sellem) gidip sorayım, bu konuda kendisine danışayım, dedi... Ey Allah yolunda cihadı terk edenler! Dinleyin! Dinleyin ve dikkat edin. 


Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘Allah yolundaki mücahidin benzeri, mücahid geri dönünceye kadar hiç iftar etmeden oruç tutan, gevşeklik göstermeden namaz kılan, Allah’ın ayetlerine itaat eden kimse gibidir, buyurdu. Bir başka hadiste ya da başka bir rivayette -sanırım Müslim’de- bir adam ‘bana cihada denk gelen bir ameli haber ver’ dedi. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘bulamıyorum’ buyurdu. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘bulamıyorum’ buyuruyor. Subhanallah! Hal böyle iken 


Güvenilir nasihatçi sallallahu aleyhi ve sellem’in; söylediğini dinleyin. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ona ‘böyle bir şey yapma! Birinizin Allah yolundaki makamı evinde yetmiş sene namaz kılmasından daha faziletlidir’ buyurdu. Allah’ın sizi bağışlamasını ve cennete girmeyi istemez misiniz? 
Öyleyse bu Allah’ın nimetlerinden bir nimettir! Bir düşün! Sadece birkaç saat... Günler demiyorum sadece birkaç saat gitsen ve haçlılarla mürtedlerin kalelerine sadece bir roket fırlatsan sen Allah Azze ve 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Celle’nin katında, Allah’ın mizanında Allah’ın rahmeti ve keremiyle evinde oturup yetmiş yıl namaz kılan bir kişiden daha hayırlısın. Bir diğer hadiste; bir başka rivayette Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: ‘İçinizden birinin bir saat safta durması 60 sene ibadetten daha hayırlıdır.’ Öyleyse Allah yolunda cihad gerçekten de senin için çaba ve vakitten tasarruf sağlamaktadır. Allah yolunda cihad sana yıllarca harcayacağın çaba ve enerjiden tasarruf sağlar. Üçüncü hadis; Sahih Müslim’de Selman’dan rivayet edilen hadiste Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘bir gün ve bir gece nöbet, bir ay boyunca oruçtan ve namaz kılmaktan daha hayırlıdır’ buyurmaktadır. Bu hadise dikkat et. 


remi ve lütfüyle iki buçuk yıllık oruç ve namaz sevabı yazılır. 

Bir de bir seneyi düşün! Cihad topraklarında ve nöbette bir senede sana Allah’ın rahmeti, keremi ve faziletiyle 30 sene oruç ve namaz sevabı yazılır. Tabi ki cihad daha faziletli. Yani sen kıyamet günü Allah’ın rahmeti ve keremiyle gelirsin... Tabi daima Allah’ın rahmeti ve keremiyle diyoruz, ne için? 

Amellerimize güvenmemek için! 
Eğer amellerimize güvenirsek başarısız kalır, yıkılırız. Hayır! Bu nedenle daima Allah’ın rahmeti, keremi ve faziletiyle diyoruz. 
Kıyamet günü geldiğinde... 30 sene 
oruç tutan adam ki bu çağda 30 
sene durmaksızın oruç tutan ve gece namazı kılan bir şahıs var mıdır? Bir ya da iki saatlik gece namazı da değil! Yatsı namazından 
sabah namazına kadar! Bu çağda 30 
sene aralıksız oruç tutan ve yine 30 
sene durmaksızın namaz kılan bir insan var mıdır? Bulunsa bile -bu çok uzak bir ihtimaldir ama- sen kıyamet günü o adamdan daha hayırlı olarak gelirsin. 

Siz ey değerli kardeşlerim sadece bir senede uzun senelerden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bunun için 
Sahabe (r.anhum) cihadın kıymetini bildi. Allah’ın merhamet ettikleri hariç bu çağın aksine. Sahabenin kalbinde cihadın büyük, yüce ve önemli bir yeri vardı. Büyük sahabe Abdullah bin Ömer şöyle diyor... 

Sorun; bizler Abdullah bin Ömer hakkında sadece Allah Resulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetine tabi olduğunu biliyoruz. Onun savaşlarda cesur, gayretli, cihadı seven biri olduğunu ise bilmiyoruz. Ya da bunu bazen saklıyoruz. İbn Ömer şöyle diyor: ‘Allah yolunda düşmana karşı hiç kılıçla vurmadan, mızrak saplamadan ve ok fırlatmadan bir kere dursam bile bu benim için Allah’a isyan etmeden altmış sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.’ 


Bir gün ve bir gece nöbet bir ay oruç ve namazdan daha hayırlıdır! Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) onun gibidir, demedi. Hayır! Bir ay oruç ve namazdan daha hayırlıdır, buyurdu. 

Biz bunları size teşvik ve sevdirme amaçlı örnek olarak getiriyoruz. Düşün ki bir kişi tam bir ay boyunca cihad topraklarında ve nöbette kaldı. Bir saat nöbetin bir ay oruç ve namaza denk olduğunu varsaysak; Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) daha hayırlıdır, buyurdu ancak biz denk olduğunu varsaysak bile bir ayda sana Allah katında Allah’ın rahmeti, ke¬ 


Hayal et! Sadece düşmana karşı böyle; kılıçla vurmadan, bir ok fırlatmadan oturuyorsun... Düşmanın karşısında sadece oturmanın Allah’a isyan etmeden 60 
sene ibadetten daha hayırlı olduğunu söylüyor. 
Osman bin Affan (r.a.).... Ebu Hadiye El Muzeri ne diyor: ‘Osman bin Affan’ın (r.a.) Medine’de hutbe verirken şöyle dediğini duydum: Ey insanlar! Üçüncü büyük halifeye bak ne diyor! Allah yolunda cihaddan payınızı ve nasibinizi almak istemiyor musunuz?’ 
Şimdi ise minbere çıkıp insanlara cihaddan payınızı ve nasibinizi almak istemiyor musunuz diyen bir hatip hemen hapse atılmaktadır. La havle ve la kuvvete illa billah! Sonra Subhanallah sanki bizim şu an yaşadığımız gerçekliğimizi yaşıyor gibi şöyle dedi: ‘Şam Ehli’nden, Mısır halkından, Irak halkından kardeşlerinizi görmüyor musunuz?’İşte onun (r.a.) sözünü delil getirmemizin sebebi bu! Sonra şu sözü söyledi: ‘Vallahi mücahidin Allah yolunda çalıştığı bir gün... Sadece bir gün! Cihadda zikirle, Kur’an kıraati ile, oruç ve namazla geçirdiğin bir günün evinde hiç iftar etmeden oruç tuttuğu, gevşeklik göstermeden namaz kıldığı bin günden daha hayırlı olduğunu söylüyor. Allah’a ibadet edip, oruç ve namazla geçireceğin bin gün yerine cihadda sadece bir gün! Allah yolunda cihadın sizlere nasıl da hem vakit hem de çabadan tasarruf ettirdiğini gördünüz mü değerli kardeşlerim? 

İkinci olarak: Cihad nimettir. Çünkü, Sahih-i Müslim’de Ebu Said El Hudri’nin (r.a.) Peygamberden (s.a.s.) naklettiği hadiste geldiği üzere onunla yüksek dereceler ve cennette yüksek menziller vardır. Allah Resulü (s.a.s.) bu hadiste şöyle buyurmaktadır: ‘Her kim Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan, peygamber olarak Muhammed’den razı olursa, cennet onun için vaciptir.’ Sonra Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ‘diğer bir şey var ki’ buyurdu. Sonra Ebu Said bu sözleri bana tekrar etsen, dedi. Sonra Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem): ‘Diğer bir şey daha var ki, kul onunla cennette yüz derece yükseltilir. Bu derecelerden her iki derecenin arası sema ile yer arası mesafedir’ buyurdu. Ebu Said (r.a.): ‘O nedir ya Resulullah’ diye sordu. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem): ‘Allah yolunda cihaddır! Allah yolunda cihaddır’ buyurdu. 

İbn-i Teymiye bu hadisi açıklarken ne diyor? Vallahi altın gibi bir söz söyledi. Gerçekten de o insanın mahrum olduğunu anlıyorsun. Allah yolunda cihada çıkmayan insan, mahrum sayılır. İnsanlar şaşırıyor ve nasıl mahrum olur, diyor! Evet mahrumdur kardeşim! 
Gece namazına kalkmayan, ilim talep etmeyen, Kur’an okumayan kişiye mahrum demiyor musunuz? 
Peki cihadı terk edene neden mahrum demiyorsun? 
Subhanallah! Din bizim heveslerimize göre mi? 
Önemli olan İbn-i Teymiye, cihad ehli için 50 bin sene yükseklik vardır diyor. Allahu Ekber! Allah rahmeti ve keremiyle cihad ehlini cennette 50 bin sene yükseltiyor. Peki neden 50 bin sene? 

Cennette yüz derece var, dedik. Her iki derece arasında da gökle yer arası kadar fark bulunuyor. 
Gökle yer arasında da; bir başka hadiste geldiği üzere 500 sene var. 500 sene ile 100 seneyi çarptığımızda da 50 bin sene olur. Buna denk gelmesi için ülkende ne kadar vakit geçirmen gerekir? 
Dinle değerli kardeşim! Ey akıllı kimse! Cennette 50 bin sene yükselmek için ülkende kalıp kaç sene iyi amel işlemen, ibadet etmen, enerji harcaman ve başarılı şeyler yapman gerekir? 

Çok büyük sayıda olmalı! Cihad ise tek bir ibadet. Onu yaptığın zaman; sadık ve masduk olan Allah Resulü’nün (sallallahu aleyhi ve 


sellem) bildirdiği üzere Allah, cihad ehlini ahirette 
100 derece yükseltir. Her iki derece arasında gökle yer 
arası kadar mesafe vardır. Öyleyse bu, Allahu Teala’nm cihad ehline nimetlerinden bir nimettir. Allahu Teala onları yüz derece ya da İbn-i Teymiye’nin dediği gibi 50 bin sene yükseltiyor. İmam Ahmed’in Müsned’inde rivayet ettiği bir başka hadiste Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: ‘Maktul üçtür. Canı ve malıyla çıkan ve düşmanla karşılaştığında öldürülene kadar onlara karşı savaşan kişi.’ Bu, imtihan edilmiş şehiddir. İmtihan edilmiş yani arınmış, günahlardan temizlenmiş ya da cihad meydanlarında sabrı ve itaatiyle denenmiş kimse demektir. Bu imtihan edilmiş şehid, Allah’ın arşının altında Allah’ın çadırmdadır. Bir başka rivayete göre arşının altında cennetindedir. Peygamberlerin onlara üstünlüğü sadece peygamberlik derecesi iledir. 
Allah’ın arşının altında Allah’ın çadırmdadır. Yani Firdevsu’l Ala’da. Bu hadis, bir insanın Firdevsu’l Ala’ya ulaşabilmesi için oruç, namaz, zikir, ibadet, iyi ameller yaparak 80 ya da 90 sene yaşamasının şart olmadığını göstermektedir. Bu şart değil! Aksine 20 
yaşında bir genç olabilir. Canı ve malıyla (Allah yolunda cihad için) yola çıkar. Yani kendi kendini hazırlamış, silahını satın almıştır. Biletinin fiyatını kendisi ödemiştir. Tüm cihad masrafları kendi üzerine! Sadece bir amel işliyor. Bu Allah’ın rahmetinden, kereminden ve lütfündendir. Neden geniş olanı daraltıyoruz? Hadisin metni böyle! Canıyla çıkıp düşmanla karşılaştı. Öldürülene kadar savaştı. Sadece bir amel! Dürüst ve samimi olduğun takdirde Allah’ın arşının altında Allah’ın çadırında! Bu, 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Allah’a güç gelmez. Allahu Teala’nın keremi daha geniş, rahmeti daha büyüktür. 

Öyleyse bu ikinci nokta! Nasıl cihad nimet olur? 
Çünkü cihadda cennette derecelerin ve menzillerin yükselmesi vardır. 

Üçüncüsü: Cihad nimettir. Çünkü öldüğünde şehiddir. Çünkü cihad şehadet için yoldur. Bir düşünün! 
şehid öldüğü zaman tüm günahları bağışlanır. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: ‘Şehidin borç dışında tüm günahları bağışlanır/ Tüm kelimesi (küllü) genellik bildiren ifadelerdendir. 
Ben öldüğünde şehid dışında kimsenin günahlarının bağışlandığına dair bir hadis bilmiyorum. Dar bilgilerim çerçevesinde böyle bir hadis okumadım! Kişi öldüğünde (soruya dikkat edin) tüm günahları bağışlanan sadece şehiddir. Alimlerin, fakihlerin, hadisçilerin, salihlerin, muslihlerin, hatiplerin, abidlerin öldükleri zaman tüm günahları bağışlanacağına dair bir hadis okumadım. Öldüklerinde tüm günahları bağışlanır mı? Buna bir delil var mı? Ben bilmiyorum, Allah bilir. 
Diğer bir nimet, İbn-i Teymiye’nin dediği gibi en kolay ve en iyi ölüm şehidin ölümüdür. Bunun dayanağı da Allah Resulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) sözüdür. Zira şöyle buyurmuştur: ‘şehid, şehid olduğu sırada ancak sinek ısırığı kadar acı duyar/ Ey ölümden korkanlar! Bazı insanlar ölümden korkuyor ve bin ölüm hesabı yapıyor. Ona diyoruz ki Allah yolunda cihad et. Ölümü kesinlikle hissetmezsin. Bir anda! 
Sana bir kurşun gelse ya da bir anda fark etmediğin bir yandan bombalansan kendini bir anda başka bir alemde bulursun. Bu alemin ismi ise huriler, neşe, mutluluk, nehirler, ağaçlar alemidir. Yüce Allah’tan bizlere bol lütfünden ihsan etmesini niyaz ediyoruz. 
Kardeşlerden birçoğu şehid olan kardeşleri rüyalannda gördü. Sana ne yapıldı, deniyor. Sen onun vücudunu paramparça görüyorsun. Vücudu parçalanmış, yanmış. Ancak Subhanallah! Sana ne oldu filan kimse... 
Bu tabi kardeşlerin gördükleri rüyalar. Rüyalara dayanmıyoruz elbette ancak bunlar Allahu Teala’nın, kullarını bu yolda sebat etsinler diye haberdar ettiği müjdeler. 

Tüm kardeşler ‘vallahi hiçbir şey hissetmedik’ diyor. 
Sadece bir anda kendimizi cennette bulduk.’ Öyleyse bu, Allah’ın cihad ehline ve şehidlere nimetlerinden bir nimettir, şehid, ölüm acısını hissetmez. Ruhun çıkarılmasını hissetmezsin. Ve bu ölüm, İbn-i Teymiye’nin (Allah ona rahmet etsin) dediği gibi en kolay ve en iyi ölümdür. Öldüğünde tüm günahlarının bağışlanması bile yeter. Yani dünyadan çıkıyorsun ve hiçbir günahın yok. Dünyadan çıktığında ne bir günahın oluyor ne hesaba çekiliyorsun ne de cezalandırılıyorsun. Bir başka hadiste belirtildiği üzere şehidin ilk kanı aktığında tüm günahları bağışlanır. Borç ise hariç! Çünkü o, kul hakkıdır. Bu nedenle insanın, üzerinde kul hakkı olmamasına gayret etmesi gerekir. 
Dördüncüsü: Cihad nimettir çünkü Allahu Teala şehidlere ikramda bulunur... Dikkat edin! Öyle bir ikram ki kalem onu vasfetmekte akıl ise hayal etmekte aciz kalır. 


Gerçekten çok ilginç bir keramet! Sahiheyn’de geldiği üzere Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: ‘Cennete girdikten sonra bütün dünyaya sahip olsa bile tekrar dünyaya dönmeyi şehid- den başkası istemez/ Dünyaya dönmeyi bir ya da iki kere değil on kere ister. Neden? ‘Gördüğü kerametten ötürü’ buyurdu. Diğer bir rivayette ‘şehadetin faziletinden ötürü gördükleri sebebiyle’ denmektedir. Yani Allahu Subhanehu ve Teala, şehide insanın hayal edemeyeceği şekilde, şehidlere özel bir ikramda bulunmaktadır. Allah’tan bir nimet! Sana ikramda bulunuyor. Hatta bu şehid cahil bile olsa, çok ibadeti ve iyi ameli bulunmasa da, Kur’an’dan çok ezberlememiş bile olsa Allah ona çok büyük ikramda bulunuyor. Neden? Allah yolunda cihad ettiği, malını ve canını Allah yolunda ucuz görüp harcadığı için. Aynı şekilde cihad nimettir. Neden? Çünkü şehidlerin ruhları cennette istediği gibi dolaşmaktadır. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır: ‘Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılmaktadır/ 

Abdullah bin Mesud şöyle demektedir... Mesruk şöyle diyor: ‘Abdullah bin Mesud’a sorduk ve o şöyle dedi: ‘ şehidlerin ruhları yeşil kuşların içindedir. Onlar cennette diledikleri her yere uçarlar.’ Allahu Ekber! ‘Onlar için Arşa asılmış kandiller vardır. Cennette diledikleri her yere uçarlar.’ ‘Cennette diledikleri her yere uçarlar’ ifadesinin altına bir çizgi koy. Sınır yok! Ve Rabbin onlara bir bakışla bakar. La ilahe illallah! Sonra onlara seslenir! Allah onlarla konuşuyor. Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Bir düşün! Şimdi şehidler Rabbin sesini duyuyor ki ne güzeldir Aziz ve Çelil olan Rabbin sesi. İsimlerinden biri El Cemil olduğu için sesi de güzeldir, fiilleri de, isimleri de, zatı da... Subhanehu ve Teala! Allahu Teala şehidlerin ruhlarına ‘herhangi bir şey arzu ediyor musunuz’ buyuruyor. 
Onlarsa ‘bir şey arzu etmiyoruz Rabbimiz’ diyorlar. 
Cennette bir şey istememen neye delil teşkil eder? Allahu Teala’nın kendilerine en üst düzeyde saadet, lezzet, mutluluk ve derece yüksekliği verdiğine delil teşkil eder. Çünkü biz cennetteyiz. Bir şey istemiyoruz. Sen bize her şeyi verdin... Sonra Rabbimiz onlara ikinci, üçüncü kere sorar. Bu da onların Allah’ın katında çok büyük konumları olduğuna delildir. Allahu Teala’nm kendilerini bırakmayacağını anladıklarında ise ‘Ya Rab! Dünyaya tekrar dönüp yolunda öldürülmek istiyoruz’ dediler. Bak! Ahiretten bir şey istemediler. Çünkü Allah ahirette kendilerine her şeyin zirvesini verdi. ‘Tekrar dünyaya dönüp öldürülelim’ dediler. ‘Öldürülelim’ kelimesi şehidlere, Allah yolunda cihad eden cihad ehline has. Bu nedenle Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem), Buhari’de geçen bir hadiste şöyle buyuruyor: ‘Bu gece rüyamda iki adam gördüm. 
Yanıma gelip beni bir ağaca çıkardılar/ Sonra daha önce hiç öyle güzelini ve değerlisini görmediğim bir ev gördüm, buyuruyor. Bu kimin tanıklığı? Sâdık-ı Masdûk’un (sallallahu aleyhi ve sellem). Sonra şöyle buyuruyor: ‘Bu ev kimin’ diye sordum. Bu ev şehidlerin, dendi.’ Allahu Ekber! Öyle ise şehidlerin ahiretteki evi Allah Resulü’nün tanıklığı ile en değerli ve en güzel ev. 
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Öyle ise ey akıllı ve zeki kimse! Ey kararlı kimse! Tüm bu nimetleri, bu üstünlükleri ve bu sevapları, dereceleri sırf sana sunulan; örümceğin evinden daha zayıf bir şüphe için terk etmek sana yakışır mı? Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: ‘Şehidin Allah katında 6 , bir başka rivayette 7 
hasleti vardır: ‘Dökülen ilk kanı ile beraber bütün günahları affolunur.’ Bu, şehidlere hastır değerli kardeşlerim! Kabir fitnesinden ve azabından emin kılınır. Bir başka rivayette; şehidlerin başları üstünde kılıç şakırtıları fitne (imtihan) olarak yeter, buyrulmaktadır. 
Yani kabrinde sorulmayan yalnız şehiddir. Ona ne kabir fitnesi ne de kabir suali vardır. 

Üçüncü olarak en büyük dehşetten, kıyametin, mahşerin ve diriltilmenin korkularından, sıkıntılarından emin kılınırlar. Kendilerine bir taç giydirilir ki onun bir yakutu dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. 72 huri ile evlendirilirler. Akrabalarından 70’ine şefaat eder. Bunların hepsi Allah’ın şehidlere ve cihad ehline lütfettiği nimetlerdendir. 

Son bir nokta ile dersimi bitireceğim. 

Cihad nimettir. Peki neden değerli kardeşlerim? 
Çünkü metinler arasında biz ateşten en uzak ve cennete en yakın insanların cihad ehli olduğunu gördük. 
Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur... Hızlı bir şekilde sadece dört hadisi zikretmekle yetineceğim. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: ‘Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz.’ Bir düşün! Bir ibadet ki onun tozu ateşi sana haram kılıyor. İkinci hadiste Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: ‘İkigöz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz ve Allah korkusundan ağlayan göz!’ Buhari hadisi olan üçüncü hadiste Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: ‘Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onu cehennemden yetmiş yıllık mesafe uzaklaştırır.’ Müslim’in rivayet ettiği son hadiste ise Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: ‘Kafir ve katili ateşte ebediyen bir araya gelmezler.’ Kafirle katili ateşte bir araya gelmez. Bu delillerin tümü ve bunlar dışında daha birçok delil, cennete en yakın ve ateşten en uzak insanların mücahitler olduğunu göstermektedir. Bu Allah’ın kendilerine rahmetinden, keremin¬ den ve lütfündendir. 

Son olarak bu buluşmayı kendimden bir teori ile sonlandırmak istiyorum. Doğruluğunu Allah bilir. Eğer doğru ise bu, hiçbir ortağı olmayan Allah’tandır. Eğer doğru değilse benden ve şeytandandır. Allah ve Resulü bundan beridir. Bu kuramı ben ‘bedel kuramı’ olarak isimlendirdim. Bedel kuramının anlamı nedir? 
Bu ifadeyi çok kısa bir şekilde açıklayacağım. 

Her insanın hayatında birçok noksan yön vardır. Hayatımızda davet alanında, ibadet alanında, ilim alanında, iyiliği emredip kötülükten alıkoyma alanında, başkalarıyla ilişkilerimiz alanında, nefisleri tezkiye (arındırma) ve kalpleri temizleme alanında eksikliği¬ 



miz bulunmaktadır. Hayatımızda noksan, bozuk ve kusurlu olan birçok alan var. Subhanallah; Allah yolunda cihad ibadetinin, duymuş olduğunuz nimetler, menziller, kat kat ecir aracılığıyla tüm bu noksanların yerine geçtiğini görmekteyiz. Cihad, hayatındaki tüm noksan yönleri kapatır. Eğer gece namazına kalkamadığını, gündüz oruç tutamadığını, ilim talep edemediğini, Allah’a davet için yöntem bilmediğini vs. 
söylüyorsan demek ki senin birçok amelinde ve ibadetinde acziyet, noksanlık ve bozukluk var demektir. 
Biz de sana diyoruz ki o zaman Allah yolunda cihad et. Allah yolunda cihad hayatındaki tüm bu noksanların ve bozuklukları telafi eder. Duymuş olduğunuz tüm hadisler de buna delil teşkil etmektedir. Allah Resulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Buhari’nin rivayet etmiş olduğu hadisini de delil olarak getirebilirim. 
Hatta İmam Buhari bu konu için ‘Az amel ve çok sevap’ başlığı altında bir bölüm yapmıştır. Silahlı bir adam Peygamberimize gelerek şöyle dedi: ‘Ya Resulullah! Müslüman mı olayım savaşayım mı?’ Allah Resulü: ‘Önce Müslüman ol, sonra savaş’ buyurdu. 
Öldürülene kadar savaştı. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) -Allah Resulü şahitlik ediyor- ‘az iş yaptı çok ecir kazandı’ buyurdu. 


Büyük ecir olduğuna tanıklık etti. Allah’a bir rekat eğilmedi. Allah için bir secde etmedi. Buna karşın Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) çok ecir kazandı, buyurdu. 


Bu neye delil teşkil ediyor sevgili kardeşlerim? Cihad ibadetinin hayatındaki tüm noksan yanlan telafi ettiğine! 
Yüce arşın sahibi Yüce Allah’tan bizlere yolunda sabırla, ecrini Allah’tan bekleyerek, gerisin geri kaçmamış vaziyette şehadet nasip etmesini niyaz ediyorum. 
Son duamız alemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun. 


O İSLAM DÜNYASI • AĞUSTOS 2012 • SAYI: 5 O 

61 
















Tebliğ Emanetini 


Taşıyanlara... 


Irak cihadının önde 

gelen isimlerinden 

olan Ebû Hamza el- 

Muhacir. Irak İslam 

Devleti Hareketinin 

lideri Ebû Ömer el- 

Bağdâdi ile birlikte 

sehid olmuştu. 
Yazısını Muhammed 

Ata dergimiz tercüme etti. 


M ülkün maliki, zulümden münezzeh, zulüm etmeyecek kadar yüce, ebedilikte tek, her sıkıntıyı işiten ve her zorluğu açan Allah’a hamd olsun. Kıyamete yakın bir zamanda kılıçla gönderilen, müjdeleyici ve uyarıcı, izni ile Allah’a davet eden ve aydınlatıcı ışık olana salat ve selam olsun. 

Bu risale, tevhid akidesini ve resullerin ve muvahhidlerin ahlakını savunma savaşında, tebliğ görevini üstlenenleredir. Zeyd b. Sabit’ten (radıyallahu anh) rivayet olunduğuna göre şöyle der: Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğunu işittim: “Bizim bir hadisimizi işitip onu ezberleyen ve tebliğ edenin Allah yüzünü aydınlatsın.” 

Sahih’te rivayet olunduğuna göre, Abdullah b. Amr’dan (radıyallahu anh) aktarılan bir hadiste Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Benden duyduğunuz bir ayet bile olsa tebliğ edin.” Hadiste geçen ‘ayet’ kelimesi. Hafız İbn Hacer’in Fetih’te söylediği gibi üç anlamda kullanılır: Ayırıcı alamet, ortaya çıkan şaşkınlık ve başa gelen imtihan. 

Sahih Müslim’de Ebu Said El-Hudri’den (radıyallahu anh) rivayette şöyle der: Resulullah’ın şöyle buyurduğunu işittim: “Sizden kim bir münker görürse, onu eliyle düzeltsin. Eğer gücü yetmezse diliyle...” ve hadisin devamı. Acaba tevhid akidesine karşı azgınca tutuşturulan bu saldırıdan daha büyük bir münker var mıdır? Öyle ki, İslam her taraftan yaralanmakta, bununla birlikte hakikat için hareket edilmemekte, Allah ve dini için kızılmamaktadır! Sonuç ise, şeriatın değiştirilmesi, ehline savaş açılması, bâtılın süslü gösterilmesi ve bâtıl hizbinin öne geçirilmesi olmuştur. 

Bunun başlangıcı ise, cihad ve mücahidlerin suretlerinin çirkin gösterilmesi olmuştur. Eğer herhangi bir davayı yıkmak istersen, onun rumuzlarını, davetçilerini ve koruyucularını yıkmaksın. Üzerine şer’i hükümler ve gereklilikler terettüp edilmemesi için, cihad terimi, direniş veya devrim gibi kavramlarla değiştirildi. Şu anda cihad hakkındaki durum da bunu göstermektedir. Elbise biraz daha kısaltıldı ve cihad yalnızca savunma ile sınırlandırıldı. Sonra dinini, topraklarını ve ırzını savunanlar, şekilleri ve yaptıkları işleri çirkin gösterilerek, kan içiciler, aşırıcılar, teröristler ve mücrimler olarak gösterildi. 

Cihad, din kelimesinin yücelmesinde mızrakla ve dille çaba sarf etmek ve var gücünü ortaya koymaktır. 
Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Öyleyse kâfirlere itaat etme ve onlara (Kur’an’la) büyük bir cihad ver,” 

Taberi (rahimehullah) şöyle der: “Bu Kur’an’la onlara karşı büyük bir cihad ver. Allah’ın farzlarına boyun eğene kadar bunu sürdür.” Bu sözle cihad değil midir, Kur’an’m nassı ile? 

Sahih bir senetle İmam Ahmed, Enes b. Malik’in(radiyallahu anh) Resulullah’tan (sallallahu aleyhi ve sellem) şunu işittiğini rivayet etmiştir: “Müşriklere karşı dilinizle, canınızla, malınızla ve elinizle cihad edin.” 

Müsned’de, -Sahih’in şartına göre- sahih bir senetle Kab b. Malik’ten (radıyallahu anh), Nebi’ye (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle dediği rivayet olunmuştur: “Allah azze ve celle şiir hakkında indirdiklerini indirdi” Bunun üzerine Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Mü’min kılıcı ve dili ile cihad eder. Nefsim elinde olana yemin olsun ki, sizin onlara attıklarınız, ok darbeleri gibidir.” Yani sizin şiirleriniz 


Batıda yayınlanan kitap, rapor ve tahlillerin takip edilmesi. Öncelikle mücahidlere daha sonra 
Müslümanların geneline faydalı olacağı zannedilen şeylerin tercüme edilmesi. Bunlar, askeri malumatlar, güvenlik açıkları, siyasi problemler veya ahlak rezillikleri olabilir. Bu malumatların alınacağı en güzel yerler, halk dergileri ve yerel yayınlardır. 
Böylece toplanan bu malumatların haftada bir kez de olsa yayınlanması veya ilgili mücahid liderlere gönderilmesi istenilen amacı gerçekleştirecektir. 


onların kalplerinde, okun cesetlere bıraktığı tesiri bırakmaktadır. Başka bir rivayette ise “daha hızlı” kelimesi geçmektedir. 

Sonra, işte Resulullah, dinin hakikatlerini açıklamak için hem ses hemde görüntüyü kullanmaktadır. Sahihi Müslim’de Enes’ten (radıyallahu anh) rivayet olunduğuna göre şöyle der: “Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) çizgiler çizdi ve şöyle dedi: “Bu arzulardır. Buda eceldir. 
O bu haldeyken ona en yakın olan çizgi gelir.” 

Sahih’de İbn Mesud’dan (radıyallahu anh) rivayet olunduğuna göre: “Nebi bir kare çizdi ve ortasına da onun dışına çıkan bir çizgi çekti...” ve hadisin devamı. 
İbn Battal şöyle der: “İbn Mesud hadisinde Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem), âdemoğlunun emelini, ecelini ve ondan hiçbir zaman ayrılmayan dünya hallerinin örneğini vermiştir.” Allah’ın kitabı misallerle doludur. Hâkim Et-Tirmizi’nin de dediği gibi: “Zahiri halleri müşahede edebilen gözlerden ve kulaklardan kaçan şeyleri idrak edebilmesi için, Allahu Teala kullarına misaller vermiştir.” 

Allah, güzel ve çirkin kelimelerinin, münafığın, kâfirin ve Yahudi’nin misallerini vermiştir. Allahu teala şöyle buyuruyor: “Allah insanlar için örnekler verir; umulur ki onlar öğüt alır-düşünürler.” Allah subhanehu başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır: “Allah insanlara örnekler verir, Allah her şeyi bilendir.” Yine şöyle buyurmaktadır: “İşte bu örnekler; biz bunları insanlara vermekteyiz. Ancak âlimlerden başkası bunlara akıl erdirmez.” Ustad Seyyid Kutub şöyle der: “Mücerret külli mana, hissedilen bir surete dönüşene kadar beşeri düşüncede esnek bir şekilde gezer...” sonra şöyle der: “Bu nedenle Kur’an insanlara misaller verir, suret ve sahnelerle büyük manalan onların hislerine yaklaştırır.” 

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an okuyucusuna, kendisinden önceki nebi ve resullere, bu ümmete, Yahudi ve Hristiyanlara misaller vermiştir. 
Mü’minlere ve sahabelere ayrı misaller vermiştir. Hakkın en basit, en açık ve en yeni yöntemlerle ulaştmlması nebevi bir görev ve Kur’an yöntemidir. 

Kuşkusuz savaş bitmedi, bitmeyecektir de. Allahu teala şöyle buyuruyor: “Eğer güç yetirirlerse, dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler.” 

Bu gün facir basın kuruluşları iki mühim nokta üzerinde çalışmaktadırlar: 

Birincisi: Haklan karıştırılması: 

Bunu ıslıklarla, alkışlarla ve karıştırmayla -lâkin bunları da yeni yöntemleriyle- bezeyerek yaparlar. Tüm yollarla insanları hakkı dinlemekten ve öğrenmekten alıkoyup eğlencelerle meşgul etmişlerdir. Fücur ve zinayı kolaylaştırmışlardır. Sonra hikâyecilerin yöntemiyle Nadr b. 


Haris’in sancağı altında insanları dinden çevirmeye çalışmışlardır. O, Hire’ye gitmiş Fars krallannın hikâyelerini öğrenmişti. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bir meclise oturup Allah’ı hatırlattığında, kavmini eski ümmetlerin başına gelenlerle korkuttuğunda, ayağa kalkar ve: ‘Allah’a yemin olsun ki, ey Kureyş topluluğu, ben ondan daha güzel konuşuyorum. Bana gelin. Ben sizlere O’nun sözlerinden daha güzel sözler aktaracağım’ der ve sonra onlara Fars krallannın ve Rüstem’in hikâyelerim anlatmaya başlar. 

İbn İshak (rahimehullah) şöyle der: “İbn Abbas (radıyallahu anh) şöyle diyordu: “Bana ulaştığına göre onun hakkında Allah azze ve celle’nin şu buyruğu nazil olmuştur: “Ona bizim ayetlerimiz okunduğunda, öncekilerin efsaneleri der.” Bugün onların, insanları hakkı dinlemekten engelleyip eğlencelerle meşgul etmede yanştıklarmı ve bunun için tüm vesileleri kullandıklannı görmekteyiz. Rezil filimler ve seviyesiz diziler yayınlıyorlar. Bunun için “El-Hurra, El-Arabiyya, BBC, Mbc gibi kuruluşlar tesis edilmiştir. Uydu kanallarının birçoğu Müslümanlann yaşadığı ülkelerdedir. Fesat çıkaran ahlaksızları, Resulullah’m ashabından olan ümmetin önderlerine benzeterek, yıldızlar olarak adlandırdılar. 
Sahihi Müslim’de geçtiği üzere, Ebu Musa El-Eşari’den (radıyallahu anh) rivayette: “Resulullah başını semaya kaldırdı, -o başını çokça semaya kaldırırdı- şöyle dedi: “Yıldızlar semanın bekçileridirler. Yıldızlar gittiğinde semaya vaad olunan gelir. Bende ashabımın bekçisiyim, ben gittiğimde ashabıma vaad olunan gelir. Ashabım ümmetimin bekçileridirler, ashabım gittiğinde ümmetime vaad olunan gelir.” 

Ebu’l-Abbas El-Kurtubi (rahimehullah) El-Mufhim adlı kitabında şöyle der: “Yani ashabı var olduğu sürece din kaim, hak zahir ve düşmanlara karşı zafer hâsıl olur.” 
Onlar, kendilerine uyduğumuz yıldızlanmızdır. Evlatlarımıza onlann yaşantılarını, cihadlanm, isimlerini, neseplerini ve tüm işlerini öğretmeliyiz. Evlatlarımızın, haklannda Resulullah’m ashabı hakkında bildiklerinden daha fazlasını bildikleri fasıklann yaşanülarım değil! 

İkinci nokta: Birinci noktadakilerden ayn olarak, hakkı dinleyen ve kendilerine zikrin ulaştıkları: 

Onlara Kitab’ın manasım tahrif ve nasların boyunlarını eğme görevi verilmiştir. Bunlar için -öncekilerden daha az tehlikeli olmayan- müesseseler inşa ettiler ve bunlara ‘dini kanallar’ adını verdiler. Ücretli âlim ve dalalet davetçilerinden bir grup öne çıkarılıp yaldızlandı. Önlerine kapalı kapılar açıldı, insanlara güzel gösterildiler, tüm hürmet ve saygı sıfatlarıyla nitelendiler. Hatta onların şekillerini bile güzelleştirdiler. Hatta bana, onların birçoğu ekrana çıkmadan önce, Allah’ın gazap ettiği yüzlerini güzelleştirmek için makyaj yapıldığı söylendi! 

Her iki noktada kendilerinden önceki kâfirlerin yolu üzeredirler. Allahu teala şöyle buyuruyor: “İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’an’ı dinlemeyin ve onda (okunurken) yaygaralar kopann. Belki üstün gelirsiniz.” 

İbnu’l-Cevzi (rahimehullah) Zadu’l-Mesir adlı kitabında şöyle der: “Yani faydası olmayan boş sözlerle ona karşı çıkın. Kâfirler birbirlerine ‘Muhammed ve ashabından Kur’an işittiğinizde, sözlerini karıştırmaları için sesinizi yükseltin’ diye tavsiyelerde bulunuyorlardı.” 

Mücahid (rahimehullah) şöyle der: “Yaygaralar koparın: Yani alkış, ıslık ve karışık sözlerle...” 

Şeyh Seyyid Kutub (rahimehullah) şöyle der: “Din düşmanlan insanları nihai olarak bu Kuran’dan yüz çevirmeye yeltendiler. Bundan aciz kalınca onu kurralann terennüm ettikleri, dinleyenlerin ise neşelendikleri naatlara çevirdiler. Onu, insanların ceplerine ve yastıklan altlarına koydukları muska ve tavizlere çevirdiler.” 
Sonra şöyle devam eder: “Bu dinin düşmanları, ona, tüm hayat alanlarında yönlendirilecekleri alternatifler getirdiler. Hatta aldıkları şeriat ve kanunların yanında düşünce ve kavramlarını bile onlardan alır oldular.” 
Sonra şöyle der: “Kuşkusuz bunlar, Nadr b. Haris’in yönelimleridir. Ancak gelişmiş, zamanın ilerlemesine ve hayatın çetrefilleşmesine münasip bir surettedir. Lâkin 


asırlar boyunca bu dine tuzak kuranların tarihlerinde bilinen birçok türlerinden birisi olduğu kesindir.” 
(Şeyh’in sözü burada bitti.) 

Devayı bilebilmemiz için öncelikle hastalığı ve virüsün türünü teşhis etmemiz gerekir. Böylece ona zıt bir tutum geliştirebiliriz. Onların eylemlerinin iki önemli noktasına kısaca değindik. Buna karşılık sizin de tam bir ciddiyet ve ısrarla, planlı ve belirli bir vakitte bitirilmesi gereken, gerçekleştirmeye çalıştığınız hedefleriniz olmalıdır. 

Özetle, çalışmalanmzda önem vermenizi istediğim bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Bu, istişare batandandır. Aksi halde sizlerin daha bilgili, daha tecrübeli ve daha hayırlı olduğunuzu zannediyoruz. 

Birincisi: 

Bu hedefi gerçekleştirmek için şeriatın mubah kıldığı her şeyi kullanarak düşmanlarımızın saflarına korku salmak. Allahu teala şöyle buyuruyor: “Rabbin meleklere vahyetmişti ki: “Şüphesiz ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katin, kâfirlerin kalplerine amansız bir korku salacağım.” 

Zemahşeri, Keşşaf’ta şunları söyler: “Kâfirlerin kalplerine korku salınması kadar büyük bir yardım ve boyunlarına vurulması kadar etkili bir darbe yoktur. Bu ikisinin bir arada olması ise desteğin son derecesidir.” 

Korku salınması, rabbani bir eylemdir. Bazen birçok savaşları daha vuku bulmadan önce bitirebilmektedir. Sahihayn’de Ebu Hureyre’den (radiyallahu anh) rivayet olunduğuna göre, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Ben, özlü kelimelerle gönderildim ve korku ile desteklendim.” 

Sahih’de geçtiği üzere, Cabir b. Abdullah (radiyallahu anh) rivayetinde ise: “Bir aylık mesafeden korku ile yardım olundum” der. 

Muhelleb (rahimehullah) şöyle der: “Bu, Allah’ın özel olarak ve kendi fazlından verdiği ve ondan başka hiç kimseye vermediği bir şeydir. Ve biz bunu bizzat kendimiz de gördük. Ebu Muhammed El-Asili bize şöyle dedi: “İbn Ebi Amir’le Barselona’yı fethettik. Sonra Kostantiniyye’den gelen birisi bize sahih olarak şunu söyledi: ‘Bizim Barselona’yı fethetmemiz oranın halkına ulaşınca, korkuya kapılıp, haberin ulaşmasından sonra o gün Kostantiniyye’nin kapılannı kapatmış ve surlarda beklemeye başlamışlar. Bu durum, iki aydan daha fazla bir süre böyle devam etmiş.” 
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Kâfirlerin sitelerinde mücahidlerin eylemlerinin neşredilmesi, azimlerinin, sayılarımn ve hazırlıklarının gösterilmesi, Allah’ın düşmanların kalplerine korku salmasının sebeplerindendir. 

İkincisi: 

Pis yanlarını, kötü ahlaklarını ve kendilerindeki tüm noksanlıkları ile kâfirleri kötü göstermek. Bu, hak ile olmalıdır batıl ile değil. Allahu teala şöyle buyuruyor: 

“Şunlarm hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık. Alabildiğine ayıplayıp kötüleyen, söz getirip götüren (gizlilik içinde söz ve haber taşıyan). 
Hayrı engelleyip sürdüren, saldırgan, olabildiğince günahkâr. Zorba-saygısız, sonra da kulağı kesik.” 

Sahih’de İbn Abbas’tan (radıyallahu anh) rivayet olunduğuna göre şöyle der: Zorba-saygısız, sonra kulağı kesik” Kulağı, koyun kulağı gibi olan Kureyşli bir adamdır.” Taberi’de ise yine ondan rivayette şöyle geçmektedir: “O adama zenim/kulağı kesik denilene kadar bu bilinmezdi. Daha sonra boynunda asılan kesik parça ile bilinir oldu.” Zenim kelimesinin, babası bilinmeyen anlamına geldiği de söylenmiştir. İster o olsun ister bu, eşittir. Kâfirlerin birçoğunda bulunan çirkin ahlak ve şekillerini Müslümanlara kötü göstermeli, mücahidlere onların hallerini basitleştirmeliyiz. 
Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Amr b. 
Hişam’m künyesini değiştirmiştir. Daha önceleri lakabı “Ebu’l-Hakem” iken onu lakapların en alçağı ve en çirkini ile değiştirmiş ve ona “Ebu Cehil” demiştir. 
Oysaki daha önce zekiliği ifade eden lakabı ile övünüyordu. 

Kâfirlerin liderleri ile muamele metodu bu olmalıdır. 
Ancak bu, tetkik ve düşünce ile olmalıdır. Böylece kelimeler ve nitelemeler doğru olabilir. Yeri geldiğinde ise gediğine oturur ve orada kalır. 

Üçüncüsü: 

Batıda yayınlanan kitap, rapor ve tahlillerin takip edilmesi. Öncelikle mücahidlere daha sonra Müslümanların geneline faydalı olacağı zannedilen şeylerin tercüme edilmesi. Bunlar, askeri malumatlar, güvenlik açıkları, siyasi problemler veya ahlak rezillikleri olabilir. Bu malumatların alınacağı en güzel yerler, halk dergileri ve yerel yayınlardır. Böylece toplanan bu malumatların haftada bir kez de olsa yayınlanması veya ilgili mücahid liderlere gönderilmesi istenilen amacı gerçekleştirecektir. 

Dördüncüsü: 

Dalalet fırkaları ve saray imamlarının yayınlarının takip edilmesi. Düşmüş oldukları çelişkileri, onlardan 




sadır olan muhalefetler ve kötü hallerin açıklanması. 
Özelliklede bunun, devrim ve direniş şiarlarını yükselten kesime karşı yürütülmesi. 

Dördüncüsü: 

İnternet yoluyla, medya sanatlarıyla ilgili tüm eğitim devrelerinin hazırlanması ve faydanın şümullü olması için bunun seviyelere taksim edilmesi. Gençlerin yoğun ilmi programlara katılmaya teşvik edilm Bunlar her yerde bulunmakta ve örneğin Hindistan’da silikon vadisi gibi ucuz ve gidilmesi kolay olan yerlerde daha da gelişmiştir. 


Beşincisi: 


Islami medya davası ile ilgilenenler ve destekleyenlerle bağlantıya geçilip diyaloğa girilmesi ve onlardan en büyük sayının kazanılmaya çalışılması. Özelliklede bir yere kadar da olsa basın ve yayın yönünden .’f? 
özgürlüklerin bulunduğu devletlerde. Veya ınternet ağının kontrol altına alınmasının kolay olmadığı bölgelerde. 





Altıncısi: 


Günlük görsel yayınlar hazırlanması. 


Yeni olaylar üzerinde duracak, gelişmeleri tahlil edecek yayınlar hazırlanması. Özelliklede mücahidlerle ilgili konularda. Haberin sunulması, yapılacak yorumlar ve tahlillerin sunumunun öneminde hiçbir şüphe yoktur. Ben, her sabah, geçen günün tüm olaylarını sunan bir yayın öneriyorum ve uydu merhalesine geçilmesini ümit ediyorum. Buda hazırladıklarımızı günlük olarak yayınlayarak aşama aşama olacaktır. Bunun yanında tüm mekânlardaki mücahidlerin eylemleri ve onlarla ilgili haftalık bir yayın daha yapılmalıdır. Bununla hem onların himmetlerini yükseltebilir, hem düşmanlarının kalplerine korku salabilir ve hemde bizim, farklı cephelerde aynı hedef için savaşan tek bir ümmet olduğumuzu gösterebiliriz. 

Yedincisi: 

Teknolojiyle ilgili sitelerin hazırlanması. 

Yeni olan her şeyi araştıracak, faydalı olan her şeyi yayınlayacak, nerelerde bulunduğunu takip edecek, nerede bir hayır varsa onu tanıtıp nerelerde bulunduğunu ve en güvenli şekilde ona nasıl ulaşılacağını öğretecek çalışmalar. Mücahidlere askeri olarak faydalı olan şeylerle ilgilenenlerin veya ilmi gelişmeleri onlara aktaranların, bunu uygun bir şekilde aktarmalarını, umarım söylemeye gerek yoktur. 


J /I 
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Bununla birlikte bu siteler görünüşte mücahidleri esteklemekten hatta Müslümanları desteklemekten uzak gözükmelidir. 

Sekizincisi: 


-Onların tal 


biriyle- ılımlı İslami siteler hazırlanması. 


x 




Dokuzuncusu: 


Y 






Ben burada, örneğin ilim ve âlimlere önemin işlenmesini öneriyorum. Sohbetleri yayınlanır, haberleri ve dersleri takip edilir, zeki bir şekilde ve vesilelerle ilim talebeleri ve davetçilerden en büyük katılımın sağlanmasına çalışılır. Sonra bu sitelerin veya bunlardan bazılarının, gerektiğinde veya bir zorunluluk oluştuğunda cihadi sitelere dönüştürülmesinde bir ktur. 

evevi (rahimehullah) şöyle der: “Nasıl olursa olsun savaşta kâfirleri aldatmanın caizliğinde âlimler ittifak etmişlerdir. Ancak ahdin veya emanın bozulması bundan istisna edilir, bu helal değildir. 




Âlimler ve ilim talebeleriyle bağlantıya geçilip onları görevlerini yerine getirmeye davet. 

Bu, onlarla savaşın bu dinin sabitlerinden ve külli kaidelerinden olduğunu, sapık ve kaypak insanlara red¬ diye ve milliyetçilik ve demokrasi gibi sapık fırkaları beyan etmede onlardan istifade edilmesi içindir. Red¬ diye ve tartışmaların içi boş olması doğru değildir. 


Bunlar bizzat acı vakıalardan olmalıdır. Örneğin Irak’ta direnişi temsil eden veya etmeyen bununla birlikte İslam’a nispet edilen birçok grup bulunmaktadır. Ancak bizler Müslüman âlimlerinden, bunların batıllarını reddeden ne tek bir kitaba ve nede şer’i bir fetvaya rastlamadık. Hatta tam aksine selefi davetten olduğu zannedilen bazıları, -fasit menheclerini bilmelerine rağmen- milliyetçilerin tutumlarını güzel göstermişlerdir! 

İşte netice budur: Az bir sapma, helake götürür. Aynı şekilde cihad sitelerinin önemli makalelerle, ciddi tartışmalarla ve amaçlı reddiyelerle zenginleştirilmesi gerekir. Böylece canlılığını ve doğruluğunu kaybetmeyecektir. İlim talebelerinin elindeki medya imkânlarıyla, insanları cihada davette ve mücahidlere destekte, gençleri cihada ve dine hizmete çaba sarf etmeye teşvikte çalışması gerekir. 

Onuncusu: 

Korsancılık işine önem verilmesi ve bu yetenekte nların bu işe teşvik edilmesi. 


Melekelerini geliştirmeye teşvik edilmesi ve her vesileyle desteklenmeleri. Düşmanın sitelerini çökertecek, askeri, emni ve siyasi kalelerine gireceğiz. 
Bununda ötesinde kâfirlerin mallarına yönelip iktisadi müesseselerini bozacak, katılımcılarının saflarına korku ekecek, güvenlerini sarsacağız. Elektronik savaşın, geleceğin önemli ve etkin savaşlarından olacağını zannediyoruz. 


Onbirincisi: 


Öneri ve yönlendirmelerle ilgili kitapçıkların yayınlanması. 

Yeni gereksinimlere göre mücahidlerin ve lide: her alanda -aylık ta olsa- bununla ilgili yayınlar lunmaları. Orada önerileri ve istekleri aktarılabi Böylece bu çalışmalar, ümmet ile liderleri köprü mesabesinde olmuş olur. 

Kuşkusuz Müslümanlar arasında mücahidlere nasihatleri olacak kimseler bulunacaktır. Belki bu kişiler alanında uzmandır ve mücahidlere ulaşmalarına maniler bulunmaktadır. Onların nasihati, uygun z ve mekânda bir cevher olabilir. 

On İkincisi: 

Mücahidlerin ve liderlerinin söylediği ve yaptığına karşılık, gelen tepkilerin takip edilmesi. 

Özelliklede düşman tarafından gelenler. Daha doğru adımlar atılması, hataların düzeltilmesi, olumlu ve olumsuz yönlerin tanınması için derinlemesine incelenmesi yada hayrın artırılması ve bunun emin bir şekilde ilgililere iletilmesi. 

On üçüncüsü: 

Cihadi medya çalışmasında güvenilir ve düzenli to{ çalışmalara gidilmesi. Tabi bu güvenlik ve teknik şartlara uygun olmalıdır. 

Zira toplu çalışma ve işi yöneten bir lider olmadığı sürece istenilen amaçların gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Ferdi ve ayrı ayrı hatta çekişmeli ve tartışmalı bir çalışmayla, ne bir program gerçekleştirebiliriz nede başkaları bize saygı duyar. 






< 


Eğer batı medyası, aldatma ve gerçekleri saptırma üzerine kurulmuşsa; yalan, ihanet, cehalet ve fuhuş en önemli nitelikleri ve temel direkleri ise, buna karşılık İslami medya bazı önemli sıfatlarla nitelenmelidir. Bunlardan bazıları: 
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Medyacı Müslümanın en önemli sıfatlan: 

Birincisi: Eminlik ve doğruluk. 

Allahu teala şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve sadıklarla birlikte olun.” Yani niyet, söz ve amellerinizde doğru olun. Sahihayn’de Abdullah b. Mesud’dan (radıyallahu anh) rivayet olunduğuna göre: “Kuşkusuz doğruluk iyiliktir, iyilik ise cennete götürür” buyrulur. 

Allah’ın gönderdiği tüm resul ve nebilerin sloganı ve insanlara elçilikleri, doğruluktu. Kureyş Resulullah’ı (sallallahu aleyhi ve sellem) bi’setinden önce bile, sadık ve emin olarak nitelemekteydi. Kâfirler doğruluğunun önemini idrak etmeye başlamışlardır. Yahudi liderlerinden birisi kendi medyalarından bahsederken şunları söyler: “Her şeyde insanlara doğru söyledik, öyle ki artık yalan söylediğimizde bile bizi tasdik eder oldular.” Bizler diyoruz ki: Müslümanlara karşı yalandan Allah’a sığınırız. Sakın bir Müslümana karşı yalan söylemeye yanaşmayın. Kuşkusuz bu, ahirette hüsran dünyada ise başansızlıktır. 

İkincisi: Adalet ve adil olma. 

Adaletli Müslüman, şahitliğine halel getirecek töhmetlerden beri olan kimsedir. Güzel yaşantı ve iç âleminin doğruluğu, Müslüman medyacmm en önemli sıfatlarmdandır. Fasık ve facir, ne adaletlidir nede bu makama ehildir. Özelliklede haberlerin nakledilmesi ve sözlerin tercümesinde. 

Yine sizleri, -düşmanlarınıza karşı bile olsa- adaletli olmaya çağırıyorum. Allahu teala şöyle buyuruyor: “Bir topluluğa olan kininiz, sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin. Adaletli olun, zira bu takvaya en yalan olandır.” İbn Kesir (rahimehullah) şöyle der: Bir topluluğa olan buğzunuz, sizi onlara karşı adaletsizliğe sürüklemesin. Bilakis ister dost ister düşman olsun herkes hakkında adaleti kullanın.” Taberi (rahimehullah) şöyle der: “Bir topluluğa olan düşmanlığınız, onlar hakkında hükmünüzde ve onlarla yaşantınızda sizi adaletsizliğe sürüklemesin.” 

Bundan dolayı Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Bezzar’m sahih rivayetinde, Bedir günü savaştan önce düşmanı Utbe b. Rebia hakkında şöyle buyurmuştur: “Eğer topluluk arasında birisinde hayır varsa, bu, kırmızı deve sahibindedir. Eğer ona itaat ederlerse kurtulurlar.” Utbe onlara savaşmayıp dönmelerini söylüyordu. 


Üçüncüsü: Güzel hitap ve konuşma adabı. 

Müslümanlara karşı yumuşak ve hoş kelimelerle konuşulmalıdır. Allahu teala şöyle buyuruyor: “AUah’ın nasıl misal verdiğini görmedin mi? Güzel kelime, güzel bir ağaç gibidir.” İbn Kayyim (rahimehullah) şöyle der: “Çünkü güzel kelime, salih ameli doğurur. Güzel ağaç ise, faydalı meyve verir.” Musned’de Ebu Hureyre’den (radiyallahu anh) rivayet olunduğuna göre Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Güzel söz sadakadır.” 

Resullerin edebi ile edeplenmemiz bizim için en layık olandır. Allahu teala şöyle buyuruyor: “Sen cif (veya kolaylık) yolunu benimse, (İslam’a) uygun olanı (örfü) emret ve cahillerden yüz çevir.” Yine Allahu teala şöyle buyurmaktadır: “Sen en güzel olanla uzaklaştır. Birde bakarsın ki seninle aranda düşmanlık olan sıcak bir dost oluvermiştir.” İbn Abbas’tan (radıyallahu anh) rivayet olunduğuna göre şöyle der: Allah müminlere kızgınlık anında sabrı, cahillikte yumuşaklığı, kötülük anında ise affı emretmiştir. Bunu yaptıklannda Allah onlan şeytandan koruyacak ve adeta yakın bir dostmuşçasına düşmanlannı onlara boyun eğdirecektir.” 

Muharip kâfire karşı konuşma ise, edep ve insafla, hitapta kötü sözlerden kaçınma ile olmalıdır. Sahih’te İbn Abbas’tan (radıyallahu anh) rivayet olunduğuna göre şöyle der: “Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) söven, açık saçık konuşan ve lanet eden birisi değildi.” Yine Sahih’te Aişe’ye (radıyallahu anha) şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Beni ne zaman açık saçık konuşurken gördün?” Taberi şöyle der: Hadisteki fahiş kelimesi, kötü dilli demektir.” İbn Battal şöyle der: Araplara göre fuhşun aslı, çirkin bulunacak şekilde haddini ve sınırını aşan her şeydir.” 

Son olarak: 

Size, Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Zira bu en hayırlı azıktır. Allahu teala şöyle buyuruyor: “Azıklanm, kuşkusuz azıkların en hayırlısı takvadır.” Sahih’te; İbn Ömer’den (radıyallahu anh) naklolunduğuna göre şöyle der: “Kalbinde şüpheli olan şeyleri terk etmediği sürece kul takvanın hakikatine ulaşamaz.” 

Bu alanda çalışan kardeşlerimin çektikleri sıkmtılan fark etmekteyim. Özelliklede internet ve uydu alanlarında çalışanların. Bu nedenle bu kardeşlere nasihatim, evlenmeleri ve bunda acele davranmalarıdır. Ey değerli kardeşim, dinin dışmda hiçbir şart koşma, inşaallah seni sevindirecek şeylerle karşılaşacaksın. Evliliğe güç yetiremeyenlere ise, eğer çalışmasını sürdürmesi gerekiyorsa, oruç tutmasını tavsiye ederim. Zira bu, Sahihayn’de olduğu üzere onun için kalkan olacaktır. Sonra bilmelisin ki, bir iki gün oruç tutmanın hiçbir yaran olmayacaktır. Lâkin bir gün tutup bir gün tutmamalısın. 
Bunun etkisini de ancak iki üç ay sonra görürsün. 


Hafız (rahimehullah) Fetih’te şöyle der: “Orucun emredilmesi, problemli gözüktü. Zira oruç hararetin artmasına neden olmaktadır ki buda şehveti daha da artırmaktadır. Lâkin bu işin başında böyle olur, sürdürülüp alışkanlık haline geldiğinde bu durum dinecektir.” 


Sonra bilmelisiniz ki, evlenmeye ihtiyacı olduğu halde nefsini oruca zorlayamayanlar, nefislerim, gözlerini korumaya da zorlayamayacaklardır. Gizli ve açık hallerinde Allah’tan korkmayanların, amellerinde ve çabalarında bir hayır olamaz. Bu alandaki yerine bağlı kal. Sen -Allah’ın bildiği şekilde- muvahhidlerden şerri def etmektesin. Yerine bağlı kal, biz sana bulunduğun yerde ihtiyaç duymaktayız. Sakın ha, amelinin nafile söz ve fiillerden olduğunu zannetme. Amelin sana vacip ve farzdır. Yüklenmiş olduğun emanette tüm enerjini ortaya koy. 

Sonra, düşmanların hilelerine karşı çok dikkatli ol. Gücünün yettiği tüm sebeplere sanl. Sakın ha tefrite düşme, hem kendini hem de yerini kaybedebilirsin. 
Sana verilen sebeplere sarıldığında, tek koruyucu Al- 


lahu teala’dır. Hesaba katılan bazı tehlikeler ise kaçınılmazdır. Tehlikesiz bir amel yoktur. Rafideyn beldelerinde, Allah yolunda birçok medyacıların kanlan ucuz bir şekilde akıtılmıştır. Örneğin Ebu Musab’ın ses kayıtları mesulü, Edip ve Abdulilah El-Cenubi, -yanlarında bulunan Ebu Musab’m yayınlanmadan önce görüntülü ham videosuyla birlikte- düşman ortasında yeleklerim patlatmışlardır. 


Sahih bir yolla Nebi’nin (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurduğu rivayet olunur: Bu, Hatib El-Bağdadi’nin Tarihi Bağdat adlı kitabında Cabir b. Abdullah’tan (radıyallahu anh) rivayet olunur: “Şehidlerin en faziletlisi Hamza b. Abdulmuttalip’tir. Sonra zalim bir imama karşı ayaklanan, ona emredip nehyeden ve soma öldürülendir.” Hadis Hâkim’de geçmektedir ve sahihtir. 


Allah’ın bereketiyle yürüyün. 


Allah’ın dinini savunun. 


Allah yolundaki mücahidleri destekleyin. 
Allah sizi gözetsin. 

Size yardım etsin. 

Sizi düzeltsin ve 


Allah’ın koruması ve güvenliğinde olun. 
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İSLAM DÜNYASI 

KADIN ve AİLE 






m 


İslâm'ın Kadına Bakışı 


İslam geldi. İnsanlık akli olgunluğuna ulaştıktan sonra risaletin sonuncusu olan 

son peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) geldi ve kadının, erkeğin bir parçası 

ve yapısının ayrılmaz bir bölümü olduğunu söyledi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: 

“Ev insanlar, sizi tek bir çandan yamtM Yi ondan da zevcesini vaı eden . her ikisinden de 

birçok erkek ve İmdin türeten rabbinizderı /cor/cun. ”(Nisa:l) 


D r. Abdurrahman UmeyreAsırlardan beri kadın; çocuklarının yetiştiricisi ve erkeklerin yapıcısı olmuştur. Sevgi dolu simasıyla, yumuşak dokunuşuyla ve şefkat dolu kelimeleriyle hayatı güzelleştiren, yolun engebelerini ve işlerin yükünü hafifleten bir eş olmuştur. 

Yaşamın acısında ve tatlısında aileye eşlik eden bir kız kardeş... 

Evi mutluluk ve neşeyle dolduran ana-babanm göz nuru olan bir kız... 

Zihinlerde cahiliye Araplarının, kadınları hakir gördüğü, konumunu hiçe saydığı ve genel yaşantılarına onları ortak etmedikleri kanısı yerleşmiştir. 

Arapların kız çocuklarını kerih görmeleri ve yeni doğan kız çocuklanm toprağa gömmeleri, Kur’an-ı Kerim’in onayıyla da sabit olmuştur. 

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: “Onlardan birine kız çocuğu müjdesi verilince kendisi pek öfkeli olarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjdeden ötürü 


kavminden gizlenir. Aşağılanmayı göze alarak onu alıkoysun mu, yoksa onu diri diri toprağa mı gömsün? (Şaşırır kalır). Bak verdikleri hükümleri ne kadar kötüdür!” (Nahl: 58 - 59 ) 

Başka bir ayette ise: “Diri diri gömülen kız çocuğuna “Hangi günahtan dolayı öldürüldü” diye sorulduğu zaman...” ( Tekvir: 8 - 9 ) buyurulur. 

Evet, bunu yapan ve bununla iftihar eden bir azınlık bulunuyordu. Fakat bu, bunun onların arasında genel ve yaygın bir gelenek haline geldiği anlamına gelmez. 
Zira tarih bizlere, erkeğin kadınına son derece saygılı ve düşkün olduğu, onu kıskanıp koruyabilmek için son derece hırslı olduğunu belirtmektedir. 

Onların kahramanları en şiddetli çatışmalara atılırken dilleri, eşlerinin, kız kardeşlerinin veya annelerinin zikri ile ıslanmakta idi. Onlar, bunlarla övünmeleri ve iftihar etmeleri uğruna kadmlanna, cesaretlerini ve savaşa dalışlanna tanıklık etmelerini istiyorlardı. 

Bunun örneklerinden birisi de şair Anter el-Abesi’nin şu sözleridir: 
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Ey Malik’in kızı, atıma sordun mu? 

Eğer bilmiyorsan bilmediklerini! 

Olaya tanıklık edenler sana bildirecektir. 

Çatışmaya nasıl daldığımı ve ganimetlere bakmadığımı... 

Tüm kabileler ve kavmin önde gelenleri kendilerini annelerine nispet ediyorlardı. Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) Huneyn gününde şöyle buyurduğu rivayet olunmaktadır: “Ben Süleym’den Avatik’in oğluyum.”(Taberam: Mucemu’l Kebir, 6/20) 

Bununla, soyundan Atike ile adlandırılan kadınlara işaret etmektedir. Cahiliye döneminde bazı kadınlann büyük olaylara etkileri de olmuştur. İşte “Zi-kar” savaşı, cahiliye döneminin en büyük savaşlarmdandır. 
Bazı gençlerin bir kadının peçesini açması nedeniyle çıkmıştır. Bazı evler de kızlarına verdikleri değer ile meşhur olmuşlardır. Öyle ki bunlar, kızlarının rızası olmadan onları asla kimseyle evlendirmezlerdi. Hansa’da olduğu gibi. Hansa evlenmeyi istediği bir gençten dolayı Beni Düreyd ve Hevazin kabilelerinin efendisi ve yöneticisini reddetmiştir. 

Arapların örfü kadınların tehlikelere ve tehditlere maruz kalmasını caiz görmüyordu. Onların korunmasını, onların uğruna canların feda edilmesini zorunlu görüyor ve onları korumada gevşek davrananları veya onların uğruna ölmede tereddüt edenleri hakir görüyorlardı. 

Kadınların erkeklere vurması ya da onları küçük düşürmeleri misli ile mukabele görmüyordu. Hatem et-Tai’nin başına gelenlerde olduğu gibi; haram olmayan bir ayda “Aniza” beldesinden geçerken orada bulunan esirlerden birisi ona: “Ey Ebu Sefane, esaret beni bitirdi” der. 

Bunun üzerine Hatem: “Yazıklar olsu sana, kavmimin bulunmadığı bir beldede adımı anarak ne kötü yaptın” der. Daha sonra oradan bulunanlarla pazarlık yapar ve şunu söyler: “Onu serbest bırakın ve onun yerine beni zincire vurun.” 

Bunu yaptıktan sonra bir kadın devesiyle birlikte onu sulaması için Hatem’e gelir. Hatem de ayağa kalkar ve deveyi boğazlar. Bunun üzerine kadında Hatem’in yüzüne bir tokat atar. 

Hatem: “Keşke bunu vuran bileziksiz birisi olsa idi” der. Yani kadınlara (kısas) karşılık veremeyeceğim söyler. Arapların kadınlara saygı göstermesi, erkekliğin olgunlaşması ve kadınında gerçek vazifesini bilmesi neticesinde doğmuştur. 

Ev sahibesinin vazifesi vazifelerin en onurlularmdandır. Bunu ise ancak en güzel ahlakı ve en temiz düşünceleri bir arada toplayan bir kimse başarabilir. 

Cahiliye Araplarmın babalarından birisi büyük kızına şunları söyler: “Ey kızağım. Haris b. Avf Arapların efendilerindendir ve sana dünürcü olarak gelmiştir. 
Ben de seni onunla evlendirmek istiyorum.” 


Kız: “Bunu yapma, çünkü ben yüzü güzel olmayan ve sert mizaçlı birisiyim. Amcasının kızı da değilim ki akrabalığı gözeterek bana yumuşak davransın. Senin beldende de değilim ki senden hayâ etsin. Benden hoşlanmayacağı bir şeyi görüp de beni boşaması üzerine ne olacağından da emin değilim!” 

Daha sonra ortanca kızını çağırır. Oda ablasının verdiği cevabın aynısını vererek şöyle der: “Ben yumuşak huylu birisi değilim. Elimde bir sanatım da yok. Bende hoşlanmayacağı bir şey görüp de beni boşamasından ve bunun üzerine olacakların olmasından da emin değilim.” 

Daha sonra üçüncü kızını çağırır. Bu en küçükleridir. 
Ona da bu öneriyi sununca şöyle cevap verir: “Nasıl dilersen öyle yap.” 

Diğer kardeşlerinin bunu kabul etmediklerini söyl yince de şöyle der: “Fakat ben, Allah’a yemin olsun k±, yüzü güzel, elleri marifetli, ahlakı düzgün, baba ve soy bakımından şerefli birisiyim. Eğer beni boşayacak olursa Allah ondan geriye bir hayır bırakmayacaktır.” 
Bunun üzerine babası da Onu Haris ile evlendirir. 

Kocasının beldesine vardıktan sonra kocasına şöyle der: “Araplar birbirlerini katlederlerken sen evde mi oturacaksın? Kavminin yanma git ve onları barıştır. 
Daha sonra ailenin yanma dönersin!” 

Haris, Harice b. Sa’nan’la birlikte gider, kavminin arasım düzeltirler ve diyetleri alırlar. Alman diyetler üç senede üç bin deveyi bulmuştu. 

İnsan bu bedevi ailenin onuruna şaşırmadan edemiyor. Kadın, erkeğinin doğru yolu kaybetmesinden sonra erkeğini tekrar doğru olana yönlendiriyor! 

Fiziki özelliklerini en ince detaylarına kadar tanıyan ve yaşadıklan ortamın yapısını iyi bilen ve böylece gelen dünürcülere en küçüklerini arz eden kız kardeşler. 

Ve savaş bitip etrafa barış hâkim olana dek kocasını mutlu etmeyi kabul etmeyen bir gelin. 

Sonra ne oluyor? 

İslam geldi. İnsanlık akli olgunluğuna ulaştıktan sonra risaletin sonuncusu olan son peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) geldi ve kadının, erkeğin bir parçası ve yapısının ayrılmaz bir bölümü olduğunu söyledi. 
Allah-u Teala şöyle buyuruyor: “Ey insanlar, sizi tek bir candan yaratan ve ondan da zevcesini var eden, her ikisinden de birçok erkek ve kadın türeten rabbinizden kor- 
/om.”(Nisa:l) 

Onu erkeklerin yaptıkları aşmlıklardan korudu. Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal olmadığı gibi -onlar apaçık bir hayâsızlık işlemedikçe- kendilerine verdiğinizin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın. 
Onlarla iyi geçinin.”( Nisa:l9) 

İslam kadının dilediğince ilimle azıklanmasma izin vererek ve yakınlarına veya uzaklarına gitmemesi için mali haklarını koruma altına alarak hem ruhi hem de fiziki yönden insaniyetini özgürleştirmiştir. Allahu 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teala şöyle buyuruyor: “Baba ve anne ile yakın akrabaların bıraktıklarından erkekleri için bir pay, yine baba ve anne ile yakın akrabaların bıraktıklarından kadınlar için -o maldan az veya çok olsun-farz kılınmış bir pay vardır.”( Nisa: 7 ) 

Başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın kendisi ile kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin . Erkeklere kazandıklarından bir pay olduğu gibi kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır . Allah’tan , O’nun lütfünden isteyin . Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilendir Nisa: 32 ) 

Evlilik hayatının temellerinin, sevgi ve şefkat üzere kurulu olduğunu söyledi. Allah-u Teala şöyle buyu¬ 


ruyor: “Sizin için nefislerinizden kendileri ile sükun bulacağınız ve aranızda muhabbet ve merhamet kıldığı eşler yaratmış olması da Onun ayetlerindendir.”( Rum: 2 l) 

Üçüncü olarak da; eşlerden her birinin diğeri karşısında İslamTn öğretilerine bağlı kalmasını, erkeğin, evindeki davranışlarında ResulullahT örnek almasını ve kadının da müminlerin annelerini örnek almalarını gerekli kılmıştır. 

Günlerin geçmesiyle eskimeyecek ve unutulması mümkün olmayacak olan şeylerden birisi de Avf b. 
Milhem eş-Şeybani’nin hanımının, Kinde kralına gelin olan kızma vermiş olduğu şu değerli öğütlerdir. 



Ey kızım! Sen doğmuş olduğun evinden ve yetişmiş olduğun yuvan¬ dan ayrılıp daha önce hiç tanımadığın bir yuvaya ve hiç alışmadığın birisine gitmektesin. Ona karşı hizmetçi bir cariye gibi ol, oda sana köle olsun. Onun hakkında şu on hasleti korursan bunlar evliliğin boyunca senin azıkların olacaktır. 

Birincisi ve İkincisi: Kanaat ile ona eşlik etmen ve güzelce dinleme ve itaat ile onunla muaşeret kurmandır. 

İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü: Gözlerinin iliştiği yerleri ve burnunu boş bırakma; şöyle ki, gözleri sende çirkin bir şeye ilişmesin. Senden sadece en güzel kokuları koklasın. Sürme güzelliklerin güzelliğidir. Su ve sabunsa temizliğin temel araçlarıdır. 

Beşincisi ve altıncısı: Onun yemek zamanını gözetlemen ve uyuması esnasında sessiz olmandır. Zira açlığın harareti tutuşturucu, uykunun bölünmesi ise kızdırıcıdır. 

Yedincisi ve sekizincisi ise: Malına ve evine ilgi göstermen ve kendisine, maiyetine ve ailesini gözetmendir. Malda meselenin püf noktası, onu itidalli kullanmaktır. 

Dokuzuncusu ve onuncusu ise: Onun hiçbir sırrını ifşa etmemen ve hiçbir emrine karşı gelmemendir. Eğer onun bir sırrını ifşa edersen 


ihanetinden asla güvende olamazsın. Emrine isyan edersen de göğsünü daraltır ve onu hiddetlendirirsin. 

Sonra, bunlarla birlikte hüzünlü olduğunda sevinmekten sevinçli olduğunda da hazin hazin durmaktan sakın. Bunlardan birincisi kusurluluktan İkincisi ise sorumsuzluktandır. Ona karşı olabildiğince saygılı olduğunda oda sana karşı olabildiğince saygılı olacak ve sana değer verecektir. 

Ona ne kadar uyum gösterebilirsen sana daha fazla arkadaşlık edecektir. İyi bil ki, sevdiğin ve nefret ettiğin konularda onun rızasını kendi rızana, onun arzusunu kendi arzuna tercih etmediğin sürece istediğin noktaya ulaşamayacaksın.” 

Doğrusu bu öğüdün, bir ailenin temel düsturu olması gereklidir. Zira - küçük olsun büyük olsun- evlilik hayatının tüm noktalarına değinilmiştir. Ona, kocasına itaat etmesini söylemiştir. Malını korumasını ve bu konuda gayretli olmasını öğütlemiştir. Resulullah (sallahu aleyhi ve sellem) ise şöyle buyurmaktadır: “Bir kadının, kocasının evinden ancak bozulmasından korktuğu yiyecekleri yedirmesi helaldir. Eğer onun rızası ile yedirirse kocasına yazılan ecir ona da yazılacaktır. Eğer izni olmadan yedirirse kocasına ecir kendisine ise günah yazılacaktır.”(Beyhaki: 4/194) 
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KADINLARIN CENNETTEKİ HALI 


Süleyman b. Salih El-Haraşi 


H amd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. 
Salat ve selam nebilerin ve resullerin en şereflisi olan peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve tüm ashabı üzerine olsun. 


Kadınlann, cennetteki halleri ve onları orada neler beklediği hakkında çokça sorular geldiğini görünce bu faideleri toplamayı uygun gördüm. 

1. Faide: 

Kadınların, cennetteki sevapları ve nimetlerinin türleri hakkındaki soruları garip değildir. Çünkü beşer nefsi, geleceği ve vanş yeri hakkında düşünmeye çok meyillidir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem), sahabelerinin cennet hakkındaki bu türden sorularını reddetmemiştir. Örneğin sahabeler Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem), cenneti ve neden yapıldığını sorduklarında “Bir taşı altından diğeri ise gümüştendir...” 
buyurmuştur. Bir keresinde de “Ey Allah’ın resulü, cennette eşlerimize kavuşacak mıyız?” diye sorduklannda, bunun gerçekleşeceğini haber vermiştir. 

2. Faide: 

Kuşkusuz -ister erkek olsun ister kadm- beşer nefsi cennet ve türlü lezzetleri bahsedildiğinde bunlara özlem duyar ve sevinir. Bu, ardında salih amel olmayan kuru batıl emellere dönüşmemesi şartıyla güzeldir. Zira Allahu Teâlâ müminlere hitaben şöyle buyurmaktadır: “İşte, yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur.”(Zuhruf:72) Nefsi cennetin haberleri ile şevklendirin ve bunu amelle tasdik edin. 

3. Faide: 

Cennet ve nimetleri erkeklere mahsus değildir. Cennet ancak her iki cinsten olan “Muttakiler için hazırlanmıştır.”(k li İmran: 133) Bunu Allahu Teâlâ bizlere şu buyruğu ile haber vermektedir: “Erkek olsun, kadm olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa, onlar cennete girecek ve onlar, bir ‘çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar’ bile haksızlığa uğramayacaklardır.” (Nisa: 
124) 

4. Faide: 

Kadınların, cennete nasıl gireceklerinin tafsilatlarını araşürıp çokça sorularla kendilerim meşgul etmemeleri gerekir. Orada ne yapacak? Nereye gidecek? vb. adeta ardı olmayan bir çöle gidiyormuşçasına sonu olmayan sorular! 

Yalnızca cennete girmekle geçirmiş olduğu tüm sıkıntıların ve mutsuzluklann yok olacağını ve tüm bunların ebedi bir mutluluğa dönüşeceğini bilmesi yeterli olacaktır. Allahu Teâlâ’nm cennet hakkındaki şu buyruğu onun için yeterli olacaktır: “Orda onlara hiç bir yorgunluk dokunmaz ve onlar ordan çıkarılacak değildirler.”(Hicr: 48 ) Yine Allahu Teâlâ’nm şu buyruğu: 


“Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey var. Ve siz orada süresiz kalacaksınız.”(Z\ûauf: 7 İ) Tüm bunların ötesinde Allahu Teâlâ’nm cennet ehli hakkındaki şu buyruğu yeterlidir: “Allah onlardan razı olmuştur onlarda Allah’tan razı olmuşlardır.”( Maide:119) 

5. Faide: 

Allah-u Teâlâ, cennetteki şevklendirici yemeklerden, güzel manzaralardan, meskenlerden ve elbiselerden bahsederken bunları erkek ve kadm olarak her iki cins içinde genel tutar. Bu nimetlerden her iki cinste faydalanır. 

Allah-u Teâlâ erkekleri, cennete teşvik ederken oradaki Huril-iyn ve güzel kadınlardan bahsetmiştir. Oysa bu durum kadınlar için gelmemiştir. Belki bazı kadınlar bunun nedenini sorabilir. Cevap olarak şöyle söylenilebilir: 

Kuşkusuz Allahu Teâlâ “Yaptıklarından sorulmaz onlar ise sorulurlar.”( Enbiya:23) Ancak bu uygulamanın hikmetini şer’i naslardan ve islamın asıllanndan faydalanarak çıkarmamızda bir beis yoktur. 

Kuşkusuz kadınlann yapısı haya üzerinedir. Bu bilinen bir durumdur. Bu nedenle Allahu Teâlâ onlan haya edecekleri birşeyle cennete teşvik etmemiştir. 

Kadınların erkeklere olan istekleri, erkeklerin kadınlara olan istekleri gibi değildir. Buda bilinen bir şeydir. Bu nedenle Allahu Teâlâ erkekleri cennete kadınlann zikri ile teşvik etmiştir. Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) şu buyruğu da bunu tasdik etmektedir: “Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.”(Buhân) 

Kadının ise elbise ve takılardan türü zinetlere olan isteği, erkeklere olan isteklerini aşmaktadır. Çünkü fıtratı bunun üzerine yaraülmıştır. Allahu Teâlâ’nm şu buyruğunda olduğu gibi: “Onlar, süs içinde büyütülüp de...”(Zuhruf:l8) 

İbn Useymin şöyle der: “Allahu Teâlâ’nm kocalar için eşlerini zikretmesi, kocanın talip olan ve kadına rağbet eden olmasmdandır. Bu nedenle cennette erkekler için kadınlar zikredilmiş kadınlar için ise kocalardan suküt edilmiştir. Ancak bunun gereği, onların kocalan olmayacağı değildir. Bilakis onlar için de Adem oğullarından kocaları olacakür.” 

6. Faide: 

Kadm dünyada iken şu altı durumun dışında değildir: Hiç evlenmeden ölür. 

Boşandıktan sonra başka birisiyle evlenmeden ölür. 

Evli olur ancak kocası onunla birlikte cennete giremez. 
Bundan Allah’a sığımnz. 
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Evlendikten sonra ölür. 

Kocası ölür ve ondan sonra ölene kadar evlenmez. 

Kocası ölür ve ondan sonra başka birisi ile evlenir. 

Bunlar kadının dünyadaki halleridir ve her durumun cennette bir karşılığı olacaktır. 

Hiç evlenmeden ölen bir kadını Allahu Teâlâ cennette dünya ehlinden bir erkek ile evlendirir. Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Cennette bekar j/okfur.”(Müslim tahriç etmiştir.) İbn Useymin şöyle der: “Eğer bir kadın dünyadayken evlenmezse, Allahu Teâlâ onu cennette kendisini mutlu edecek bir erkekle evlendirir. Cennet nimetleri erkeklere mahsus değildir, bilakis hem erkekler hem de kadınlar için geçerlidir. Evlenmede nimetlerin türlerindendir.” 

Boşandıktan sonra ölen kadının durumu da yukardaki kısım gibidir. 

Kocası cennete girmeyen kadının durumu da böyledir. 
İbn Useymin şöyle der: “Daha önce evlenmemiş veya kocası cennet ehlinden olmayan kadınlar cennete girdiklerinde orada evlenmeyen erkekler olacaktır ve onlarla evleneceklerdir. 

Evlendikten sonra ölen bir kadın ise cennette ölmüş olduğu kocasına ait olacaktır. 

Kocası ölen ve ondan sonra başka birisiyle evlenen kadınlar ise, -kocalan ne kadar çok olsalarda- en son kocalarına ait olurlar. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır: “Kadın son kocasına aittir.”(Silsiletuİ-Ehâdisu’s-Sahiha;Elbani) 


Yine Huzeyfe’nin (radıyallahu anh) hanımına söylemiş olduğu şu sözlerinden ötürü bu böyledir: “Eğer cennette benim eşim olmayı istersen benden sonra evlenme. Zira kadın cennette dünyadaki son kocasına ait olacaktır. Bu nedenle Allahu Teâlâ Nebi’nin (sallallahu aleyhi ve sellem) zevcelerinin Ondan sonra evlenmelerini haram kılmıştır. Zira onlar cennettede Onun zevceleri olacaklardır.”(Kurtubî) 

7. Faide: 

Kadın cennete girdiğinde Allahu Teâlâ ona gençliğini ve bakireliğini geri verecektir. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur: “Cennete yaşlılar girmeyecektir. .. Kuşkusuz Allahu Teâlâ onları cennete koyduğunda onlan bakirelere çevirecektir.” 

8. Faide: 

Bazı rivayetlerde, dünya kadmlannın, -Allah’a olan ibadetleri derecesinde- cennette, huril-iynlerden kat kat daha güzel olacakları gelmiştir. 

Cennet erkekler için süslendiği gibi kadınlar içinde süslenmiştir. “Doğru bir yerde ve her şeye gücü yeten Melik’in katında...” Fırsatı kaçırmayın. Zira ömür hızlı bir şekilde geçmekte ve geride kalan ebedi yaşantı olacaktır. Buda inşaallah cennette ebedi kalmanız olur. Şunu iyi bilin ki, cennetin mehri, iman ve salih amellerdir. 
Gevşeklikle birlikte olan kuru emeller değil. Ve Resulullah’m (sallallahu aleyhi ve sellem) şu buyruğunu unutmayın: “Kadın beş vakit namazını kılar. Ramazan orucunu tutar ve kocasına da itaat ederse ona şöyle denilir: ‘Cennetin hangi kapılarından girmek istiyorsan cennete oradan gir.” 
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İmam Şamil 

Emperyalist Rusya karşısında Korkusuz komutan 

Yüce Allah’ın. İslam dininin. İslam ümmetinin en büyük düşmanlarından birisi 



olan Rusva... Birçok Müslümanın gözünde efsane haline gelmiştir. Yenilmez bir 

güc olarak ihtişamla karsımızda duruyor, bize tepeden bakıvor.Bu güce karsı 

yanılacak her hareket kesin bir ölüm demektir. Bu yüzden akıllı olmak lazımdır. 

İste bövle söyleyen akıllılar sayesinde, karsılarına çıkacak cesareti gösteren 

kimse olmadığı için İslam düşmanları. İslam topraklarını işgal etti. Müslümanlar 

katledildi. Ama bu akıllılar hala akıllanamadılar. Çünkü kukanı düşünmediler. 

Kur’an bildirdi: “ Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinde kilitler mi var?” 


Rahman ve Rahim olan Allah(cc)’nun adı ile... 

Tarih boyunca Müslümanların başına bela olmuş en büyük musibetlerden birisi de emperyalist Rusya’dır. 

Rusya, iç çatışma ve mücadelelerinden ötürü güçlerini yok eden Asya Müslümanlarının bu acıklı durumlarından istifade etmesini çok iyi bilmiş ve neredeyse bütün topraklarını ele geçirmiştir. Bugün Rusya denilen ülkenin topraklarının % 90 ’ı asyalı Müslümanlardan alınmıştır. 

Sadece Osmanlı hilafeti, Kırım’da ve Kafkasya’da bir müddet Rusya’yı durdurabilmişti. Fakat Osmanlı devletinin zayıflamasıyla birlikte Rusya, her biri İslam Ümmeti için ayrı bir yıkım olan onlarca savaştan sonra bu bölgeleri de işgal etmiştir. 

Emperyalist Rusya, sadece İslam topraklarını işgal etmekle kalmadı. En acımasız zulüm, işkence ve sindirme politikalarıyla Müslümanları yok etmeye çalıştı. Hatta bunun için İspanya da Müslümanlara 


uygulanan yöntemleri araştırıp işkence yöntemlerini sürekli geliştirdi. 

Herşeye rağmen, en ufak bir muhalefete bile müsaade etmeyen Rus emperyalizmine karşı Asya Müslümanları direnmeyi sürdürdüler. Dinleri İslâmî terketmediler. Bildiğimiz bilmediğimiz nice acılar yaşadılar. 

Haçlı Rusyası döneminde de Sovyetler döneminde de aslında Rusya’nın tek bir hedefi vardı. O da Rus 
emperyalizmiydi. Bu hedef için tahmini rakam ile 20 
milyon Müslümanın sadece Orta Asya’da katledilip soykırıma uğradığını söylersek Rusya’nın bütün bölge de neler yaptığını da tahmin edebiliriz. 

Bu gün Orta Asya devletleri güya bağımsızlıklarını kazandılar. Hatta Türkiye’ye temsilcilerini gönderip Kayseri’de demir dövüp Orta Asya hatıralarını canlandırmaktalar. Fakat ülkerlerine, Moskova’ya uğrayıp rapor vermeden dönememekteler. Bu da Orta Asya’nın hala Rus egemenliği altında olduğu konusunda açık delillerden sadece bir tanesidir. 
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Rusya, tarihi emperyalist misyonunu devam ettirmektedir. Bosna’da, Çeçenistan’da ve son olarak da Suriye’de yapılan Müslüman katliamlarında başrolü oynamaktadır. 

Yüce Allah’ın, İslam dininin, İslam ümmetinin en büyük düşmanlarından birisi olan Rusya... Birçok Müslümanm gözünde efsane haline gelmiştir. Yenilmez bir güç olarak ihtişamla karşımızda duruyor, bize tepeden bakıyor. Bu güce karşı yapılacak her hareket kesin bir ölüm demektir. Bu yüzden akıllı olmak lazımdır. İşte böyle söyleyen akıllılar sayesinde, karşılarına çıkacak cesareti gösteren kimse olmadığı için İslam düşmanları, İslam topraklarını işgal etti, Müslümanlar katledildi. Ama bu akıllılar hala akıllanamadılar. Çünkü Kur’an’ı düşünmediler. Kur’an bildirdi: “ 

Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? 

Yoksa kalplerinde kilitler mi var?” 

Her halimiz için Yüce Allah’a hamd olsun. RasulUllah’ın(s.a.v) haber verdiği gibi... Ümmet içinden bir taife vardır. Onlar kendilerine ihanet edenlere rağmen, kıyamete kadar Hak üzere cihad edecekler ve galip olacaklardır. Bu taife, Cemaat halinde çalışır. Hem ilim hem de savaş ehlidir. 

Bu Cemaat sadece Allah’ı ve 
Rasulünü ve de Mü’minleri dost edinir. Böylece münafık olmak zorunda kalmaz. Dost edindikleri bir kafir topluluğu yoktur ki onlara karşı girişilecek bir harekette, kafir dostlarının yanında yeralsınlar. Onlar tüm Allah düşmanlarının düşmanıdırlar. 


Bu mübarek cihad İmamı, kafir Rus canavarlarına karşı asırlarca devam edecek ve hala da devam eden, Rus ordularını sayısız defa perişan eden Kafkasya cihadını başlatacaktı. Muzaffer Cihad Cemaatinin RasulUllah’ın haber verdiği şekilde zafer kazanması bu şekilde gerçekleşir. Çünkü İslam’ın zaferi böyledir. İslam’ın zaferi; ekonominin iyiye gitmesi, yaşam şartlarının güzelleşmesi, kalkınmanın sağlanması değildir. Eğer İslamın zaferi bunlar olsaydı, Hz Ömer(r.a) böyle işlerle uğraşıp cihad işini terkedenleri “size ehli kitap muamelesi yaparım” diye tehdit etmezdi. Muzaffer cihad Cemaatinin rızkı; tıpkı RasulUllah’ın(s.a.v) zamanında olduğu gibi Mücahitlerin mızraklarının gölgesi altındadır. Bu Cemaatin galibiyeti; her ortam ve şartta hak üzere cihadın devam etmesidir. 

İmam Şamil’in hedefi Kafkasya’nın tamamını içine alan yüce 
İslam şeriatı kurallarının hakim olduğu, özgür Müslüman Kafkasya devletini kurmaktı. 

İlim tahsilinin hemen ardından Kafkasyaya gelen ve yüce gayesi için cihad imamlarıyla birlikte Allah’ın düşmanlarına karşı savaşa başlayan İmam 
Şamil, Kafkasya’daki ilk cihad imamlarından Gazi 
Muhammed’in şehit olduğu 
Gimri savaşında kendisini buldu. 

Bu savaşta Şeyh Şamil de ağır yaralar almıştı. Bu yüzden Yirmi beş gün baygın yattı. Kendine geldiğinde annesini başucunda görünce güçlükle: 

“Anacığım! Namazın vakti geçti mi?” diye sordu. Namazlarını ima ile kılarak, aylarca yatakta kalan Şeyh Şamil, sıhhatine kavuştu. 


Kimi zaman Arap yarımadasında, kimi zaman Horasan’da, kimi zaman Kafkasya’da, kimi zaman Şam’da ortaya çıkarlar. Ama Ümmet var oldukça onlar da varlıklarını devam ettirirler. Hakkın şahidleri, İslamın gür sesi ve izzetli yüzüdür onlar. İlim ile amel etmek onların şanıdır. Cihadı onlar sürdürürler. 

İslam ülkelerinde yaptığı canavarlıkları ile meşhur olmuş emperyalist Rusya da Yüce Allah’ın izni ile Kafkasya’da RasulUllah’ın haber verdiği bu Cemaat ile tanışma şerefine ermişti nihayet. 

Kafkasya dağlarında Kur’an ve Sünnette vasıfları anlatılan o Mücahitler, insanların gözünde efsaneleşen emperyalist Rusya’ya karşı en büyük cihad bayrağını açmak için harekete geçiyorlardı. Başlarında RasulUllah’ın haber verdiği, o hak üzere yürüyen cihad Cemaatinden olduğunu umut ettiğimiz, hem çok büyük bir İslam Alimi hem de İslam komutanlarının en büyüklerinden olan İmam Şamil Dağıstani vardı. 


Cihad İmamlarının hayatları da RasulUllah(s.a.v) ve ashabının hayatları gibi dersler ve ibretlerle doludur. 
Bu hadise de içinden onlarca ders çıkarılabilecek niteliktedir. Savaşta da olunsa ibadetlere ısrarla devam edilmesinin önemi, yaralanınca cihadın terk edilmemesi, annenin de cihaddaki oğluna destek olması, bunlardan sadece birkaçıdır. 

Kafkasya da demokratik şekilde değil, İslam alimleri¬ nin şura kararlarıyla İmamlığa seçildikten sonra Şeyh Şamil, davet çalışmalarıyla, eğitim çalışmalarıyla, teşkilatlanma çalışmalarıyla kafkasya Müslümanlarmı yüzyılının en büyük savaşlarından birisine hazırlıyordu. Cihad; iman, ilim, akıl, kuvvet ve cesaret ehli kahramanlar istiyordu. Bu beceriler de eğitim ile kazanılabilirdi. Bu amaçla Kafkasya’da hem İslami eğitimlerin hem de savaş eğitimlerinin verildiği medreseler açıldı. Cihad nesli, bitmeyecek kıtal için yetişiyordu. 
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İşte İmam Şamil ve işte annesi. 
Ne mutlu onlara. Ne yazık bizlere. Ey anneler,, Bizim için gösterdiğiniz emekleri çok iyi biliyor ve sizi Allah için çok seviyoruz. Fakat Allah’ı ve Rasulünü ve Allah yolunda cihadı daha çok seviyoruz. Allah için 
Bizim önümüze geçmeyin. Ümmetin evlatları susayanların soğuk suya koştuları gibi cihada koşmak istiyor. Seveni sevdiğinden ayırmayın. Cihada susayanların susuzluğunu cihaddan başka giderecek hiç bir şey yoktur. 


Tesirli hitabetiyle halka hakkı haykıran, kafir yönetimlerden kurtulunmasmın Müslümanlar için zorunluluk olduğunu anlatan İmam Şamil’in etrafında Avarı, Lezgisi, Çeçeni, Çerkezi, Abhazı ile Kafkasya Müslümanları tek yumruk haline geldiler. İşgalci Rus güçlerine saldırıya geçtiler. 

Kafkasya’daki gelişmeleri dikkatle izleyen Rusya dehşete kapılmıştı. Kimsenin korkudan başını kaldırıp bakmaya bile cesaret edemediği vahşi dev afallamıştı. 
Kararlı bir cihad çağrısı, Rus canavarını şaşkın bir ördeğe döndürmüştü. Ne yapacağını bilemiyordu. 

Allah düşmanları bizim kendilerini gözümüzde büyüttüğümüz gibi değildirler. Tam aksine korkak ve zayıftırlar. Kur’an bildirir: “Onlar sizinle yüksek kalelerin arkasında olmadıkça savaşamazlar. Savaşsalar arkalarını dönüp kaçarlar.” Fakat Müslümanlar dinlerini terkedip cihadı bırakınca Allah düşmanları devleşir, saldırganlaşır, zalimleşirler. 

İslam ümmeti, cihad terkedildiği zaman en büyük zulüm ve soykırımlarla karşılaşır. Kur’an bize bu hakikati şu şekilde haber verir: “Yakınınızdaki kafirlerle savaşın. Onlar sizde bir çetinlik ve üstün gayret olduğunu görsün ve yılsınlar. Çünkü kafirler zalimlerin ta kendileridir.” 

Kur’an’dan da öğrendiğimiz gibi yüz milyonlarca Müslümanm zulümlere ve soykırıma uğramasının vebali cihad karşıtı münafık karakterli kimselerin üzerinedir. 

Karşısında İmanlı dağ arslanlarım bulan Rusya, önce problemi barışçı yollardan çözmeye kalkışır. Komutan İmam Şamil’e, Kafkasya İslam emirliğinin etra¬ 


fında Müslümanları toplama sevdasından vazgeçtiği takdirde en büyük makamların, rütbelerin verileceğini , başına krallık tacı giydirileceğim, çarlık hâzinelerinin ayakları altına serileceğini bildirir. 

Davasından vazgeçmesi karşılığında RasulUllah(s.a.v)’ e de ne teklifler yapılmıştı. RasulUllah’ın (s.a.v) cevabı ne olmuştu? “ Bir elime ayı, bir elime güneşi verseniz, kesilsem de davamdan vazgeçmem.” RasulUllah’m (s.a.v) izinden giden İmam Şamil’in cevabı ne oldu peki? Şeyh Şamil, küfrü ve kafirlerle kaynaşmayı hoş görenlere inat, kendisine bu alçakça teklifleri getiren Rus generaline en son cevabında şöyle söyledi: “Ben Kafkas Müslümanlarının hürriyete kavuşmaları için silaha sarılan gazilerin en aşağısı Şamil! Allahu Teala’nın himayesini. Çarın efendiliğine feda etmemeye yemin eden, özü sözü doğru bir Müslümanım. Daha önce Çar Nikola’yı tanımadığımı, emirlerinin bu dağlarda geçersiz olduğunu General Klugenav’a anlayacağı şekilde tekrar tekrar söylemiştim.Bu sözleri sanki taşa söylemişim gibi, çar, hala görüşmek için beni Tiflis’e davet ediyor. Bu davete icabet etmeyeceğimi bu mektubumla son defa size bildiriyorum. Bu yüzden fani vücudumun parça parça kıyılacağını ve sırtımı verdiğim şu vatan topraklarında taş üstünde taş bırakılmayacağını bilsem, bu kesin kararımı hiç bir zaman değiştirmiyeceğim. Cevabım bundan ibarettir. Nikola’ya ve onun kölelerine böylece malum ola!” 

Çar Nikola, karşısında böyle imanlı, kahraman Mücahitler varken ne vaad ederse etsin barış ve diyalog çalışmalarından hiç bir sonuç alamayacağını anlamıştı. 
Günümüzdeki kafirlerin kendilerine giydirdikleri sahte taçlara kanan sözde İslam önderleri ise zamanımızın çarlarının tekliflerini bütün kalpleriyle kabul etmiş gözüküyorlar. Kafirlerle dostlukları karşılığında Mücahitlere düşman oluyorlar. Kazanmaları varmış. 
Sormak lazım. Dininizi kaybettikten sonra neyi kazandınız? Kur’an bildirdi: “ Mü’minler, Mü’minleri bırakıpta kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yapacak olursa Allah ile dostluğu kalmaz.” Kazandıkları onların olsun. Yüce Allah Mücahitlere yeter. 

Emperyalist Rus çarlığı, barış ve aldatma girişimleri¬ nin işe yaramadığını gördükten sonra en seçkin ordularını, en seçkin generallerini (bu generaller Napolyon’u yenen generallerdi), yüzlerce top ve ağır silahlarını seferber edip defalarca Kafkasya’ya saldırır. Bu saldırılar tam 35 sene devam eder. Fakat her defasında İmam Şamil ve kahraman mücahitlerin karşısında, 50 kat daha büyük orduları olmasına rağmen bozguna uğrar. 

Rus Kaynakları 1843 senesinde yapılan bu harplerin neticesi hakkında şöyle demektedir: “Şamil Avaristan da taş üstünde taş bırakmadı. Unsokul, Balakan, Moksok, Ahalçi, Tsanah, Hassat, Gergebil, Burunduk, Hunzah, Nizovaye, Ziran, Gimri gibi en önemli üslerimizi, mevzilerimizi kamilen ele geçirip temelinden tahrip etti.Rusya’ya çok pahalıya mal olan bu Avaristan muharebelerinde yaptığımız müthiş masrafları, verdiğimiz korkunç insan ve malzeme zaiyatım hesap edecek olursak, bu savaşın Kafkasya’da yaptıklarımızm en kanlı ve zararlısı olduğu meydana çıkar.” 

Bütün bu bilgilerden de anladığımız gibi Komutan İmam 
Şamil, sadece savunma savaşı yapmamıştır. Oturduğu yerde düşmanın gelmesini beklememiştir. Cihad birliklerinden kat kat üstün oldukları halde defalarca Rus mevzilerine baskınlar düzenlemiş ve 
25 Rus mevzisini tahrip etmiştir. 

Bazıları derki: düşmanlar çok kalabalık ve ağır silahlara sahip. Onları asla yenemeyiz. 

Öyleyse savaştan vazgeçelim. 

İslam Alimleri ne güzel söylemişler. “ savaş meydanında olmayan bir alime cihad hakkında soru sorulmaz.” Çünkü o kişi alim de olsa cihad ilminin başka incelikleri vardır. O kişi bu incelikleri bilemeyeceğinden cihad hakkında sacece cihad ulemasına soru sorulur. Cihad uzmanı olan alimler yukarıdaki cihad farzını iptal etmeyi hedefleyen anlayışa şu cevabı verirler, “düşman kalabalık ve ağır silahlı olabilir. O zaman biz de değişik taktik ve stratejilerle düşmanı ağır silahlarını kullanamaz hale getiririz. Kalabalık oluşunu da değişik yöntemlerle düşman için dezavantaj olacak hale getirebiliriz.Bu durumda cihad farzı üzerimizden kalkmaz.” bu anlatılanları uygulamalı olarak ispatlayan mübarek komutanlarımızdan birisi de şüphesiz İmam Şamildir.Cihad kaçkınlarının kaçacakları yer yok. 

Ruslar harp meydanlarında sürekli yenilince ova köylerinde inanılmaz zulümler yapmaya başladırlar.Bu köylerden gelen iki kişi İmam Şamil’in annesine yaşananları anlatır. Şeyh Şamil’in anneside şafkate gelerek bir hata yapar. Mücahitlerin emiri olan oğluna belli bir süre için Ruslarla mütareke yapmasını önerir. 
Böylelikle zulüm altında inim inim inleyen köylüler de biraz rahatlar diye düşünür. Fakat Komutan İmam Şamil’in cihad yolundan dönmeye niyeti yoktur. Bu konu da annesi bile karşısına çıksa tanımayacaktır. 
Daha ilginç olanı İmam Şamil, cihad karşıtı olma suçundan ötürü annesini cezalandıracaktır. 

İmam Şamil’in annesi de yaptığı hatayı anlamış, pişman olmuştu. Şöyle söyler: “ Dilim tutulsaydı da oğluma böyle bir şefaatte bulunmasaydım. 
Müslümanların kafirlere boyun eğmesi gibi büyük bir günahı işletmeye sebep olmak ne kötü. Elbette oğlum bunu kabul etmeyecektir. Ya Rabbi! Bu işin halledilmesi için oğluma yardım eyle, beni de affettiklerinin arasına al!” Oğlu Şeyh Şamil’e ise şöyle söyledi: “ Oğlum! Allahu Teala’nm emrinden kıl ucu kadar ayrılırsan emzirdiğim sütü helal etmem! Verilecek cezayı şimdiden kabul ediyor, adalatten zerre kadar şaşmamanı istiyorum.” 

İşte İmam Şamil ve işte annesi. Ne mutlu onlara. Ne 


yazık bizlere. Ey anneler, Bizim için gösterdiğiniz emekleri çok iyi biliyor ve sizi Allah için çok seviyoruz. Fakat Allah’ı ve Rasulünü ve Allah yolunda cihadı daha çok seviyoruz. Allah için 
Bizim önümüze geçmeyin. 
Ümmetin evlatları susayanların soğuk suya koştuları gibi cihada koşmak istiyor. Seveni sevdiğinden ayırmayın. Cihada susayanların susuzluğunu cihaddan başka giderecek hiç bir şey yoktur. 

Komutan İmam Şamil’in annesi cezaya dayanamaz ve bayılır. 
Şeyh Şamil annesinin yerine onun varisi olarak cezanın kendisine uygulanmasını emreder. 
Cezayı uygulayanlara da bütün güçleriyle vurmalarını söyler. 
Kanlar içinde kalır. Sonra da şükür secdesi yapar. 
Halk ise bir taraftan ağlayıp göz yaşı döker diğer yandan böyle adaletli bir imamı başlarına geçirdiği için yüce Mevla’ya şükreder. 

Komutan İmam Şamil, Ruslarla mütareke yapması için annesini şefaatçi yapmaya çalışan köylüleri yanma çağırdı ve gördükleri manzarayı köylerinde ki bütün cihad karşıtlarına, hoşgörü ve diyalog sevdalılarına anlatmalarını istedi. “İslam düşmanlarına son cevabım budur.” dedi. Cihad konusunda küçük bir tereddüte ıoo sopa ceza. İslam düşmanlarına son cevabım budur. 

Tüm imkanlarını seferber etmesine rağmen her defasında ordularının perişan olduğu haberini alan Çar Nikola, Kafkasya da hiçbir başarı haberi alamadan öldü. 
Yerine 2 . Aleksandır geçti. Yeni Rus Çarı, sayıları bir kaç bini bulan, barut ve asker sayıları sürekli azalan İmam Şamil ve arslanlarma karşı beş büyük ordu hazırlattı. Toplamı 300 bini bulan bu ağır silahlı bu ordularla vahşi saldırılar yeniden başlamıştı. 

Dost ülkelerden gerekli yardımı göremeyen Şeyh Şamil, bu muazzam kuvvete karşı yanında birkaç yüz kişi kalana kadar savaştı. Nihayet elindeki bütün kuvvet kaynakları tükendi. 1859’un 6 eylül’ünde Gunipte 
70 bin kişilik Rus birliğine, yanında çok az Mücahit 
olduğu halde, tüm imkansızlıklara rağmen küçük birlikleriyle 35 sene sürdürdüğü inanılmaz savaşın ardından , bir antlaşma karşılığında teslim oldu. 

Antlaşmaya göre KafkasyalI Müslümanların Dinlerine karışılmayacak, onlardan asker alınmayacak, vergi toplanmayacak, Kafkasya Müslümanları iç işlerinde serbest bir yönetim kurup idarecilerini kendileri seçeceklerdi. Fakat bu antlaşmaya Ruslar bağlı kalmadılar. 

Küfrü hoş görmeliyiz diyen birisi şöyle söyleyebilir: “gördünüz mü? Sonunda İmam Şamil de silah bırakmış işte.” El cevap: Evet doğru. Fakat bütün ömrü bo- 



V İmam Şamil 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yunca cihad edip tüm imkanları yok olduktan sonra oldu bu. Siz ise daha 5 dakika bile cihad etmeden teslim bayrağını çektiniz. 

Yine kafirlere değil de Mücahitlere düşman olan birisi şöyle bir itiraz da bulunabilir: “İmam Şamil başarı elde edemedi.”El cevap: gerçekten mi? Kafkasya da asırlarca devam eden İslami cihad başarı değil mi? Bu Şeyh Şamil gibi cihad imamlarının eseri değil mi? 

Başarı: hak üzere cihadın devam etmesidir. Dinini satıp dünyanın geçici menfaatlerini satın almak başarı değildir.RasulUllah(s.a.v) bildirdi: “cihad edenler için Cennette 100 derece vardır.Her derecenin arası yerler ve gökler arası kadardır.”Bundan daha büyük başarı olur mu? 

İmam Şamil, aile efradı ve 40 kadar adamı Petersburg’a Çar’ın sarayına götürülür. Rus Çarı II.Aleksandr tarafından sarayın kapısında hayrete düşülecek derecede nazik karşılanır. Çar, babası ı.Nikola’ya ve ihtişamlı ordularına tam otuzbeş yıl Kafkasya’yı zindan eden, zamanının bu en büyük kahramanını karşısında görür görmez, yüzünden ve sakalından hayranlıkla öpmekten kendini alıkoyamaz. 

Davasına sadık kahraman savaşçılara düşmanları dahi saygı duyar. CIA’nm Üsame bin Laden’i yakalama timi başkanı Michael scheuer de yüzyılımızın büyük Mücahid İmamı Komutan Şeyh Üsame bin Laden’e büyük hayranlık duyduğunu itiraf etmekte ve Faziletli Cihad Şeyhini İslam tarihin de ki büyük kahramanlara benzetmektedir. Bunlar az ibret değildir. 
Arif olan anlar. 

Aradan ancak on yıl geçtikten sonra Çar, Şeyh Şamil’in Hac’ca gitmesine izin verir. Ancak bir tedbir olarak oğlu Muhammed Şefi’yi alıkoyar ve Hacc’ı ifa ettikten sonra derhal Rusya’ya dönmesini şart koşar. 
Şeyh Şamil, 1870 yılında maiyetindeki adamları ile birlikte Rusya’dan ayrılarak önce İstanbul’a uğrar. 
Sultan Abdülaziz tarafından karşılanarak sarayda ağırlanır. Osmanlı sultanı “babam mezardan kalkıp gelse bu kadar sevinebilirdim” der. Şeyh Şamil ise OsmanlI’nın elini sıkmak için nice seneler beklediğini söyleyerek sitemini bildirir. OsmanlI’nın ve Şeyh Şamil’in bu buluşması keşke daha önce gerçekleşseydi ve kafkasya İslam’ın nuru ile aydınlansaydı. Basra yıkıldıktan sonra neye yarar bu buluşmalar. 

Şamil’in İstanbul’a uğradığı haberi duyulduğunda şehirde yer yerinden oynamış, halk bu büyük kahramanı görebilmek için saray kapılarına akm etmişti. 

Şamil, aşkına düştüğü son menzile bir an evvel varmak için Sultan’ın kendisine tahsis ettiği gemi ile yola koyulur. Cidde limanında Mekke Emiri, şehrin ileri gelenleri ve mahşeri bir kalabalık tarafından törenlerle karşılanarak Mekke’de Şürefa dairesinde misafir edilir. 

Hac sırasında orada bulunduğunu duyan, dünyanın dört bir yanından gelmiş yaklaşık yüzbin müslümanın onu görmek için yarattığı izdiham sonucu, hükümet makamları İmam Şamil’i Kabe’nin üstüne 


çıkarmak suretiyle bu hayran kalabalığın arzusunu tatmin edebildi. 

O günler de İslam ümmeti, haber kaynaklarının bu günkü çeşitliliği ve çokluğunun olmamasına rağmen Mücahitlerini tanıyor ve seviyordu. Cihad haberlerini takip ediyor ve ilgileniyordu. Bu gün her türlü haber alma olanaklarına rağmen İslam ümmetinin önünde duran hocalar bile Mücahitleri tanımıyor ve onları meçhul kişiler olarak İslam Ümmetine anlatıyor. Mücahitleri tanıyıp taraftar olma ve destekleme nimetinden bile yoksun bu kimselere çok yazık. 

Şeyh Şamil Hac vazifesini yaptıktan sonra tüm ömrü boyunca yolunda savaştığı sevgili Peygamberi, RasulUllah(s.a.v)’in şehri Medine’ye gitti. O RasulUllah(s.a.v)’in yanında son nefesini vermek istiyordu. O’nun(s.a.v) yolunda yaklaşık yarım asır savaşmıştı. Bunu istemek hakkıydı. 

İmam Şamil, Sultan AbdülAziz’e, Rus Çarında bıraktığı çocuklarının kurtarılmasını ve devleti Aliye de vazife verilmesini bildiren bir mektup yazdırdı ve RasulUllah’m (s.a.v) şehri Medine de kelime-i Şehadeti söyleyerek, yanında Kur’an okunduğu halde sevdiklerine, Yüce Allah’a, Rasulüne, ve şehidlere kavuştu. Onlar ne güzel arkadaştır. 

Mücahitlerin Komutanı Şeyh Şamil vefat etti. Fakat Kafkasya cihadı yüzyıllardır meyve vermeye devam ediyor. 
Bu gün bu yüce cihadın son halkası Komutan Ebu Osman Dokko Umarov Kafkasya İslami hareketini tamamen Yüce Allah’ın boyası ile boyadı. Demokrat, kavmiyetçi pislikleri uzaklaştırdı. Yüzyılın Mücahit imamı Şeyh Üsame bin Laden’den övgü dolu sözlerle bahsetti. 
Sadece Rusya’nın değil, Allah’m(cc) düşmam ABD’nin de düşmanı olduğu için başına 5 milyon dolar ödül konuldu. Bu durum karşısında örnek cihad lideri komutan Dokko Umarov, şu tarihe geçecek cevabı verdi: “Biz tüm Allah düşmanlannın düşmanıyız.” 

Bölgecilik bidatma tutulanlar, menfaatleri için dinlerini satanlar Emir Dokko ve muasır Kafkas mücahitlerinden de ibret almazlar mı? Almazlar. Tam aksine onlar münafıklık peşindedirler.Onlar İslam için cihad yerine demokrasi ve özgürlük mücadelesi peşindedirler. Emir Dokko’yu da bu yüzden beğenmediler. Yüce Allah’ın hükümlerini istediği, Tüm Allah dostlarının dostu, tüm Allah düşmanlarının düşmanı olduğu için. Yüce Allah’ın gerçek bir dostu olduğu için yani.Fakat Rabbimiz onların tuzaklarını başlarına geçirdi elhamdülillah. 

Mübarek Küresel Cihad hareketinin lideri. Faziletli Şeyh Eymen El Zevahiri diyor ki: Kafkasya da devam eden 4 asırlık cihad tevhid ve kılıç Ümmetinin aciz olduğunu söyleyenlere verilecek en güzel cevaplardan bir tanesidir. 

Kur’an bildirdi: “Ey Mü’minler, yoksa sizden cihad işi terkolunur mu zannedersiniz? Ve yine Allah, içinizden ihlasla mücadele edenleri, ne Allah’tan ne Rasul’ünden, ne de Mü’minlerden başkasını dost edinmeyenleri, bilmediğini mi sandınız? Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. 
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• Cihadsız ve sabırsız bir cennet yok. Cennetin pahasını vermeliyiz ve bu paha ağırdır. 

• Kardeşim, iki odalık bir ev yapmak istediğinde bunun için ne kadar yorulursun? On yıl okursun, tabi bundan önce de liseyi bitirmek için 12 yıl okumuşsundur. Sonra bir parça arazi alabilmek için yıllarca çalışırsın. Ve sonra iki oda yapabilmek için yıllarca çalışırsın. 

• Az bir vaktini vererek, genişliği yeryüzü ve gökyüzü kadar olan bir cennet mi istiyorsun? 

• Sonra, iki ayda bir karşılaşabiliyoruz. Biz konuşmacı gelir ve insanları buna davet ederiz. Yeryüzünde insanların ve İslam’ın geleceğini ilgilendiren bir mesele için yardım istenildiğinde, elini cebine atıyor ve beş-on dolar çıkarıyorsun! 

• Ne bu? Gerçekten bu kişi dine yardım etmek istiyor mu? Gerçekten dininde ciddi misin? Rabbine karşı ciddi misin? 
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